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Kuruluş yılı: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HÜSNÜ 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


PERSEMBE 
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OCAK 1979 


300 KURUS 


Ökkeş Kenger'in Çiçek Sinemasına bomba attıktan sonra katliamı 


düzenlemek için Ankara ÜGD ile yaptığı telefon konuşması saptandı EREL vE e REM al A NM XL A A YE A YANMAR AD EŞE 


K.Maras'ta sinemaya bomba atarak olayları haslatan MHP Ii yakalandı 


Suçsuz yere tutuklanmıştı 


Çiçek sinamasında patlama olduğu gün, tesadüfen siisimli genç, olarak tutuk- 
Demirciler köyünden olması ve devrimci "suçlu" 


nemada bulunan Salman Ilıksu MHP'lilerin iftirasıyla "bomba faili" lanmıştı. 
fikirlere yakınlık duyması Salman Ilıksu'nun ilan edilmesi için yeterli görülmüştü. 


(Foto: AYDINLIK) 


Süddeutsche Zeitung gazetesine bir demeç veren 


Ecevit:” Kahramanmaraş 


olaylarının sorumlusu sağ 


fraksiyona dahil 


çevrelerdir” 


FRANKFURT (ÖZEL) 


Başbakan Bülent Ecevit, 


ği demeçte, 


vekilinin rolü olduğunu söyledi. 


- (Devamı sa. 7, sü. 4'de) 


Almanya'da yayınlanan Süddeutsche Zeitung gazetesine verdi- 
"Kahramanmaraş olaylarının sorumlusunun sağ fraksiyona dahil çevreler olduğunu bildirdi ve olaylarda bir muhalefet millet- 


e ökkeş Kenger Ankara ÜGD'nin 
29 43 51 numaralı telefonuyla görüştü 


e Emniyet Müdürü, Çiçek sinemasındaki 


olayın sorumluluğunu devrimcilere yükleyerek halkı tahrik etmişti 


e MHP'liler Çiçek sinemasını bombaladıktan sonra Ankara ve diğer illerden militanlar getirerek katliamı başlattılar 


Ali ÖZTÜRK Kahramanmaraş'tan bildiriyor, 


ahramanmiâraşta 

19 Aralık 1978 
günü Çiçek sinemasna bomba atarak olayları başlatan ökkeş Kenger adındaki MHP'li yakalandı. Kenger'in olaydan sonra rapor vermek üzere Ankara ÜGD ile yaptığı telefon konuşmaları güvenlik kuvvetlerince saptandı. 


TELEFON 
GÖRÜŞMELERİ 


Ökkeş Kenger Çiçek sinemasının o bombalanmasından 10 dakika önce saat 20.20'de Ankara 
ÜGD Başkanı ve bazı MHP'lilerle yıldırım telefon görüşmeleri yaptı. Bu görüşmeden 10 dakika sonra Çiçek sinemasında ses bombası patladı. 
Patlamadan sonra saat 20:40'da Kenger, Ankara ile ikinci bir telefon görüşmesi yaptı. 

UGD Ankara Şubesi- nin 29 43 51 numaralı te- 

(Devamı Sa.7, Sü.7'de) 


Çakmur: “Mamak olayını tertipleyen Esat Bütün, Kredi ve Yurtlar Kurumu’ nda yöneticiydi” 


Sovyetler Birliğinin kargaşalık siyaseti 
Doğu Perinçek 


MPERYALİZME bağımlılık, ülkemiz 

E ekonomisini tarihimizde görülmemiş şiddette bir buhranın içine itti. Toplam dış borçlarımız 14 milyar dolardan fazladır. Henüz kullanılmamış olup da, kredi anlaşmalarınca öngörülen kredi toplamı, 4,5 milyar dolara yakındır. 
Kredi faizleri tamamı, kullanılmış gibi hesaplandığında 6 milyar dolardır. Böylece ülkemizin toplam dış borç yükü, 25 milyar doları geçmektedir, Bu yük, gayri safi milli hasılamızın yüzde 
57'si kadardır ve yıllık ihracat gelirimizin 12 
katıdır. Yani hiç ithalat yapmasak, borçlarımızı ancak 12 senede ödeyebiliriz. Kaldı ki Türkiye 
1977 yılında 4 milyar dolar dış ticaret açığı vermişti. Ayrıca borçlarımızın 7 milyar doları kısa 


sürelidir. (Devamı sa. 7, sü; 9'da) 


© Köyişleri Bakanı 


Topuz:”YSE'nin dinamitleri eylemlerde kullanılmış” 


ANKARA (AA) 
Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur, Mamak'ta otobüs tarayarak 
üç kişinin ölümüne ve 15 
kişinin yaralanmasına neden olan komandolara silah temin eden MHP'li 
Esat Bütün'ün MC iktidarı döneminde Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Ku rumu Yonetim, Kurulu üyeliği ve Genel Müdür Vekilliği görevlerinde bulunduğunu açıkladı. Çakmur, Bütün'ün olaydan sonra otobüse ateş açan komandolara 500'er lira başarı primi verdiğini de bildirdi. 
Yüksel Çakmur 
TBMM KİT Komisyo- 


(Devamı Sa, 7,Sü, 5'te) 


e GR A RETEA 


ÖKKEŞ KENGER 
KİMDİR? 


| 
| 
| Çiçek Sineması tertibinin elebaşısı Ökkeş 
Kenger, Nisan ayında ETKO (Esir Türkler Kur- l tuluş Ordusu) mensubu olarak tutuklanmış, 
| daha sonra serbest bırakılmıştı, Dava dosyasın- 
| da suçu... silah temin etmek," olarak belirlenen Kenger, MHP'nin ileri gelenlerinden Ha- 
| san Balcı ile ilişki halindeydi. Gaziantep Eği- 
| tim Enstitüsü öğrencisi olan Ökkeş Kenger, 
| Kahramanmaraş katliamına katıldı, ve olaylar 
sırasında otomatik tüfek kullandı. Kenger kat- 
| liamı hazırlayan Ciçek Sinemasının bombalan- 
| ması olayının tertipleyicisi ve uygulayıcısı olarak tutuklandı. 


doğan Kardeş-Ses:Hayat mecmuaları çalışanları eski patron Rado'ya karşı başlattıkları! 
(Foto: AYDINLIK) 


grevi, yeni patron Uzan'a-karşı-da sürdürüyor. 


Çiçek £ 


Kenger ise tam 21 gün sonra yakalandı. 


| 

| Kipriyanu ve Denktaş 
; masaya oturmayı kabul etti 


CEE LAM 


Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin 1978-1979 başarı ödülünü alan gazeteciler açıklandı 


Arkadaşımız Doğan Yurdakul 


yorum dalinda "Yılın gazetecileri” arasına girdi 


DOĞAN YURDAKUL 


Cenkci:”Basın 


mensupları hakkındaki davalar rekor seviyede” 


ANKARA (AA) 

Ankara Gazeteciler 
Cemiyeti tarafından seçilen "Yılın Gazetecileri" 
ve "Yılın Yayıncıları" açıklandı. Arkadaşımız 
Doğan Yurdakul da, yorum dalında, "Yılın Ga- 
(Devami Sa. 7, Sü.6'da) 


nemasındaki patlama 19 Aralık günü oldu. Ökkeş Kahramanmaraş'ta 
Ökkeş Kenger gibi daha pek çok eli kanlı katil serbest dola- 


Kıbrıs'ta her iki toplumun liderleri Kipriyanu ve Denktaş'ın Birleşmiş Milletler Genea Sekreteri Waldheim'ın önerileri doğrultusünda toplumlararası 


açıklandı. 


© Çağatay, Waldheim'in gündemini olumlu bulduklarını açıkladı 


şıyor. Yakalananlar ise ancak toğrafta 24 Aralık Pazar günü Sakarya Mahallesinde askerlere ateş açan ve evleri yakan MHP'liler göülüyor. . . 


© NSİHANUK 


ÖNCE LON NOL- 
SONRA 
HENG SAMRİN 


Tertip nasıl hazırlandı İsim isim tertipçiler 
- Deliller,belgeler,olaylar 


MHP nin Maras katliamı 


"Emirler yerine getirildi, sinema 
olayında 6 
ülküdaşımız çeşitli yerlerinden yaralandı, biz harekete geçiyoruz” 


"suç üstü" yapılabileniler. Fo- 
(AYDINLIK) 


Kamboçya'da 
Başbakan Pol Pot önderliğinde işgale karşı direniş sürüyor 


(© SİHANUK:“PARA 
VEYA SİLAH 
DEĞİL, 
DİPLOMATİK 
DESTEK 


NURİ ÇOLAKOĞLU 
18 Mart 1973. Noro- 


a? > r 2 ; dom Sihanük yurt dışın görüşmelerin yeniden başlatılmasını kabul ettikleri da gezideyken, Ameri 
| , : x v kan uşağı Lon Nol bir 
Kipriyanu'nun, toplumlararası görüşmelerin yeni- darbe yaparak iktidarı 


den başlatılması konusundaki Waldheim'ın önerisini olumlu bulduğu ve Genel Sekreterin önerileri çerçe. da bu vesinde görüşmelere derhal başlanmasını kabul ettiği 


resmen açıklandı. 


Waldheim'ın Kıbrıs'taki do Pohl ile bir görüşme yapan Denktaş, daha sonra yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterinin önerilerini olumlu buldu klarını bildirdi. 

Öte yandan Başbakan Mustafa Çağatay'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun da Wald- rfi heim 'in önerilerini görüşerek, olumlu bulduğu Baş ba- 


kan tarafından açıklandı. 


Bilindiği gibi, Waldheim'ın Kıbrıs'ta toplumlararası görüşmelerin yeniden başlatılması konusundaki önerileri, Kıbrıs sorununun, Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlar çerçevesinde çözümünü öngörmektedir. 


GENİŞ HABER 
5. SAYFAMIZDA 


Tren kazası ile. 
ilgili haber ve fotoğraflar 
4. sayfada 


Öze Temsilcisi Galin- 


gaspediyor, Bütün dünya 


alçaklığa karşı sesler yükseliyor, Rirkaç emperyalist ülke ve Sov 


yetler Birliği dışında bütün Üçüncü Dünya ülkeleri, Lon Nol'u Kamboç ya'nın yasal ; yönetimi olarak kabul etmeyi red dediyor ve  elçiliklerikapatıp, personelini (Devamı Sa. 7 Sü. 3'de) 


Türkiye Heyeti Başkanı Bilge: "İsteğimiz sorunların başbakanlar düzeyinde ele alınmasıdır” 


Önceki gün Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayan Türkiye-Yunanistan Kıta Sahanlığı görüşmelerine dün de devam edildi. 


Büyükelçisi Suat Bilge, görüşmele rin yeni bir Ecevit-Karamanlis zirvesine ne gibi katkısı olabileceği şeklindeki sorumuzâ karşılık "Tür- 


İSTİYORUZ” 


© Rusya, BM'de 
Kamboçya'nın işgaline ilişkin e engellemeye geliş 
3 HABERLEK 
SER VİSİ 
9 Ocak gecesi New 
York'a varan Demokra tik Kamboçya yüksek Temsilcisi PrensNorodom Sihanuk Fransa radyosu (Devamı Sa.7, Sü.6'da) 


Abdullah Gürgün ve 


Hadi Uluengin 
Viyana'dan bildiriyor 


kiye'nin sorunun başbakanlar dü- 


Viyana havaalanında görüştüğümüz Türkiye Heyeti Başkanı Bern 


zeyinde ele almmasından yana olduğunu" söyledi. 


Geniş haber 5. Sayfada 


Í 
| *“1TOcak 1979 ç 
} 


pen 
İİ ANADOLU BASINI Xİ 


günlük bağımsız siyasi gazete 


4.1.1979. MERSİN 


MHP'liler güçlerini Erdemli'ye topluyor 


MHP Erdemli ilçe örgütünün 31 Aralıkta Erdemli'de düzenlediği kanalı salon toplantısının ardından Me.sin ve yöresindeki tüm MHP'lilerin Erdemli'ye geldiği ve orada odaklandığı bildiriliyor. 

Erdemli'de bulunan bazı çevreler MHP'nin kapalı salon toplantısına, Mersin ve ilçelerinden MHP'lilerin kapalı salon toplantısına katıldıkları ve toplantıdan sonra kendi yörelerine döndükleri, ancak yılbaşından sonra aynı kişilerin tekrar Erdemli'ye geri geldikleri ve MHP'lilerle sıkı ilişkiler içine girdikleri belirtiliyor. 

Erdemli halkı İçel Valisi Naim Cömertoğlu'na baş vuracaklarını ve 


ilçelerinde uzun zamandan bu yana görmedikleri yabancı gruplardan çekindiklerini ve her hangi bir ola- ya karşı şimdiden sıkı önlemler alınmasının şart olduğunu söylüyorlar. 

Edinilen bilgilere göre, MHP'nin Erdemli'de düzenlediği son toplantı çevrede olumsuz karşılandı ve halkı tedirgin etti. Erdemli'deki bazı çevreler Malatya, Elazığ, Sivas ve Maraş olaylarından sonra Erdemli'de olaylar çıkabilme ihtimaline dikkat çekerek ilgililerin uyanık bulunmalarını ve bazı çevreler tarafından yapılabilecek kışkırtma ve tertiplere karşı önlem alınmasını istediler. 


Tevzii kömürüne ilgililerimiz neden el atmıyor? 


geldi? Tevzi kömürü kaç kuruşa ihale edildi kaç kuruştan bedeli ödeniyor? 
Eskiden Kaymakamlık tevzi kömürü işini bizzat yürütürken neden politik amaçlı kuruluş olan ve böyle davranan Belediyeye neden veriliyor? 


Gelen kış mevsimi ve başlayan soğuklar karşısında perişan olan halkımuz ilgililere şu soruları sormaktadırlar. 

Tevzi kömürü yaz mevsimi denecek bir zamanda ihale edilip kış gelmeden dağıtımı yapılacaktı. Hani bu kömürün ne kadarı getirilip dağıtıldı, kaç kişi kömüre kavuştu? Önce kimlere kömür verildi, kaç ton kömür 


İlgililerimizden bu sorulara ve kömür sorununa parmak basarlarsa hal kımız adına seviniriz. 


Üç gündür esen şiddetli lodos, Ceyhan nehrinin 
6 metre yükselmesine neden oldu 


Bölgemizde de şiddetli Lodos To- 
'roslar'daki karların erimesine neden olmuştur. Kar suları ve yağışlardan meydana gelen sel suları le Ceyhan 


nehri taşmış ve yatağından takriben 
6 metre yükselmiştir. 


LERİ 


Ginakiik 


Siva Girata 


ilgililerden alınan bilgiye göre, Ceyhan nehrine saniyede 1250 m etreküp su gelmektedir. 


Şimdilik her hangi bir tehlike söz konusu değildir. 


Trafik polisi arabanın altında kaldı... im 
< sağ bacağı'kırıldı ` 


3 Ocak 1978 günü Karaman YEM. ğan hemen Karaman sayrlar evine 
GIDA Fabrikası önünde görev yap. getirlerek ilk tedavisi yapılmış ise makta olan ilçemiz trafik bölge istas- de sağ bacağından iki tane kırık dlyonu poliderinden Yüksel Doğan duğu saptanmıştır. Trafik polis taksinin altında kalarak sağ bacağı memuru Yüksel Doğan daha sonra iki yetden kırılmıştır. Konya sayrılar evine sevk edilmiştir. 

` Taksi sürücüsü Nurettin Göktaş adalete teslim edilmiştir. 

Kaza geçiren trafik istasyonu çalışanlarından trafik polisi Yüksel Doğan'a KONYA sayrılar evide gereken ilginin gösterilmeyişi nedeniyle Ankara Sayrılar evine götürüldüğü bildirilmiştir. 


5.1:1979. KARAMAN 


Olay şöyle olmuştur. Akşam vakitlerinde Konya istikametindeki gelen Karaman'a taksi ile giren Nurettin Göktaş görev yapan polis memuru göremiyerek çarpmıştır. Taksinin altında kalan Bölge Trafik İstasyonu memurlarından Yüksel Do- 


HAVAGAZI TESİSATÇILARINA İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


Havagazı iç tesisatçılarına mahsus Yetki Belgesi Sınavı 2 Mart 1979 Cuma günü Saat 14.00'de Metrohan 3'ncü kat Gaz Teknik Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

İlgililerin Talimatnamede bildirilen vesaik, resmi tasdikli ve fotoğraflı nüfus cüzdanları suretleri ile birlikte yazılı olarak en geç 15 Şubat 1979 Perşembe günü saat 17.30'a kadar Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri ilan olunur. 


(Basın: 10298 — 46) 


İLAN 


İSTANBUL SULAR İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇEŞİTLİ KIRTASİYE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 


İdaremiz ihtiyacı bulunan, 

Muhtelif cins kırtasiye malzemeleri kapalı fiyat teklifleri alınmak sureti ile satın alınacaktır. 

Bu işe ait tahmini tutar 650.000. - TL 

Geçici teminat , 48.750 —TL.'dir. 

Malzemelere âit liste ve şartname Ticaret İşleri Dairesi'nden ücretsiz olarak temin edilebilir. 

İhalemize katılmak isteyenlerin verecekleri kapalı teklif zarfına (İdaremiz veznesine yatıracakları geçici teminatın) makbuzlarını da eklemeleri ve en geç 18.1.1979 Perşembe günü saat 11.00'e kadar Beyoğlu İstiklâl Caddesi 379 no, il İdaremiz Zabıtlar ve Kararlar Bürosu Müdürlüğüne vermeleri gerekmekteir 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen yapmakta serbesttr. 

(Basın: 10156 — 44) 


İSTANBUL TELEFON BAŞMÜDUKLUĞÜNDEN 
2910 TAKIM YAZLIK ELBİSE DİKTİRİLECEKTİR 


Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olarak 2910 takım yazlık elbise kapalı teklif alma suretiyle diktirilecektir. 
Bu işe ait şartname ve teknik resimler Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlügünden temin edilebilir.” 
İstekli olanların bu işe ait kapalı teklif mektuplarını en geç 1 Şubat 1979 
Perşembe günü Saat 11.00'e kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri du- 
(Basın. 10296 — 47) 


| yaptığımız 


Dünya Çocuk Yılına girdik... 


AŞASIN, yaşasın 
Dünya Çocuklarının 
Yılı. Ama ondan önce ve her şeyden önce ÇOCUK- 
LAR YAŞASIN, ölmesinler köşebaşlarında, kan vermesinler bitmek tükenmek bilmeyen isteklerine kapitalizmin. Böylesi bir düzenin Yaşaması için bin yılda bir bayramlarla uyutup çocuklarımızı kanlar nı emmeyelim onların. 
Gerçekten yaşamaları için Bir şeyler yapabiliyorsak eğer, çocuk Yıllarına da gerek yoktur o kez, her olumlu bayram, sevinç anını Yaşatmaya yetecektir zaten. 
1975 yılında Kadın Yıini yaşamıştık.Ve o zamanlarda TRT'nin yurtdışı yayınlarına programlar yazardım.Kadın yılıyla ilgili dizi programı da yazmak bana düşmüştü.Y azmıştım da, ama yayınlanan hiç de benim yazdıklarım değildi. 
Evet benim imzam Vardı altlarında bu yayınlananların.Ama hep kırpılmış, hep şurasını çıkartalım, burası na şunu bunu ekleyelim” denmiş ve içeriksiz, anlamsız güdülmüş bir program dizisi çıkmıştı ortaya.Şimdilerde çocuk yılı için yapılmaya başlanan TRT programlarına gözüm ilişiyor da, korkum artıyor.Ka dınlar yetişkindi hiç olmaz sa hiç olmazsa kavgada güç olurlar belki, ama çocuklar, ama yarınlarımızın büyükleri ne olacak bu gidişle? Onların canlarını almamız yetmiyor şimdi de beyinlerini al- 


Js 


“Kırşehir Sağlık Köleji öğrencileri: 


HALKIN SESİ 


Cüneyt Ayral 
Gazeteci 


| Dünya Çocuk Yılının, UNİCEF tarafından kabul edilen Dünya- 
Çocuk Yılının geldiğini, yaşamaya başladığımız bu yılı anlamak 


ylanaksız. 


—Dünya Çocuk Yılı denince ne anlıyorsunuz? 
—Bu bizim bayramımız, bayram yapıyoruz, resim yarışmaları 


açılıyor ne güzel... 


—Nedir güzel olan? 


—Dünya Çocuk Yılı, 
—Kim ilan etti Dünya Çocuk Yılını? 


etti. Yaşasın Dünya Çocuklarının Yılı... 


| UNİCEF, Birleşmiş Milletlerin çocuklarla ilgili kuruluşu 


maya, dilediğimizce yıkamaya çabalıyoruz. Şimdiye değin yayınlanan programlardan bir tanesi elden geldiğince kurtarılmış, denetimlerin ve örümceklenmiş beyinlerin ellerin- den, O da Jülide Gülizar'ın TV'de yayınlayabildiği programdı. Bir şeyler söylendi hiç olmazsa, az da olsa doğrular getirildi gözlerin önüne. 

Dünya Çocuk Yılını kutlarken, Türkiye olayı çok daha başka boyutlar- da değerlendirmeli ve sergilerle, yarışmalarla uğraşılacağına çocuklar için neler, nasıl yapılabilinir. bu gündeme getirilmeli. Çok söz edilmeksizin işe koyulunmalıdır. Çocuklarımız üzerinde bir örümcek gibi ağlar kurmakta olan özellikle TV reklamları ele alınmalı ve milyonları 


irili 


İdarenin çağdışı 


baskılarına karşı çıktık 


Vali “Yur” emri verdi 


Bizler, Kırşehir 
Kolejinde 


Saglik okumaktayız 

Okulumuzda katı bir disiplin, baskı vardı. Yemekler kurllu, solucan lı, böcekli çıkıyordu 

Öğrenciler, görevleri 

olmadığı halde mutfak: 

ta, okulun temizlik işlerinde çalıştırılıyorlardi. 

EĞİTİM VE YÖNETİM 
TAMAMEN KEYFİ 
Derslerde ise araç, gereç ve yelerince kitap olmadığı halde ve öğretmenler, öğrencilerden anlatlıklar, derslerden faz- 


lasını istiyorlardı. Notu bir silah olarak kullanıyorlardı 


Öğrenci ailelerine de farklı davranıyorlardı. 
Şık bir veli geldiği zaman güzel bir şekilde ağırlanıyor, kötü giyimliler ise kapı dışarı edilerek söğrencilerle görüştürülmüyordu. 

Cumartesi beş saat, Pazarları ise dört Saat izin olduğu halde idare, yalnızca cumartesi günü iki saat izin veriyordu: Biraz geç kalındığı zaman ise, çeşitli cezalar verilerek, iki saatlik izinler de öğrencilere kullandırılmıyordu. 

Yazılı kağıtlar okunmadan isimlere göre degerlendiriliyor, - öğrenci kağıdını görmek istediği zaman "eğer yanlışın var ise, iki nctunu kırarım" vb. sözlerle öğrenci üzerindeki baskılar artırılıyordu. Yazılı kağıtlar hemen değerlendirildikten sonra camlar yazılı kağıtlarıyla sildiriliyor çöplere atılıyordu. 

Servis arabası olmadığından, öğrenciler sağlık kuruluşlarına gidemiyordu. Hastanede araç ve gereçler yetersizdi. İkinci ve üçüncü sınıflar, eğilim için hastaneye gittiğin- de on tane hastayla karşılaşıyor. Bu hastalara hangisi bakacak? 

OKUL MU 
MEYHANE Mİ? 
Tüm bunlar yetmezmiş gibi, idare ve öğretmenler, okulda müstahdemlerle içki alemleri dü- 


zenliyor, mezeleri de öğrencilere hazırlattirıyorlar; sonra da öğrencileri rahatsız eden davranışlar- da bulunuyorlardı. 
BOYKOT BAŞLIYOR 

Şikayetlerimizi idare- ye bildirdik. Bu durumun son bulmasını istedik. Ama sorunlarımızı anlatan arkadaşlar dövülmeye kalkıldı. İdarenin ilgilenmemesi üzerine, 
6 Aralık 1978 günü boykota başladık. 

Müdür ve öğretmenler önce biraz baskı yaptılar, derse girmemiz için. Fakat 'girmeyince, idare, polis getirtti. Bizim arkadaşlar da "polisli eğitim istemiyoruz", "Polis gitsin" dediler. Bize sivil polisi Vali diye tanıttılar. 

Biz de "polis gitsin, konuşalım"! dedik. Vali içeriye girdi. Daha sonra diğer polisler de içeriye girmeye çalıştılar. Birkaç arkadaş polis tarafından dövüldü, karşı koyuyoruz diye, Bir müddet sorra gerçek vali geldi. Onun yanında da polisler vardı. 

Valiyi polislerle birlikte görünce "Bakanı İstiyoruz" dedik. Vali buna kızmış olacak ki "vurun, öldürün" emrini verdi. 
Polisler de okulun camını kırarak içeriye girdiler. Arkadaşları copla, tekmeyle, tokatla dağıtmaya Çalıştılar. Sekiz arkadaşı da karakola götürmeye Çalıştılar. Arkadaşlarımızı geri almak için karakola gidiyorduk. Yine polis coplarla bizi okula getirdi. Ayrıca arkadaşlara küfür savuruyorlardı. Onları üç saat ifade için tuttular. 

Bakanlıktan bay ve bayan müfettişler geldi. 
200 mevcutlu okuldan, 
35 kişi gönüllü giderek 
ifade verdik. Bakanlığa götüreceklerini söyleyerek derse gitmemiz için çok ısrar ettiler, 

“İdare sonra da 19 


arkadaşı, elebaşı ilan ederek savcılığa özellikle bildirmiş. 


Hakkımızı alacağımıza inanıyoruz. 


aşkın çocuğun ağızları degilse bile bellekleri kurtarılmalıdır çiklet çiğnemekten. Acımasızca çocuğa yönelmiş lüks tüketim toplumu özlemleri TV reklamları ile emperyalizmin çocuk biçimini oluşturma- ya çalışıyor. Süratle üzerine gidilmelidir bu konunun, reklamcıların toplantılar yapmaları, kavga 


gürültü çıkartmaya çalışmaları olur olmaz tehditler savurmaları pek 


önemli değildir artık, çünkü yarınlarımızı reklamcıların yerine aydınlık beyinli çocuklara bırakmak, onların kuracakları toplumları özlemek , doğruları özlemek anlamına gelir. 

Yazımın başından bu yana söylüyorum. Çocuklarımızın öldürülmesi önlenmdidir. Onlar özgürce düşünen, özgürce düşün dü- 


günü yayıp söyleyebilen gerçek özgürlüğün özgür beyinleri olmalıdırlar. Oy- sa dünyada tek çocuk bayramı olan ülkede, 23. Nisanların Türkiyesinde hâlâ 
141 ve 142. ceza yasası 
maddeleri (o yürürlüktedir. 
Bu ne demektir? Kendini görememek, kendinden korkup çekinmekten başka hiç bir şey değildir bu. 
Özetle korkaklıktır. Düşünmekten korkmaktır düşünceden, düşünenden. 
Dünya Çocuk Yılında öncelikle ele alınması gereken konulardan bir diğeri de çocuklarımızın ilkokuldan üniversiteye süren öğrenimleri ve öğrenimlerindeki çıkmazlardır. Öncdikle, ilk önlem olarak Anayasanın onlara tanıdığı öğrenim *özgürlüğü tam ve eksiksiz olarak sağlanmalıdır. Öte 


yandan öğrenimde firsat eşitliği üzerinde durulmalı, eğer YAŞASIN DÜNYA 
ÇOCUK YILI denecekse. 
Paralı eğitim tümüyle kaldırılmalıdır. Kurslarla, dersanelerle vb. kapitalist öbeklenmeerle hem aile erin o paraları (o sömürülmekten kurtarılmalı, hem de bu tür örgütlenmelerde yiten öğretmen gücü devlet okullarına yöneltilmelidir. Dil öğretiyoruz yaygaralarıyla emperyalizmin kültür anlayışını çocuklarımıza aktarmak üzere kurulmuş olunan paralı, yabancılar yöretimindeki okullar da devletleştirilerek, kalıp beyinler değil, özgür düşünen, özgür cocuklar yetiştirmeye doğru kesin ve geri dönülmez adımlar atılmalıdır. 

Çocuklarla kutlanmalıdır 1979 Dünya Çocuk Yılı, Çocukların yaratıcı güçleri, o yönlendirilmeksizin, olduğu gibi getirilmeli gündeme ve kendi kendilerinin eleştirileri onlara bırakılmalıdır, böylelikle daha devingen, yaratıcı öğlerin doğması, ortaya Çıkması sağlanabilinecektir. Çocuklar en özgür ortamlarda büyükleri eleştirme- ye yöneltilmelidir ve acımasızca (o kiiçümsediğimiz onların dünyalarından bir şeyler öğrenmenin yollarını aramalıyız. 

Onlar için, onlardan yana ve onlarla bir yıl olabilecekse ve yıllar boyu sürecekse bu yıl kutlansın, yoksa yine bir boşuna çabadır. i 


Gaziantep SSK Hastanesinde hastalar her işe koşturuluyor 


Tüm Türkiye'de 


hastaneler keşmekeş içerisindedir. Hastalar iyi bakılmamakta, yataklar temiz tutul- 


bir 


mamaktadır. Her şey karışıklık içeri- 


sindedir, 


29 Kasım günü hasta olan hanımımı 
Gaziantep SSK Hastanesine götürdüm. 
hemşireler, doktorlar disiplin içinde çalışıyorlar- 


Hastanede ne 


turmalarıydı. Bulaşıkları hastalar yıkıyor, salonları yemekleri hastalar yapıyor. vs. 


hastalar temizliyor, 


Bunlar sizin işiniz değil dedim. Has- 


ne de runluyuz. 


dı. En kötüsü de hastaları her işe koş- 


Direnişteki Adana Sağlık Koleji öğrencileri: Maraş olaylarını televizyondan seyretmemize dahi izin vermediler 


Adana Sağlık Kolejinde 25 Aralık Pazartesi günü etütten çıktıktan sonra televizyondan Maraş olaylarını izlemek için müdire Leman Karahan' 
dan izin istedik. Müdire hiç bir gerekçe göstermeden, öğrencileri kovdu. Bunun üzerine kütüphanenin kapısını zorla açarak televizyondan haberleri izlemeye başladık. 
Müdire haber dinleyenler- den Nursevim arkadaşı odasına çağırarak, dayak attı. Arkadaşımızı gözü patladı. 

Bütün öğrenciler bu haksız durumu protesto ederek direnişe başladık. 
Müdire, öğrencileri dağıtamadığı için. müdür muavinini, Sağlık Müdürünü ve polisi çağırdı. 
Sağlık Müdürü, yatakhaneye gitmezsek bizi okul- 


dan atacağını söyledi. 
Ancak öğrenciler dağılmadı. Bütün öğren- 


ciler okul idaresinin öğrenciler üzerindeki baskılarını protesto ettik. Ba- 


sın mensupları gelme- den kapıları açmayacağımızı söyledik. Sağlık 


Müdürü ve diğer yöneticiler, bizi Sıkıyönetim Mahkemelerine çıkaracaklarını söylediler, Direniş sabaha kadar sürdü. Sabah saat 10'da basın mensupları ve Sağ- 


lık Müdürüyle görüşmek üzere spor salonunda toplandık. Müdüre 


isteklerimizi söyledik ve yerine getirilinceye kadar direneceğimizi söyledik. 

1—İzinler uzatılsın ve öğrenciler dışarıda takip edilmesin. 

2— Okul idaresi uydurma yönetmeliklerle öğrencilere baskı yapaasin. 

3-- Öğrenci ayrımına son verilsin, tüm öğrencilere eşit davranılsın. 

4— Hastalanan öğrenciler doktora götürülsün. 

5—Yemekler sağlıklı ve daha temiz çıksın. 

6— Okul öğrencilerine ait geniş bir kantin yapılsın. 

7— Öğrenciler ziyaretçileriyle hafta içinde görüştürülsün. 

8— Öğrencilerden hiç bir surette para toplanmasın. 


talar şu cevabı verdi. "Biz iş yapmazsak bize bakmıyorlar. Çalışmaya zo-Yetkililerin bu duruma el atmaları gerekir. 


Ziya Bingöl 


lütfü oflaz 


Behey yüreksiz adam!.. 


Behey, göğüs kafesinde yürek taşımayan "yüreksiz" adam! 

Hayata yalnızca “midesinden” bağlı adam behey! 

Ciğerin beş para etmez senin, bilesin. 

Kâr'dan başka birşey görmez gözlerin... 

Kulakların para sesinden başka ses işitmez. . 

Ellerin ve dişlerin sadece dişilere karşı haşin! 

Para, kasa, kadın... 

Fabrika, han, apartman... 

İşte senin dünyan. 

Bu sırf maddiyat olan dünyanı yıkmak, boynumuza borç olsun bizim. 

Zavallı adam! 

Kuçukuçularıyla bizi susturacağını sanan zavallı! , 

Karşımıza çıkmaya cesaret edemeyip de, kiralık hav - hav'larını üzerimize salan korkak! 

Bana bak! 

Son kere ihtar ediyorum sana. 

Sonradan duydum, duymadım deme. Anlamam, 

Ben ki; yüreğimi, kalemimi ve boydan - boya tüm ömrümü halkımın hizmetine vermeye kararlıyım. 

Ben ki; kellemin içindekiler için kellemi gözden çıkartmışım. 

Onun için karşıma çıkma benim. 

Yolumu kesmeye kalkma. 


Sonra seni o kıllı ve sıska ensenden yakalar silkeleyiveririm! 

Tıpkı ıslak bir çamaşır gibi, çamaşır ipine mandallayıveririm! 

Şakam yoktur bilirsin? 


Nenelâzım, sen dışa- bağımlı fabrikalarını çalıştır yalnız. 

Metreslerinle yaşa, viskini yudumla! 

Sömür sömürebildiğin kadar. 
bildiğin kadar semir! 

Git Avrupa'ya, dolaş. İstersen Okyanusu aş, Amerika'ya ulaş! 

Ama sakın bana karışma. 

Şu gencecik yaşında, Karun kadar zengin babandan kalan mirası ye zıbar! 

Unutma ki seninle o kadar arkadaşlığımız var. 

Sana benzetmeye kalkışma beni. Benzeyemem. 

Halkımın çoğunluğu yoksullukla boğuşurken, şatafatlı yaşamayı isteyemem. 

Ama sen tbenzerhek isteyebilirsin bana. 

O zaman #evet ancak o zaman» kapım açıktır sana. A 

Ve sen G Eğitim, Enstitüsü öğretim üyesi İnci Gür: 

"Kendinize dikkat edin. Size birşey olur- 

..." deyip «a gazeteye kadar gelen vefakâr hoca, 

Korkma! Birşey olmaz bana. 

Bendeki ateş gibi yüreği söndürebilecek yürek, bendeki emekçi bileğini bükebilecek bilek gerek. 

O da onlarda yok! Meraklanma. 


meşrubat 


Semire- 


-İLAN. 
ADAPAZARI BELEDİYE 'SİNDEN 


Keşif bedeli 809.314.92-VÜL. olup şehrimizin İstiklal mh. 16 nolu paftasında 2Y3,583 'nolu parseller üzerile açık pazar yeri inşaatı 
31.1.1979 Çarşamba günü saat 19.30 da 2490 


sayılı yasa hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile Encümen huzurunda yapılacaktır. 

Geçici teminatı 36.125,00-TL, olup ihaleye iştirak edecekler tatil günleri hariç her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Fen İşlerinde bu ' işin dosyasını; ve şartnamesini: tetkik edebileceklerdir. İhaleden 3 gün önce müracaatla yeterlik hel gesi alınması gerektiği ilan olunur. 

(Basın: 30710 - 43) 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1) Güldürmekten çok, teşhir etmeyi ve düşündürmeyi esas alan mizah türü. 2) Denizde bir teknenin ters dönüp devrilmesi - Öğrenim, eğitim yapılan yer, mektep. 3) İsa peygamkerin doğum günü - Tersi başta buğday olmak üzere çeşitli tane ve meyveleri şekerli suyla kaynatarak yapılan bir tür tatlı. 
4) Birleşmiş Milletler'in kısa yazılışı - Önceleri anti-komünist bir fdodal iken sonraları Kamboçya Komünist Partisinin önderliğini ve yönetimini benimseyen Prens Sihanuk'un adı. 5) Güzellavrat otundan elde edilip fazla salgılama, Astım ve kalp hastalıklarında kullanılan, kalp atışlarını hızlandıran bir ilaç - Tersi iskam- 


bilde birli. 


Tersi yaklaşık 31 cm. kadar olan İngiliz 


uzunluk ölcüsü - Horoz ve tavukların başındaki etli kısım - Fotoğrafçılıkta objektifin açık kaldığı süre. 7) Alev, yalım - Türkiye'nin Avrupa parçası. 8) Göz göre göre, açıkça - Patlamalı motorlarda kullanılan yakıtların kalitesi ile ilgili olan hidrokarbonlu bir petrol bileşiği. 


YUKARDAN AŞAGI: 1) Çin Hindi'nde, dunya barışı ve sosyalizmi korumak için sosyal-emperyalist işgale karşı kurtuluş savaşı veren sosyalist ülke. 2) Bilgili, bilgin - Atların ayağına çakılan demir parçası. 3) Tersi bir çoğul eki-Tersi soyadı Kazan olan, Kayseri doğumlu ünlü Amerikalı sinema yönetmeni ve yazar. 4) Bolu'nun ünlü tatil gölü - En kısa zaman birimi. 5) Motorlu taşıtlarla donatılmış (birlik). 6) Kimyada İridyum'un simgesi - Tersi yurdumuzda çok çıkarılan değerli bir maden. 7) Tersi çokun karşıtı - Tersi matbaacılıkta kullanılan bir teknik. 8) Salepgillerden birkaç tür çiçeğin ortak adı. 9) Ulusal halk oyun- 


DÜNKÜ 
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 
g 1 


larımızdan biri - Mecazi olarak temiz, namuslu anlamında kullanılan bir sözcük. 10) Kayaların çeşitli doğal etkilerle ufalanmasıyla oluşur - Tersi merkezi Doğu Almanya'da olup, Türkiye'de faaliyet gösteren Rus Beşinci Kolu. 
11) Güreşte rakibin sırtını yere getirme - Protein ve yağca zengin bir tür fasulye. 12) Geveze, demagog. 
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YUGOSLAVYA 


Borba 


Vietnam derhal 


geri çekilmelidir 


Yugoslav gazetesi, Vietuam'ın Kamboçya'yı işgal etmesini kınadıktan sonra, Güneydoğu Asya' da barışın gerçekleşmesi için Vietnam birliklerinin bir an önce işgal ettiği topraklardan geri çekilmesini istedi. Borba gazetesi, bu istila hareketinden sonra, Hanoi' nin büyük güçlüklerle karşılaşaca. * ğını yazdı. 


ABD 
New York Times 
Vietnam'ın saldırısı ABD'nin bölğedeki eski müdahalelerinden 


farksızdır 


ABD Hükümetine yakınlığı ile - tanınan New York Times gazetesi, Vietnam'ın Kamboçya'yı işgal etmesini sert bir dille kınadı. Gazete daha sonra şu görüşlere yer verdi: "Vietnam'ın giriştiği istila hareketi ABD'nin Güneydoğu Asya' da yaptığı silahlı müdahalelerden farksızdır. (...) ABD'nin Hindiçini' ne yaptığı talihsiz müdahale buradaki farklı rejimler arasındaki mitcadele bahanesiyle haklı gösterilemezse, Vietnam'ın son saldırısı da Pol Pot rejiminin niteliği, kitle tabanı hatta meşruluğu inkar edilerek bir müdahaleye gerekçe sayılamaz. İstilayı gerçekleştirenlerin hükümete karşı ayaklanan Kamboçya birlikleri olduğu iddialarına gelince: Vietnam birliklerine başka ad verilmesi, bu birliklerin Vietnam ordusuna bağlı güçler olduğu, gerçeğini saxlayamaz. 


Amerikan gazetesi, kor. ayla ilgili yazısını şöyle bitiriyor: "Bu saldı. 
rının sonuçsuz kalmayacağını Vietnam'a anlatmakta bütün ülkelerin Çıkarları vardır." 


İnternational Herald Tribune Saldırı planı 


Moskova'da 


hazırlandı 


"Sovyet o basınının deyişiyle, 'Pnom Pen'in kurtuluşu', Kremlin'in geniş yardımları sayesinde gerçekleşti. Kasım başında Moskova'yı ziyaret eden Hanoi yöneticilerinin Kamboçya'ya saldırı planını görüştüğüne inanılıyor.” 


BATI ALMANYA 


Frankfurter Allgemeine Zei Pekin'in başarıları - Rusya'yı 


korkutmuştu 


RENE WAGNER imzalı bir yorumda Rusya'nın, Pol Pot yönetiminin düşürülmesini, Pekin'in yenilgisi demek olan siyasi bir zafer olarak kutladığı söyleniyor. Daha sonra Vietnam'a bu saldırıyı Sovsetlerin hazırlattığı belirtiliyor. Rene Wagner şöyle devam ediyor: 

“Pekin'in dış politikada kazandığı başarılar, Japonya'yla kurulan daha iyi ilişkiler, Ortak Pazar ve ABD ile daha yakın ilişk”erin gerçekleştirilmesi ve Çinli yöneticilerin Batı ve Güneydoğu Avrupa'ya ve yakında Washington'a yap. 
tığı ve yapacağı geziler Rusya'yı korkuttu.” 


e Dışişleri Bakanı:”BM'de Kamboçya''yı destekleyeceğiz” 


STOKHOLM (ÖZEL) gili ünlü isimlerde rini şöyle belirtti: "Yüz- ran bir ülkeye yardım muş ve bu konudaki ülkeye saldırısını Kınadı. 

İseveç'te yazarlar, ay- bulunuyor. Ayrica basın binlerce İsveçli 60'lı yıl- pa'da uyguladığı Brejnev edilmemelidir” görüşümüzü bildirmiştik, İsveç Hükümeti adına dınlar ve politikacılar da radyo ve televizyon da ların sonlarıyla 70'li yılla- doktrinini uyguluyor. Bi- Fakat şimdi Vietnam'ın İsveç Dışişleri Bakanı dahil olmak üzere halk, o Vietnam'ın Kamboçya' rın başı arasında Viet- zim de huzursuz olma- Gazete daha sonra, Vi- düşündüğümüzden daha Hans Blixbir açıklama Vietnam'ın Kamboçya' ya saldırısına geniş yer nam halkını destekleye- mız için birçok nedenler etnam-Laos- Dostluk Bir- da fazla saldırgan olduğu yaparak, İsveç Hükümeti- ya saldırısını protesto verdi Amerikan em. rek AED saldırganlığını var. Şimdi eskiden oldu- liği Yönetim Kurulu üye- açıkça görülüyor" nin, Birleşmiş Milletler ediyor. Bu konuda de- peryalizminin Hindiçini mahkum etti, İsveç'te ğu gibi askeri saldınlar. si Kerker Martin'in gö- Güvenlik Konseyinin meçler veren, yürüyüşlere | saldırısına karşı çıkan İs. (o son, yıllarda görülmeyen la hükümetler değiştiril. rüşlerine yer veriyor. Sosyal Demokrat Mil- Kamboçya'nın istilası 


katılan tanınmış şahsiyetler, 1960'larda ABD' 
nin Vietnam'da giriştiği barbarlığı protesto etmiş ve Vietnam halk:nın 


şıladıysa 


yanında yer almışlardı. ri ve to Bunların arasında Jan Myrdal, Gun Kessle, 


Hans Göran, Kerker Martin, Olaf Palme, Sarah 

Widman, Gösta Hoffman 
. 


veç halkı, olayları ilk kez biraz şaşkınlıkla kar- 


den ülkenin birçok kentinde protesto yürüyüşle- 


lenmeye başlandı. 
"Dagens Nyheter" ga- 


zetesi Vietnam saldırısına karsı İsveclilerin !-pkile- 


Die Welt 
Tayland ve Malezya saldırıya karşı çıktılar 


“Moskova'nın desteği ile, Vietnamlıla: Kamboçya'yı geçici olarak istila ettiler" başlığı altında yayınlanan makalede şöyle deniliyor: 

“Yüz bin kişi civarındaki Vietnam birlikleri yabancı bir ülkeyi istila ettiler. Güneydoğu Asya'nın iki önemli ülkesinin Dışişleri Bakanları Tayland'dan Upadit ve Malez- a'dan Rittaudden Vietnam istilasına açıkça karşı çıktılar." Makale daha sonra Vietnam saldırısının tamamamen Sovyetlerin çıkarlarına hizmet ettiğini belirtiyor. Gazete yazısını şöyle bitiyor: ''Vietnam saldırısı, dünya kamuoyunun yıllardan beri Kamboçya'daki vahşi komü— nizm ve sözde katliam masallarıyla hazırlandı." 

Die Welt gazetesinin yazısında Sovyet kökenli bu propagandanın amacının Kamboçya'nın istila edilerek, bölgenin Rus hakimiyetine geçmesi olduğu kaydediliyor. Makale, Kamboçya'nın o Hanoi'nin uydusu olmayacağını, devrildiği sanılan Pol Pot yönetiminin mücade'eye devam edeceğini vurguluyarak son buluver, 


Yomiuri Shimbun 
Yedi yıl önceki 


Bengladeş olayları akla geliyor 


“O zamanlar Hindistan Sovyetler Birliği ile bir barış ve dostluk anlaşması imzalamış ve ardında da Doğu Pakistan'ın içişlerine karışmaya başlam ş tı. 

“Geçtiğimiz yıl Moskova Hanoi ile buna benzer bir anlaşma imzaladı. Vietnam ve Sovyetler Birliği arasındaki bu anlaşmanın, Hanoi'yi Kamboçya'ya karşı saldırı hareketi- ne cesaredendirdiği büyük bir olasılık taşıyor. Başka bir neden de Vietnam'ın ABD ile ilişkilerini normalleştirme çabalarının boşa çıkması, Washington'un Pekin'e-yaklaşmasıyla, Hanoi'nin kendini daha da tecrit içinde hissetmesi olabilir. 

| Vietnam’ Kamboçya'nın içişlerinê karışmanın bir zamanlar taşıdığı mili kurtuluş mücadelesi şerefini lekelendirdiğini ve güttüğü politikanin  bölgeae duyulan givensizliği artırdığını iyice düşünme li. 


Chiba Nippo 
Barbarca bir eylem 


Güney Doğu Asya'da bağımsız devletlerin özellikle de ASEAN ülkelerinin givenliğini tehdit eden Vietnam saldırısını kınayan Japon gazetesi, istila hareketini şöyle de gerlendirdi: “Kamboçya'nın işgali küçük bir ülkeye yapılan bafbarca bir eylemdir." 


Der Bund(Bern) 
ASEAN ülkeleri 


endişe duyuyor 


"ASEAN ülkderi olarak adlandırdan beş ülke, Tayland, Malezya, Singapur, Filipinler ve Endonezya, Laos ve Kamboçva'nın da katılmasıyla daha da güçlenecek olan Hanoi yönetimindeki Vietnam'ın saldırgan kuvvetinden endişe duymaktadırlar. 
Böylece bu ülker Çin'le ittifak halindeki bağımsız bir Kam boç ya'nın, Sovyetler'in Vietnam'da hüküm süren etkinliğini dengeley ici bir unsur 
| olduğu noktasında Pekinle aynı gö- 
! rüşü paylaşmaktadırlar. 


tu. 
da, çok - ide z e günlerin önderleri 


halk 


plantılar düzen- p Sa meçleri veriliyor: 


bir halk hareketi olmuş- 
" Yazıda, "Bakalım o 


ne diyorlar" denilerek, önderlerinin 


Jan Myrdal" Vietnam’ 
a yardım durdurulmalıdır. Vietnam Güneydoğu 


Baseler Zeitung 
Moskova'nın amacı 


“Moskova'nın en büyük amacı, Hanoi tarafından kontrol edilen Hindiçini Federasy onu dur.’ Moskovå şimdi bölge halkları arasındaki zıtlıkları daha da derinleştirmek istiyor. Tayland çoktan askeri birliklerini alarma geçirerek kendisini tehdit edenin mili zıtlıklar olmadı. 
ğını gösterdi. 

“ABD, eninde sonunda Vietnam noktasından kalkarak bölgeye arkaanı dönmenin rakibine yaradığını ve rakibinin eline geçen her fırsattan yararlandığını görmedi." 


Dagens Nyheter 
Wetnam'ı bu rolde 


görmek üzücü 


“Kamboçya'da son kanlı gelişme ler Vietnam'ın tarihteki bazı büyük devletler gibi davrandığını, küçük komşusunu yanina çekip onunla iyi geçineceğine ona saldırdığını gösterdi. Olanları açıklayabilmek için birçok şeyler söylenecek. Fakat bir zamanlar yabancı saldırının hedefi olan Vietnam'ın kendisinden askeri yönden zayıf olan bir ülkeye askeri saldırı yaptığı gerçeğini hiç kimse gizlemeyecek. Vietnam'ı verdiği muhteşem mücaddeden,çektiği korkunç acılardan sonra bu yeni rolde görmek gerçekten çok üzücü." 


BELÇİKA 


Le Seir 


Rusya'nın maşası: 
Vietnam 


Gazete, Vietnam'ın Kamboçya” yi işgali ile ilgili yorumunda, Deng Siao-ping'in geçen Kasımda Bangkok'da :gazetecilerle yaptığı görüşmede, Kamboçya'nın işgal edilebileceğinden söz ederek, “İşte o zaman bütün dünya Vietnam'ın rengini ve gerçek niyetini tam olarak göreektir”” dediğini hatırlatıyor.“ 

Daha sonra, 1966 yılı sonunda Pekin'de yapılan görüşmelerde Vietnamlıların Kamboçya heyetine, "Bize güvenebilirsiniz. Asla ataları mg gibi hareket etmeyeceğiz. Buginkü Vietnam halkı geçmişteki gibi değildir" dedikleri belirldiyor ve şöyle deniyor: 


karikatürü) 


kasında Sovyetler Birliği'nin olduğu, Rusya'nın Güney Doğu Asya'ya 
| hakim olabilme planlarını gerçekleştirmek için Vietnam 'ı maşa olarak kullandığı, halkları birbirine kırdırdığı belirtiliyor. 


/ Pot önderliğinde gerilla savaşı başladı 


“Pnom Pen düştü Vietnam'a kar- 
$ı gerilla savaşı başlatıldı!!«başlığı altındaki yazıda, ülkenin büyük bir kısminin Vietnam'ın eline geçtiği başkent Pnom Pen'in düştüğü fakat Pol Pot önderliğindeki bir ordunun saldırganlara karşı gerilla savaşını başlattığı belirtiliyor, 

Ayrıca yine aynı gazetede yer alan bir yorumda.son otuz yılın en saldırgan gücünün bu saldırının arkasında yer aldığı, Kamboçya'nın Vietnam'ın bu haksız ve kendin. 
den askeri bakımdan üstün saldırgana karşıdüzenli savaşı kaybettiği 


VİETNAMLI YURTSEVER MÜLTECİ THAY: “Vietnam'da 800 bin 'siyasi tutuklu” var” 


"Fakat idareciler hep aynı kaldi lar." 
Yorumda ayrıca Vietnam'ın ar- 


© "Haksız kamulaştırmaya karşı çıktığım için 
20 ay hapis yattım” 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Vietnamlı yurtseverlerden Thay, Vietnam da 800 bin "siyasi tutuklu" olduğunu belirtti. 

Vietnam'ı, bir mülteci grubu ile terketmek zorunda kaldığını söyleyen Thay, "siyasi tutuklulara" büyük baskılar yapıldığını kaydetti 

Thay, Güney Vietnam'daki Amerikancı Van Thieu kliğine karşı mücadelede tutuklanmış, uzun yıllar hapis yatmıştı. Ülkeden Amerikalıların kovulmasından sonra serbest bırakılan Thay, daha sonra Hanoi yönetimince "Kamulaştırma Dairesi" yöneticiliğine getirilmişti. 

Kamulaştırma Dairesinde bulunduğu sıradaHanoi yönetiminin kendisine ayrım gözetmeksizin kamulaştırmaya gitmesi yolunda emir verdiğini kayd ‘den Thay, bu uygulamanın doğru olmadığnı söylemesi ve yoksul ve orta halli ailelerin mallarının kamulaştırılmasına karşı çık ması üzerine hapsedildiğini belirtti. 

20 ay hapiste kaldığını söyleyen Thay, Vietnam'da rüşvetin Van 
Thieu zamanında olduğu gibi yaygın. bir sekilde sürdüğünü kaydetti. 
Thay kendisinin de hapishane yöneticilerine rüşvet vererek bir mülteci grubuyla ülkeyi terketmek zorunda kaldığını ' sözlerine ekledi. 


İSVEÇ'TE VIETNAM'IN KAMBOÇYA'YI İŞGALI ŞİDDETLE PROTESTO EDİLDİ 


yardım edilmemelidir” 


Asya'da Brejnev'in Avru- 


mektedir. Biz Birleşmiş Milletler örgütünün de bu meseleye tepki göstereceğini umut ediyoruz. Ja ponya gibi biz de Vietnam'a yaptığımız yardımı durdurmalıyız. Bu bir ceza uygulaması degil, ilke meselesidir. Vietnam gibi varlığı komşuları için tehlike oluştu- 


Martin sözlerine, “İşgali muhakkak protesto etmeliyiz" diyerek başlıyor ve "bu işgalin haklı olduğunu açıklayacak, savunacak hiç bir yol yoktur" diyerek sözlerine devam ediyor. “Biz ikili görüşmelerle her iki tarafın da meseleleri çözmesi gerektiğini savun- 


bugün 
Sosyal de- 


© "Vietnam'da ayrım yapmaksızın kanunlaştırmaya gidildi” 


letvekili Birgitta Sal ise, bu konuda savaşın esas sorumlusunun devlet olduğunu belirt”. 


lanamayacağını ve Vietnam'ın komşu bir 


> VİETNAM'INKAMBOCYA'YA SALDIRISININ DÜNYADAKİ YANKILARI —— AF 


(Pekin İnformation dergisinde yayınlanan Chiang Fan ve Mei Lu'nun 


açıklanıyor. 
ediyor: 
“Bu savaş. Vietnam'ın tamamen dışarıdan desteklenerek yürüttüğü bir saldırganlık savaşıdır. Bu domino oyununun nereye kadar süreceği, sıranın hangi ülkede olduğu henüz bilinmiyor. Sıra Tayland, Malezya veya Birmanya da olabilir. Bu ülkelerin hepsinde de Moskova'nın suyundan gitmeyen milli kurtuluş hareketleri vardır" 


Vienerzeitune Vietnam yanlısı hükümet 


Avusturya'daki 


Youm şöyle devam 


A sosyal demokrat hükümet yanlısı olan bu gazete, haberi “Kamboçya'da Vietnam yanlısı yeni bir hükümet kuruldu” başlığı ile verdi. 


SOVYETLER BİRLİĞİ 


Pravda 


“Zalimlerin kıyımı son buldu” 


“Zalimlerin kıyımına son verer FUNSK'un (Kamboçya Ulusal Kur. 
tuluş- Cephesi) zaferi, aynı zamandı tim Kmer miletinin zaferidir. Bu klik, kendi halkına karşı soy kırım politikası izledi. Halkına şiddetin kara günlerini, kölelik ve kitlesel baskıları uyguladı. Özgürlük için ve Pekin'in hegemonya’ politikasına karşı mücadelesinde, Kam boç ya halkı tüm ilerici güçlerin desteğini ve sempatisini kazanıyor." 


İSRAİL 
Ha” Aretz 
“Çin kağıttan kaplandır” 


"Moskova'nın müttefikinin hızlı zaferi, Asya'da Çin'in kağıttan kaplan olduğunu ve bu kaplana güvenenlerin tehlike içinde olduğunu is patlıyor. Moskova kendisinin daha iyi bir destek olduğunu açık seçik göstermek istiyor. Bu bildiri, aynı zamanda Washington'un adresine de gönderiliyor. Karşılıklı bildiriler gerçek güç ilişkilerini değiştirmez ve Çin, Sovyetler Birliği'ne karşı giçlü bir müttefik olmaktan çok uzaklardadır. " 


eOlat Palme: “Dış müdahale | «Jan Myrdal: "Vietnam'a eKerker Martin: “işgali 


hiç bir zaman onaylanamaz” muhakkak protesto etmeliyiz” 


iki süper 


Demokrat Parti Partisi Başkanı Gösta Başkanı Olaf Palme ise Hoffman, partisi adına televizyonda yaptığı ko- yaptığı bir açıklamada nuşmada, dış müdahale- Vietnam saldırısını mahlerin hiç bir zaman onay- kum ederek İsveç'ir Vi- 

belirtti (o einam'a vaptığı yardımın 


da kesilmesini talep etti, 


meselesindeki çabalarını destekleyeceğini bildirdi. 


öle yandan Merkez 


ABD de Şah” ın İran” ı terketmesinden yana 


© Bahtiyar:”Homeyni'nin de hükümette yer alması ülkenin yararınadır” 
© Sencabi, askeri darbe tehlikesine karşı 


uyariüaâ bulundu 


© Homeyni, Şah devrilince ülkeyi seçimlere kadar geçici bir komitenin yönetebileceğini söyledi 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

ABD yönetiminin Şah 
Rıza Pehlevi'nin İran'ı terk etfhesi fikrini desteklediği bildiriliyor. 
Washington'daki hükümet yetkililerinin verdikleri haberlere göre, ABD yönetimi böylece, Şapur Bahtiyar başkanlığın- daki sivil hükümeti güç- 


lendirmek istemektedir. 

Bilindiği gibi, ABD şimdiye kadar Şah'ın doğrudan denetiminde 


bulunan hükümetleri destekliyordu. Ancak bugün ABD, İran'la ilgili olarak yeni bir politika izlemektedir. ABD yönetiminin bu yeni politikası, muhalefet içindeki dönekleri kazanıp, halk hareketini ek çalışmaktır. 
Böylece İran'daki çıkarları da korunmuş olacaktır. Şah'ın ülkeyi terk etmesini desteklemesi de bu yeni politikanın bir ürünüdür. 
BAŞBAKAN ŞAPUR 
BAHTİYAR 
Öte yandan Tahran'da 


s bir açıklama yapan Başbakan Şapur Bahtiyar, muhalefetin dini liderlerinden Homeyni'ye saygı duyduğunu söyledi. Bahtiyar, “Homeyni'nin de hükümette yer alması, ülkenin yararına olur" dedi. 

Savunma Bakanı General Feridun Cem'in hükümetten istifa etmesi ile ilgili olarak, Tahran'da yeniden yayınlanmaya başlayan gazeteler çeşitli yorumlar yaptılar.» tran gazeteleri, General Feridun Cem'in istifasına neden olarak, Şah'ın Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığını Şapur Bahtiyar hükümetine vermeyi reddetmesini gösteriyorlar. 


ULUSAL CEPHE 
LİDERİ SENCABİ 


Ulusal Cephe lideri Sencabi, bir basın toplantısı düzenleyerek askeri bir darbeye karşı uyarıda bulundu. Šencabi, ordunun ve İran'daki 
ABD Büvükelçiliğinin ik- 


tidarı ele geçirmek için hazırlık yaptığını söyledi. 
Bu arada Fransa Radyesuna bir demeç veren Bahtiyar da, askeri bir hükümet darbesi tehlikesinin bulunduğundan söz etti. 

Sencabi ve Bahtiyar' 
dan sonra dini lider Ayetullah Homeyni de, ülkesinde askeri darbe olasılığının bulunduğunu söyledi. 


DİNİ LİDER 
AYETULLAH 
HOMEYNİ 


Paris'te yayınlanan 
"Le Monde” gazetesine bir demeç veren Homeyni, İran'da Şah devrilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ve askeri bir darbe olursa da, buna karşı direneceklerini belirtti. 

Homeyni, Şah'ın devrilmesi halinde, seçimlere kadar ülkeyi geçici bir komitenin yönetebileceğini, kendisinin ise sadece bir "danışman" olarak kalmak istediğini söyledi. 


ARJANTIN VE ŞİLİ, URUGUAY'IN BAŞKENTİNDE YENİ BİR ANLAŞMA İMZALADILAR 


© Taraflar, aralarındaki anlaşmazlıkların çözümü için Vatikan'ın arabuluculuğunu kabul ediyorlar © Anlaşmaya göre, her iki ülke de birbirine karşı kuvvete başvurmayacak 


MONTEVİDEO 
Arjantin ve Şili hükümetleri aralarındaki anlaşmazlıkların çözümü yolunda bir anlaşma imzaladılar. İki ülke arasındaki anlaşmazlığın nedeni, Horn burnundaki; B: Gl le kanalında yer âlan adaların kime ait olduğu $0> 
runu idi. Toplam 124 
bin kilometre kare genişliğindeki bu adalarda insan yaşamıyor. Ancak a- 


dalar zengin balık kaynaklarına sahip. Ayrıca bulundukları kanal, Antartika'ya geçiş için önemli bir boğaz teşkil ediyor. 

Arjantin Dışişleri Bakanı Carlos Pastor ile Şi- 


“ lili meslektaşı arasında U- 


ruguay'ın başkenti 'Mon» tevideo'da imzalanan anlaşmaya göre, iki taraf sınıra yığdıkları askeri birlikleri geri çekecek- 


Rus-Küba desteğindeki Etyopya Somali'ye saldırıya hazırlanıyor 


DIŞ 
Cenevre'deki Somali açıklamada, 


Etyopya, 


birliklerinin Afrika 


"nın 


HABERLER SERVİSİ 

temsilciliği yaptığı 
Küba ve Rus askeri Boynuzunda 


toplanmaya başladıkları, Somali'ye karşı yeni bir saldırıya hazırlandıkları bildirildi. 
Etyopya'daki Moskova yanlısı yönetime bağ- l savaş uçaklarının 30 Aralıkta Somali'nin Huddur kenti civarında uçması ve buradaki bazı köyleri bombalaması, Somali'ye yapılacak olan saldırının ilk hazırlıkları olarak değer- 


lendiriliyor. 


ABD Polonya'ya 300 milyon dolar kredi verdi 


VARŞOVA(ANKA) 


ABD, tarım ürünleri satın alabilmesi amacıyla, 
Polonya hükümetine 300 
milyon dolar kredi verdi. 

Varşova'daki ABD büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, kredi, Amerikan Commodity 
Credit Corp. tarafından ve bu kredi kurumunun koşullarına uygun olarak 


verildi. Polonya krediyi, 
31 Ağustos 1979 tarihi- 
ne kadar ithal edeceği tarımsal ürünler için kullanacak. 

Polonya hükümetinin bu süre içinde yaklaşık 66,2 milyon dolarlık hububat, 43 milyon dolarlik buğday satın alacağı, bunun yanında yağ, tütün, pamuk ithal edeceği bildirildi. 


Gromiko, Papa il; Paul ile görüşecek 


© Bir Sovyet Bakanının Papa ile görüşme isteği hayretle karşılandı 


VATİKAN(AJANSLAR) 

Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Gromiko' nun, Papa ile özel bir gö- iş yapacağı açıklanik 


Vatikan çevreleri, görüşme isteğinin Gromiko' dan geldiğini ve görüşme- nin Gromiko'nun bu ay içinde Roma'ya yapacağı ziyaret sırasında gerçekleşeceğini belirttiler. 


Aynı çevreler, bir Sovyet bakanının böyle bir istekte bulunmasının hayretle karşılandığına dikkat çektiler. 

Bilindiği gibi, Papa Birinci Jean Paul'un göreve seçildikten kısa bir süre sonra ölmesi üzerine, Vatikan gelenekleri dışında, ilk kez Polonyalı bir kardinal, İkinci Jean Paul ünvanıyla Papa seçilmiş- 


Msır ve İsrail barış görüşmelerine yeniden başlayacak 


WASHINGTON(THA) 

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır ve İsrail'in, Orta Doğu barış görüşmelerini yeniden başlatmak üzere resmen anlaşmaya vardıklarını açıkladı. 

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hodding Carter, Mısır Başbakanı Mustafa Halil'den, Mısır'ın görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduğunu 


belirten bir mektup aldığını, ancak mektubun muhtevasını şimdilik açıklayamayacağını söyledi. 

ABD yetkilileri görüşmelerin bakanlar düzeyinde süreceğini, Mısır heyetine Başbakan Mustafa Halil'in, İsrail heyetine de Dışişleri Bakanı Moşe Dayan'ın başkanlık edeceğini açıkladılar. 


ler, birbirlerine karşı kuyvete obaşvurmayacaklar, Anlaşma ayrıc2 Papa TI. 
Jean Paul'un iki ülke arasında arabuluculuk yapmasını öngörüyor. 


GÖRÜŞMELERE 

PAPA'NIN ÖZEL 

TEMSİLCİSİ DE 
KATILDI 


Montevideo'da yapılan görüşmelere Papa'nın özel temsilcisi de katıldı. 26 Aralıkta bölgeye gelen Papa'nın temsilcisi, arabuluculuk çalışmaları sirasında dört kez iki ülke hükümeti ile ayrı ayrı görüştü. İmzalanan anlaşmaya göre, her iki ülkenin de menfaatlerini gözetecek kesin anlaşma önerisi, Vatikan tarafından hazırlanacak. 

Hatırlanacağı üzere daha önce de İngiltere iki ülke arasında arabuluculuk yapıyordu. 1977 
yılında İngiltere, anlaşmazlığa yol açan üç ada- nın Şili'ye verilmesine karar vermişti. İngiltere" nin bu kararı bölgedeki gerginliği daha da artırdı. 
Bunun üzerine her iki taraf da, And geçitlerinde- ki askeri birliklerini takviye ettiler ve savaş filolarını kıtanın güney ucuna yolladılar, 


Cenevre l 
Silahsızlanma görüşmeleri 

24 Ocakta başlıyor | 


CENEVRE(ANKA-DPA) | 
Cenevre Silahsızlanma Görüşmelerinin bu yılki ` oturumuna 24 Ocakta 

başlanacağı bildirildi. 


Toplantıya, onaltı yıl- | lık aradan sonra ilk kez katılacak olan Fransa'yı Dışişleri Bakanı Jean-François Poncet temsil edecek 


Fransa, ABD ve Sovyetler Birliği'nin, oturum başkanlıklarının sırayla her ülke tarafından yapılmasını kabul etmeleri üzerine, Cenevre silahsızlanma görüşmelerine yeniden katılacağını açıklamıştı. Toplantılarda daha önceki yıllarda başkanlık görevini ABD ve Rusya ortaklaşa yürütüyorlardı. 


Cenevre silahsızlanma konferansına katılacak ülke sayısının bu yıl 31' 
E 39'a çıktığı bildirili. 


Nükleer güce sahip beş ülkeden biri olan Çin 
Halk Cumhuriyeti'nin görüşmelere katılrıayacağı, ancak bir gözlemci göndereceği açıklandı. 

Silahsızlanma Konferansı yıllık toplantıları iki hafta sürecek. 


ağlık işyerlerinde yetkili sendikayı elirlemek için “Durum tespiti” 


apılıyor 


© Sağlık-İş Genel Eğitim Sekreteri: Tüm Has-Iş'in amacı işçi sırtından kuvvet toplayıp TKP adlı ihanet örgütüne kitle temeli yaratmaktır” 

® Devrimci Sağlık-Iş, SSK hastanelerinde ve özel sağlık kurumlarında örgütlenme çalışmalarını hızlandırdıklarını açıkladı 

© Sağlık-İş, İstanbul'daki tüm sağlık işyerlerinde durum tespiti yapılmasını istiyor 


İŞÇİ SERVİSİ 
Sağlık işkolunda toplusözleşme: dönemine girilmesi nedeniyle, birçok hastanede yetkili sendikayı belirlemek için durum tespitine gidiliyor, Son olarak Bursa ve İzmir SSK Hastanelerinde yapılan irade beyanları sonucu, bu işyerlerinde Türk-İş'e bağlı Sağlık-İş Sendikasının yetkili olduğu anlaşıldı, 


BURSA SSK'DA 
YAPILAN İRADE 


Bursa SSK Hastanesinde Sağlık-İş Sendikasının yetkisine, DİSK'e bağlı Devrimci Sağlık-İş Sendikası itiraz etti, Devrimci 

~ Sağlık-İş Sendikası, 417 
işçiden 307'sinin sendi- 


kalarına üye olduğunu ileri sürerek Bölge Çalışma Müdürlüğünden durum tespiti yapılmasını istedi. 

Öte yandan 367 işçi, noter kanalıyla, Devrimci Sağlıkİş üyesi olmadıklarını Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirdiler, 

Önceki gün yapılan irade beyanında ise, Bursa SSK Hastanesinde çalışan işçilerden 342'sinin Sağlıkİş'e, 30'unun da Devrimci Sağlık-İş'e üye oldukları anlaşıldı. 

atı Lespiu sonu cuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Devrimci Sağlık-İş yetkilileri, Sağlıkİş yöneticilerinin işçilere baskı yaptıklarını ileri sürerek, bu zorbalığı protesto ettiklerini ve zorbalığa şahit olan baş- 


Türk-İş ve Türkiye Deri-İş” in ” Sendika Yöneticilerinin Sorunları” semineri başladı 


İsmail Topkar: 


Adaletli bir vergi yasası çıkmazsa Türk-İş miting ve gösteriler düzenleyecek 


© Tunç da seminere çektiği telgrafta vergi 


yasası için mücadele edeceklerini söyledi 


İSTANBUL (AA) 


Türk-İş Türkiye Deri- 
İş Sendikası ve Asya-Amerika Hür Çalışma Enstitüsü "AAFLI" tarafından düzenlenen '"Yöneticilerin Sorunları" seminerine bir telgraf gönderen Halil Tunç, Türkiye'nin son derece önemli ekonomik bir darbogazdan geçtiğini belirterek, Türk-İş'in toplumun bütün kesimlerinin ulusal gelirden eşit pay alması için çabalarını sürdürece: ğini söyledi 

Tunç telgrafla gönderdiği mesajda, Türk-İş'in asgari geçim indiriminin vergiden muaf tutulması, vergi adaleti sağlanması 


için 1979 yılında da bütün çabayı harcayacaklarını belirtti. 

Seminerin açılışında bir konuşma yapan Türk- 
İş 1. Bölge temsilcilerin- den İsmail Topkar da hayat pahalılığı ve enflasyonun hızla artmasına dikkat çekerek, Anayasal hak ve özgürlüklerin zedelendiğini söyledi. 

Topkar, adaletli bir vergi yasası birkaç ay içinde Meclisten çıkmazsa, Türkiş'in gösteri ve mitingler düzenleyeceğini, gerekirse genel greve bile gidebileceğini sözlerine ekledi. 

Carlton Otelinde başlayan seminer çalışmaları dört gün sürüyor. 


IELA CN 


hekimin tutumunu da kınadıklarını açıkladılar. 


İZMİR TEPECİK 
SSK'DA İRADE 
BEYANI 


İzmir Tepecik SSK Hastanesinde ise Sağlık-İş'in yetkisine sahte 
TKP 'lilerin yönetimindeki bağımsız Tüm Has-İş Sendikası itiraz etti, Bölge Çalişma Müdürlüğüne sahte üye fişleri vererek durum tesbiti yapılmasını istedi. 

Bunun üzerine izmir 
Tepecik SSK'da yapılan irade beyanı sonucu, işçilerden 283'ünün Sağlık-İş'e, B6'sının da Tüm Has-İş'e üye oldukları anlaşıldı. 


YILMAZ UÇAR'IN 
AÇIKLAMASI 

Geçtiğimiz hatta içinde İstanbul'daki Samatya SSK Hastanesinde Tüm Has-İş'li sahte TKP'lilerin, O Sağlık-İş Şube Sekreteri Hasan Öztürk'e saldırarak yaralamaları olayı ile ilgili olarak, Sağlık-İş Genel Eğitim Sekreteri Yılmaz 
Uçar bir açıklama yaptı. 
Uçar açıklamasında, 
"Tüm Has-İş'in ülkemizi 


© Bursa ve İzmir Tepecik SSK Hastanelerinde yetkili sendikanın Sağlık-İş olduğu belirlendi 


İzmir Genel-İş yetkilileri: 


“1979 hizmet değil, grev yılı olacak!...” 


İZMİR(THA) 

Bu yılın, İzmir Beledi yesi ve ESHOT'ta hizmet değil "grev yılı" olacağı 


belirtildi. 

Genel-İş İzmir Şube yöneticileri ESHOT Genel Müdürlüğüne bağlı iş yerlerinde çalışan 2bin 
600 işçinin geçen dönem 
toplu sözleşmeden doğan haklarının dahi tam olarak ödenmediğini söylediler. 

Genel-İş İzmir 3 nolu 
Şube Başkanı Mehmet 
Dinç geçen dönemin haklarını vermeyen işve- 


renin L yılki toplu sözleşmede işçi sınıfına yaraşır haklari tanımamasından endişe duyduklarını açıkladı.Böyle bir du rumda grevin kaçınılmaz olduğunu belirtti. 

Genel-İş şube yöneticileri 1979 yılının İzmir Belediye Başkanı tarafından hizmet yılı olarak ilan edildiğini, ancak işçilerin birikmiş hakları ödenmezse ve toplusözleşmeler çıkmaza girerse bunun bir "Grevler yılı" olabilecegini belirttiler. 


Tam gün tazminatı niçin ödenmiyor? 


Çoğu kez görünmeyen hizmetleri ile hastanenin ağır yükünü sırtlayan sağlık emekçilerinin Tam Gün Tazminatı dışında bırakılması hangi örümcek kafaiun eseridir? 


Çapa ve Cerrahpaşa sağlık emekçileri "Hastaneleri ayakta tutan bizleriz” 


© Bakanlık ve hastane yetkilileri yayınladıkları genelgede, iğne vuran, serum veren, işçilerin yaptıkları işe “basit iş” dediler! 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Çapa ve Cerrahpaşa 
Hastane personelinin 
Tam Gün 'Yasasından' 
doğan tazminat haklarının ödenmesi geçtiğimiz aydan itibaren kesildi. 


Bas iye Bakanliğı Bü tz ul inç“ «karanlığına: ya do isteyen Moskova YERE ye Khul 


yanlısı hainlerin kurduğu naylon bir örgüt" olduğunu belirterek, "Asıl amaçları işçiye hizmet degil, işçi sırtından kuvvet toplayıp TKP adlı ihanet örgütüne kitle temeli yaratmaktır" dedi. 


DEVRİMCİ 
SAĞLIK—İŞ'İN 
AÇIKLAMASI 


Öte yandan Devrimci Sağlıkİş Sendikası bir açıklama yaparak SSK Hastanelerinde ve özel sağlık kurumlarında örgütlenme çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti. 

Devrimci Sağlık-İş 
900 işçinin çalıştığı SSK 
Göztepe Hastanesinde 
300'e yakın işçinin noter kanalıyla Sağlık-İş'ten istifa ettiğini açıkladı, Devrimci Sağlık-İş açıklamasında Göztepe SSK Hastanesinde Sağlık-İş'in Atatürk Eğitim Enstitüsündeki faşistler aracılığı ile işçiler üzerinde baskı uyguladığını, Sağlık-İş'in 1,5 milyon liralık yolsuz- 


Müdürlüğü ile Hastane yetkilileri bu konuda ortak bir genelge yayınlayarak tazminatların artık ödenmeyeceğini açıkladılar. 

Genelgede şöyle deniliyordu : 


"Hasta bakıcı, pansumancı, hademe, aşçı yardımcısı, kaloriferci, kapıcı gibi hastanenin temizliği, basit bakımı ve hizmetleri ile ilgili yardımcı personelin 657 sayılı yasanın 36. maddesine göre sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri değil, yardımcı hizmetler sınıfına alınmış oldukları ve 2162 sayilı yasa kapsamı içerisinde düşünülmesine olanak bulunmadığından bu yasa gereğince sözü geçen kadrolara tam gün çalışma tazminatı ödenmeyecektir." 


SAĞLIK PERSONELİ 
BÜYÜK TEPKİ 
DUYUYOR 
7 aydır ödenen taz- 


minatlarının birdenbire böyle bir kararla kesilmesi Çapa ve Cerrahpaşa sağlık personeli arasında büyük tepki yarattı, Görüştüğümüz işgiler -gazetemize şunları 


söylediler; pY ö 
! ri Tazminat h AAs 


ödeniyordu. Hepimiz geçim durumunu buna göte>-ayarlamıştık. O zaman Maliye Bâkanlığının aklı neredeydi? Bu keyfi uygulamayı protesto ediyoruz. Bizler bu tazminatlara güvenerek borçlandık. Evimize, çoluğumuza Çocuğumuza birkaç parça eşya aldık. Tazminat kesilince zor durumda kaldık. 

SERUM VERMEK 
İĞNE YAPMAK BASİT 

HİZMET MİDİR? 

İşçiler genelgede yer alan basit hizmet sözüne de çok kızıyor , şöyle diyorlar; 

“Genelgede bizler için hastanenin "basit bakımını yapanlar" deniyor. Aslnda hastaneyi ayakta tutan yükün ağırını sırtında taşıyan bizleriz. 

Zamanında bir hastabakıcı klinikte 15-20 hastanın serumunu, iğnesini vuruyor. Altının üstünün temizliğine bakı-. 


yor oİcabında kan alı- * 


yar, 


Buna mı basit iş diyorlar? 

Hem sonra çalıştığımız hastanede kaloriferci kapı kadrosunda gözüküp ameliyathaneteknisyeni, laborant, hastabakıcı olarak Çalı şan yüzlerce arkadaşimiz var, 

SIKIYÖNETİME 
BAŞVURDUK 
TOPLANTI 
DÜZENLEYECEĞİZ! 

Sağlık porsenoli, Tam 
Gün Yasasındaki aksaklıkların giderilmesini ve sağlık hizmetlerinin bir bütün olarak ele alınmasını istiyorlar. 

Şöyle diyor işçiler: 

"Tam Gün Yasasının halkın yararına işlemesi isteniyorsa bu tür aksaklıklar giderilmelidir. Tam Gün Yasasının çıkarılmasını isteyenler bunu çalışanların lehine bir yasa olarak getirmek istiyorlardı. Uygulamada: buna göre olmalı. 

Biz hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Sı- 


kıyönetime başvurduk. 
Tazminatlar ödenmezse, toplantı ve gösteriler 


yapacağız. İlgilileri uyarıyoruz. Kışta kıyamette bizi zor durumda birakan bu tazminat kesilmesinden derhal vazgeçsinler. 


Kazadan kurtulanlar alevlerle karşılaştı. Vagonlar tamamen yanmış cesetlerle doluydu. (Foto: AYDINLIK) 


Tren kazasında yaralananlardan 


ANKARA (ÖZEL) 
Önceki gün Etimesgut Güvercinlik mevkiinde Behiçbey istasyonu yakınlarında meydana gelen çarpışmada ölen 32 yurttaşımızın kimliklerinin bazıları henüz belirlenemezken, yaralı olarak hastaneye kaldırılanlar- dan biri daha dün öldü. 
Dün sabah, kalmakta olduğu Numune Hastanesinde hayatını yitiren yurttaşımızın kimliği İlhan Coşkuner olarak açıklandı. 


SAPTANAN 
KİMLİKLER 


Öte yandan, önceki günkü çarpışmada ölen yurttaşlarımızdan bazı- 


larının kimliklerinin. 
saptanması o yolufidaki çalışmalar sürdürülür- 


ken, saptanan kimlikler de şöyle açıklandı: 
Mustafa Boz, Süleyman Yalçın, Nazik 
Eser, Ömer Büyükinanç Hidayet Aslan, Enver Uğurlu, Rıfat Kurt, 
Nuh Kavaklı, Mehmet 
Köse, Sabit Eryılmaz, İsmail Açar, Ali Kılınç, Hüseyin Yılmaz Yurttaş, Dede Eker, Özcan Büyüköz, Şakir Yılmaz, Bayram Kandemir 
Hasan Korkmaz, Mehmet Canpolat, Mehmet 
Can, Refik Açık, Ke mal Bulut, Mehmet Gülerer, Hüseyin Afşar 


"ÇOK YANLI 
SURUŞTURMA"” 


Bu arada konu ile ilgili sorularımızı cevaplayan Cumhuriyet Savcı Başyardımcısı "Dün ne demişsek bunu kesinlikle tesbit etmiş bulunuyoruz. Tahkikat ta- 


biri daha öldü 


mamlanmak üzeredir. O saatlerde çok yoğun bir sis olduğunu belirledik. 
Bu durumda makinistler yan ışıklara riayet etmemişler ya da önle- 


rini görememişlerdir. 
Kazahın oluş nedeni budur" dedi. 


Öte yandan Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD 
Genel Müdürlüğü yetkilileri de kendi açılarından soruşturmanın teknik düzeyde ve çok yanlı olarak sürdürüldü- günü açıkladılar. Yetkililer sinyalizasyon sisteminde herhangi bir arızanın bulunmadığını belirterek, omakaslarda sabotaj ihtimalinin az olduğunu sözlerine eklediler, 

Önceki günkü kazada hayatlarını yitirenlerin ailelerine ve yakınlarına 


Sülkan:”Tren kazaları 


"Tren kazalarında hayatlarını yitiyurttaşlarımızın 


mıza başsağlığı saygılar sunarız" denili- 


MAKİNİST VE 
YARDIMCISI 
GÖZALTINDA 


Ankara yakınlarındaki İstasyonunda 


meydana gelen tren kazası ile ilgili soruşturma» da kusurlu görülen banliyo treninin makinisti ile yardımcısı gözaltında bulunduruluyor. 

Kaza ile ilgili soruşturmayı yürüten Ankara. Yenimahalle savcısı öndekitrene çarpan banliyo treninin makinisti 
İsa Kral ile yardımcısı Kemal Kaya'nın yaralı olarak bulundukları Demiryolları o Hastanesinde gözaltında tutulduklarını açıkladı. 


luğunu ortaya çıkardıklarını, sahte emeklilik ra- 


porları tanzim edildiğini İşgöremezlik raporu alan işçilere ön zn» “Geçici işgöremezlik ödeneği” verilecek! 


olduğu öne sürüldü. 
Özel Amerikan Hastanesinde ve Özel Alman 


Hastanesinde bütün işçi- 


İSTANBUL 9.cu İCRA MEMURLUĞUNDAN GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI DOSYA NO: 1978/289 


polemik konusu yapılmamalı” 


ANKARA (ÖZEL) 


1) Bir süre önce İstanbul Feneryolu istasyonunda durmakta olan bir banliyö trenine arkadan gelen bir yük treninin çarpması sonucu bir kişi ölmüş, 37 yurttaşı-Besiktaş, o Ortaköy mahallesinde kain 39 pafta, mız da yaralanmıştı. 
1186 ada, 3 parsel sayılı ve 247 M2 sahalı arsanın tamamı önünde bulunan 1.ci ve 2.ci derece ipotek ala- 


Memurlarada "Son yardım” adı altında ödeme yapılacak! 


caklarını, vergi borçlarını, satış ve paylaştırma masraflarını karsılamak şartı İle bir borçdan dolayı hacz edilmis ve acık arttırma suretiyle satişa cıkarılmıstır. 


İMAR DURUMU: İst. Bel. İmar müdürlüğünün 4.10.1978 ta. ve 5056 Sayılı belgesine göre Yazılı nottar muvacehesinde, 8 kat irtifaklı. Krokide taralı olduğu gib! biok nizam Inşaata müsaade edilmektedir. 


EVSAFI: Gayrımenkul, Levent'den Ulus Mahall esine giden yol üzerinde eskl otomobili talim ve imtihan yerl ve mezarlığın yanında Turizm Sitesi Otobüs durağından girllen ve yeni Ismi Hakkı Şehitan sokağında halen başlamış olan bir inşaatın bitişiğindedir. Halen boş olan arsanın harfiyatı yapılmış ve bazı inşaat malzemeler! izhar edilmiş bulunmaktadır. 


KIYMETİ: 2.720.000.00 TL. kıymet taktir edilmiştir. Müzayedeye İştirak edeceklerin muhammen kıymetin %10 nispetinde nakti teminat akçesi yatırmaları veya milii bir bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri icap eder. Delallye resmi, ihale damga pulu beda | tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. 


İlk açık arttırması 13/2/1979 salı günü saat 11.00 
dan 11.30 a kadar İstanbul Sultanahmet Adilye Sarayı 9. icra dalresinde yapılacaktır. Arttırma şartnamesi herkesin görebilmesi Için 2/2/1979 dan Itibaren 


dalredeki özel kartonda 


açık bulundurulacaktır. 


lerin Sağlık-İş'ten istifa ederek Devrimci Sağlık-İş'te örgütlendikleri belirtilen açıklamada, 300 
civarında işçinin çalıştığı Eyüp SSK Hastanesinde de Sağlık-İş'ten istifa eden işçiler üzerinde işveren ve komandoların baskı uyguladıkları ifade edildi. 

1000 civarında işçinin 
çalıştığı Asi kara'daki Dışkapı SSK Hastanesinde, 500 işçinin noter kanalıyla Sağlık-İş'ten istifa ettiği belirtilen Devrimci Sağlıkİş açıklamasında ayrıca, sendikanın Adana SSK, Antalya SSK hastanelerinde ve İzmir Alsancak Dispanseri ile Ankara 


ANKARA (ANKA) 

Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği yardım yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılarak geçici iş göremezliğe uğradığı doktor raporlarıyla belirlendiği halde, bu ödeneğe hak kazanamayan ve kendilerine herhangi bir ödemede bulunulmayan üyelere, bu ödeneğe hak kazanacakları güne dek geçen 
24 aylık sürenin her 


Bakırköy 2. İcra Memurluğundan 
Menkul Satış İlanı 
Sayı: 1978/2349 Ta. 


günü için "Geçici iş göremezlik ödeneği" 

e kararlaştırı|- 
1, 

Bu ödeneğe hak kazandıkları halde ödenekleri verilmeyenlerin de ilk iki günü ile 
18 aydan artan ve 24 
aya kadar olan süredeki iş göremezlik günleri için aynı ödeneğin veri - leceği açıklandı. üyelik kapsamı dışında bulunanlara da "son yardım" 
YA kararlaştırıl- 


1 

Sosyal Güvenlik Bakanhğının Kömür Havzası Amele Birliği yardım yönetmeliğinin bazı maddelerinin de e ait hüümler sövle; 


hak kazanacakları güne dek olan süre içinde uğrayacakları 24 aya kadar olan geçici işgöremezliğin her günü için ve 

"Geçici işgöremezliğe u ği elirlenen üyelerden bu ödeneğe hak kazananlara SSK' kurumunca geçici işgöremezlik ödeneği verilmeyen ve kurumlannca da karşılanmayan ilk iki günü ile18 aydan artan ve 24 aya kadar olan süredeki iş göremezlik günleri için "Geçici işgöremezlik ödeneği" ödenmesi karar- 


lona i 
YELİK KAPSAMI 
DIŞINDA 
KALANLAR 
Hastalık Sigortası hü- 


Devlet Bakanı ve Demokratik Parti Başkan Vekili Faruk Sükan dün yaptığı açıklamada tren kazalarının siyasi polemik konusu yapılmamasını ve bu tür olaylar üzerinde ibretle ve dikkatle 


durulmasını istedi 


Sükan yaptığı açıklamada "İster ihmal, ister 


bakımsızlık, ister kasıt, 


ister sabotaj olsun, bu 


faciaları unutmamız mümkün değildir. Bu olayların gerçek sebeplerinin mutlaka ortaya çıkarılması sağlanacaktır" dedi. Sükan bu tür olayların siyasi çekişme konusu yapılmasını da çirkin 


olarak niteledi. 


DYF—İŞ DEMİRYOLLARI KONGRESİNDEN ÇEKİLDİ Demiryolları İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Şerafettin Akova son tren kazaları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, bugüne kadar güvenlik önlemleri konusundaki önerilerinin dikkate alınmaması nedeniyle Demiryolları Kongresin- den çekildiklerini belirtti. 
Akova ayrıca yetkililerin son kazalarda sorumluluktan kaçmak için kazaların sorumluluğunu 


CİCİ i A S le yüklemeye çalıştıklarını belirterek bu Tallpillerden şartname talep edildiğinde 500 krş. Bir borçtan, dolayı ha- GEÇİCİ İŞ R H = personel : luk posta pulu gönderildiğinde adresierine bir örne- Konur Sokak Doğum- ferii aup satmasına ka GÖREMEZLİK e EL tutumu eleştirdi. 
ği gönderilecektir. İlk açık arttırmada teklif edilen evinde örgütlendiği açık- |rar verien 1 adet 13.000. YARDIMINA HAK 197 geçildiği k nm bedel muhammen kıymetin %75 ni bulmadığı taktir- landı. TL si kıymetinde Bulgar KAZANMAK 5 gününe adar 


de ençok arttiranın taahüdü bakı kalmak üzere arttırma 10 gün daha uzatılarak onuncu 23/2/1979 Cuma günü saat 1l-den 11.30 a kadar yine İstanbul Sultan- 


ahmet Adilye Sarayı 9.cu 


Icra dairesinde Yapılacak 


ikinci açık arttırmada önünde bulunan rüçhanlı alacak alacaklarını, vergi borçlarını, Satıs ve Paylaştırma masraflarını geçmek şarti İle ençc arttırana İhale odunacaktır. İpotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin ve İrtifak hakkı sahiplerinin haklarını, faiz ve masrafa dalr olan Iddlalarını dayanağı belgelere 15 gün Içinde Icra dalresine bildirmeleri icap eder, Aksi halde hakları tapu siciille sabit olmadıkça satış bedal- nin paylaşılmasından hariç kalırlar. Daha fazla bilgi edinmek İsteyenlerin memurluğumuzun 1978/289 sa-Yılı dosya numarası İle memurluğumuza müracaatları, * alıcıların Satış mahallinde ve saatinde hazır bulunma- 


ları lan olunur. 


Basın: 130-448 


SAĞLIK-İŞ'İN 
AÇIKLAMASI 


Türk-İş'e bağlı Sağlık-İş Sendikası yetkilileri ise bir açıklama yaparak, toplusözleşme dönemine girilmesi nedeniyle, İstanbul'da bütün sağlık işyerlerinde yetkili sendikanın belirlenmesi için Bölge Çalışma Müdürlüğüne bapvyuriidygunu; en kısa zamanda durum tesbitine gidileceğini söylediler. ` 


yapısı planya makinası satılarak paraya Çevrilecektir. 

Birinci açık artırmanın 16.1.1979 günü saat 12. 
5U-13.10 arası Bakirköy, Osmaniye Fildamı sokak 
No:6 da Yapılacağı ve bugün kıymetinin %75Ine Istekll bulunmadığı taktirde 17.1.1979 günü aynı yer ve saatte Ikinci açik artırmaya çıkarılacağı ve bugün ençok artıranın Ihale edileceği gamga resm! ve ddiallye resminin alıcıya alt olacağı llan olunur. 

5.12.1978 
B.:1n:110-45 


Sosyal Sigortalar Kurumu,doktor ya da sağlık kurullarınca hastalık nedeniyle verilen dinlenme raporlarıyla: 

—Geçici işgöremezliğe iii elirlenen üyelerden, geçici işgöremezliğin başladığı günden önceki bir yıl içinde, en az 120 günlük hastalık sigortası primi ödenmediği için ödene- e hak kazanmaya ve urumlarınca da bir ödemede bulunulmayan üyelere, bu ödeneğe 


üye durumunda bulunup da, sözkonusu yönetmelikle üye kapsamı dışında bırakılan memurlardan söz konusu tarihe kadar arahkh da olsa kurumlarınca en az beş yıllık hizmeti bulunanlara ve 13 Ekim 1978 tärihine dek kurumlarında hizmete devam edenlere "'son yardım" yailması (o kararlaştırıldı. 
özkonusu hakkın altı aylık süre içinde istenmemesi halinde düşeceği belirtildi. 


Ulaştırma Bakanı Öngüt:” Ulaşım demiryollarına kaydırılmalıdır” 


ANKARA (THA) 
Ulaştırma Bakanı Güneş Öngüt Bütçe Karma Komisyonunda Bakanlığının bütçesi ile ilgili görüşmelerde yaptığı konuşmada karayolu ulaşımı- nın önemli bir bölümünün demiryollarına kaydırılmasının kaçınılmaz hale geldiğini söyledi Dördüncü 5 yıllık 


planda demiryolu taşımacılığına ayrılan oranın yüzde 24,6 oranına yükseltildiğini söyleyen Öngüt, buna göre demiryollarının yolcu taşımasın- daki mayının yüzde 2,7 den yüzde 5,7'ye yük taşımacılığında ise yüzde 13,8'den yüzde 29,3'e yükseltileceğini söyledi. 


2) Amkara-İstanbut hattında geçen hafta meydana gelen Anadolu Ekspresi- Boğaziçi Ekspresi çarpış masinda da 16 yurttaşımız hayatını yitirmiş da yarlanmıştı. 


, bir çoğu- 


3) Önceki gün sabâh Behiçbey istasyonu yakınlarında meydana gelen çarpışmada da eksi 20 derece soğuğa rağmen 32 yurttaşımız "yanarak" can verdi. Bütün bunların basit birer ihmalle açıklanması yeterli midir? 


Kis ERİR 
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ABDULLAH GÜRGüN ve HADİ ULUENGİN 
VİYANA'DAN 


BİLDİRİYOR. 


Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege Kıta Sahanlığı anlaşmazlığını çözmek amacıyla yapılan görüşmeler Viyana" 
da sürdürülüyor. Görüşmelerin ilk günü her iki ülkenin heyetlerinin üyeleri öğle yemeğini Viyana'daki Türkiye Büyükelçiliğinde yedikten sonra, Türkiye heyetine başkanlık eden ” Bern Büyükelçisi Suat ` Bilge ve Yunanistan Heveti Başkanı Yuânnis Junis saat 16.00'da başlayan ikili bir ön görüşme yaptılar. Saat 19.00'da sona eren bu başbaşa görüşmeden sonra Bilge Türk heyeti üyeleri ile bir toplantı yaptı. 

Önceki akşam Ankara'dan Avusturya başkentine gelen Türkiye heyetinin başkanı Suat Bilge ile havaalanında özel olarak görüştük. Bilge görüşmelerin gündemi, ele alınacak teknik konular ve Türkiye'nin Kıta Sahanlığına ilişkin somut önetileri hakkında bilgi vermekten kaçındı. Heyet Başkanı, Viyana toplan- 


Ae Monde Yunanistan hükümeti Türkiye ile bir anlaşma zemini bulunabileceği görüşünde 


ÇİĞDEM 
KÖMÜRCÜOĞLU 


PARİS'ten bildiriyor. 


Fransa'da yayınlanan 
Le Monde gazetesinin 10 
Ocak 1979 tarihli Sayısında, "Türk-Yunan Görüşmeleri Viyana'da Başlıyor" başlıklı bir yazı yayınlandı. Yazı, Ege sorununu ele alıyor. 

Yazıda, görüşmelerin sonunda Ankara'nın, iki ülke arasındaki diyalogda gelişme sağlamaya ne kadar niyetli olduğunun anlaşılacağı belirtiliyor. 

Atina'da ise değişik görüşlerin bulunduğunu kavdeden Le Monde, ba- 


tısının bir Ecevit-Karamanlis zirvesine yol açıp açmayacağı (o şeklindeki sorumuzu, "Türkiye'nin isteği her iki ülke arasındaki sorunların başbakanlar düzeyinde yapılacak toplantıda ele alınmasıdır. Yunanlılar daha değişik bir yaklaşım içinde görünüyorlar" şeklinde yanıtladı. 

Ote yandan Bilge-Junis görüşmesinden sonra her iki tarafın vetkilileri de gazetecilere bir açıklamada bulunmaktan kaçındılar. o Görüşmelerin çok gizli geçeceği ve basın mensuplarına bilgi vermemek için Türkiye ile Yunanistan heyetlerinin anlastığı burada yayılan söylentiler arasında, 


Viyana'daki genel kanı her iki “tarafında Avusturya'nın o başken- 


tine somut önerilerle geldiği şeklinde. Eğer gündemin ilk maddesindeki ele alınacak konularda olumlu bir gelişme kaydedilirse toplantının süresi uzayacak ve Ege Kıta Sahanlığına ilişkin teknik sorunlar daha ayrıntılı bir şekilde tartışılacak. 

Heyetler arasındaki görüşmelere dür Yunanistan Büyükelçiliğinde devam edildi. 


zılarının, "'askerlerin iktidara doğrudan katılmasıyla Ankara'nın tutumunda bir sertleşme olacağı" görüşünde olduğunu yazıyor. ”“Gdzeteye göre bu çevreler, İran ve Orta Doğu'daki karışık durum nedeniyle Türkiye'nin rolünün daha da önem kazandığını da düşünüyorlar. 

Atina'da öne sürülen ikinci varsayımın ise, "Türkiye'deki olayların Batı'nın yardımına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyan Türk yöneticilerini daha esnek olmaya iteceği yolunda ol- 


BURASI İSTANBUL 
YA ANADOLU? 


Soğuk kiş günlerini 
"YAKIT YOKLUĞU 


CANIMIZA 


titreyerek geçirenler: 


TAK DEDİ" 


© Her yakıt istasyonunun öniinde uzayıp giden kuyruklar... 


© Evde üşüyüp titreyenler bir de soğukta kuyruk çilesi dolduruyorlar 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Yurdumuzun bütün kesimleri, özellikle de son günlerde Kuzey Bat," dan gelen soğuk havanın elkisiyle karlı, buzlu günler yaşarken, yakıt yokluğu nedeniyle evlerinde tir tir titreyen yurttaşlar da gaz kuyruğunda çile tüketiyorlar, Yakıtsızlıktan dolayı içleri buz kesen evlerinde hastalıkla karşı karşıya bulunan yurttaşlar, gaz kuyruğunda saatlerce sokakta beklemekten de hastalığa yakalanıyorlar. 
Gerek ulaşım koşulla- 


rındaki aksamalar, gerekse yetersiz üretim yüzün- den aksayan yakıt taşıması, benzin pompaları- nın günde ancak bir-iki saal çalışabilecekleri kadar yakıt getiriyorlar. 
Rafinerilere yakın illerimizde dahi had safhada bulunan yakıt yokluğu- nun uzak Anadolu illerin- de daha da büyük sıkıntilara yol açtığı, gaz kuyruklarında bekleyen yurttaşların geceyarılarına, sabahın şafak vaktine kadar benzin islasyonları- nın önünde kuyruk beklediği görülüyor. 


Türkiye Heyeti Başkanı Bilge: 


“İsteğimiz sorunların Başbakanlar 


düzeyinde ele alınmasıdır” E- 


LAHEY RÜZGARIYLA PARİS’ TEN VİYANA” YA Hadi Ulvengin 


Hafta başında Viyana'da başlayan Ege kıta sahanlığı görüşmelerinde ele alınacak konuların ağıdık noktasını, Ege'deki Yunan adalarının kıta sahanlığının saptanması oluşturacak. Aralık ayında Paris'te yapılan kıta sahanlığı görüşmel erinde Türkiye ile Yunanistan arasında bdirli de , olsa görüş birliğine varılmıştı. Güvenilir kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, Paris görüşmelerinde Yunanistan, Ege'deki adalarının kıta Yunanistanı Yla bağı kesilmesinin kendi güvenliği ve egemenliği açısından sakıncalı oldu- 


ğunu ileri sürmüş ve Türkiye'ye ödün sayılabile- 


cek üç öneride bulunmuştu. 

Yunanistan birinci olarak karasularını 12 mi- le çıkarmayacağına dair garanti vermiş. Ege'de ekonomik bölge ilan etmeyeceğini belirtmiş. 
Son olarak da Ege'nin açık sular statüsünü boz- 


mayacağını açıklamıştı. Yeni öğrendiğimiz bil-. 


gilere göre Paris'teki toplantıda her iki heyet arasında ilk defa harita üzerinde görüşmelere başlanarak, Meriç nehrinden başlayan 12 millik bölge üzerinde kıta sahanlığının tanım ve saptanması yapıldı. Harita üzerinde görülebileceği gibi bu bölgede adalar bulunmuyor. Viyana'da başlayan görüşmelerde ise, adalar üzerinde Çalışılacak. Viyana görüşmelerinin ağırlık merkezini oluşturan Ege'deki Yunan adalarının ve kıta sahanlığının saptanması konusunda ise, Türkiye ve Yunanistan Paris görüşmelerinde ayrı ayrı tezler ileri sürdüler. Türkiye'nin onaylamadığı ve Aripelop adı verilen 1958 Cenevre Deniz Hukuku anlaşmasından hareket eden Yunan tarafı, Ege'deki adaların Kıta Yunanistanı'yla bölünemezliğini iddia etmişti. Yunanistan, Türkiye'nin Ege Denizinde birtakım sınıdı hakları olduğunu belirterek, Parmak Teorisi adı verilen diğer teoriyi ileri sürmüştü. 


> 


duğu" kaydediliyor. 

Yazıda Amerika'nın 
NATO'nun güney kanadını güçlendirmek için girişimlerini artıracağı belirtiliyor. Christophe: in, Kıbrıs'la -ilgili görüşmelerin başlamasını isteyen Amerikan, İngiliz ve Kanada planının reddedilmemesini ve Türkiye' den, Yunanistan'ın NA-TO'nun askeri kanadına katılmasını geciktirmemesini isteyeceği bildiriliyor. 

Yunanistan'daki muhalefetin görüşlerine de yer verilen yazıda, muhalefetin Karamanlis hükü- 


metinin çok fazla taviz vermesinden kuşku duy duğu kaydediliyor. Bs tavizler, adalarda alınan savunma tedbirlerinin azaltılması, Türk askeri hız uçaklarının, büyük ölçüde genişletilen hava sa hanlığında serbestçe u- 
Çuş yapabilmeleri olarak sıralanıyor. 


Yunan hükümet çevrelerinin ise, NATO ve Washington'un arzuladığı gibi, iki ülke arasında kabul edilebilecek ve uygun bir anlaşma zemininin bulunabileceği görüşünde olduğu belirtiliyor. 


eN E E N 
Rusya ile imzalanan 
Kıta Sahanlığı anlaşması 


komisyonda imzalandı 


© Türkiye ile Yunanistan arasındaki Meriç Anlaşması da komisyondan geçti 


ANKARA (THA) 


Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında Haziran ayında imzalanan kıta sahanlığı anlaşması, Millet Meclisi, İç İşleri komisyonunda onaylandı. Komisyon ayrıca Yunanistan ile Türkiye arasında Meriç nehrinin denize döküldüğü noktada sınır olayları- 


nın önlenmesi ve da onayladı. 


çözülmesi için yapılan anlaşmayı 


Millet Meclisi İç İşleri Komisyonu, önceki gün yaptığı toplantıda her iki anlaşmanın onaylanması ile ilgili kanun tasarısını aynen onayladı. 


KITA SAHANLIĞI ANLAŞMAZLIĞI ÇöÖZÜLMEDİ 

Ecevit'in haziran ayında Rusya'ya yaptığı gezi sırasında, Dışişleri Bakanları Gündüz ökçün ve Andrei Gromiko arasında mzalanan Kıta Sahanlığı Anlaşması ile Karadeniz'de .orta hat ilkesi benimsendi. Ancak bu ilkenin getirilmesine rağmen Karadeniz'in batı kesimindeki kıta sahanlığı anlaşmazlığı giderilemedi. Rusya, Karadeniz'in batı kesimindeki sınırın daha doğudaki bir noktada sona ermesini isterken, Türkiye kendine âit suların daha batıda bir noktada sona erdiği görüşünde ısrar edi- 


yor. 


Karadeniz'in bu kesimdeki anlaşmazlık ilerki bir tarihte Romanya ve Bulgaristan ile yapılacak 


görüşmelerle çözülecek. 


Ceza Yasalarındaki değişiklik tasarısı Meclisten geçti 


ANKARA (ANKA) 


Ceza Mahkemeleri Usulü, Hukuk Usulü Mahkemeleri, Cezaların infazı, Türk Ceza Yasası ve Kaçakçılığın Men ve Takibine ilişkin yasalarda değişiklik yapılmasını ve ek geçici bazı maddeler eklenmesini öngören yasa tasarısının 8 maddesi Millet Meclisi Genel Kurulunun dünkü toplantısında bazı değişiklikler- le kabul edildi. 


Tasarının kabul edilen bir maddesine göre, ağır para cezalarının sınırı bin liradan 100 bin liraya çıkartıldı. Hafif para ceza- 


ları ise 500 liradan 1V pin liraya çıkartıldı. 


Tasarı görevini yapmakta ihmali bulunan veya amirinin emirlerini geçerli bir neden olmaksızın yerine getirmeyen memurların cezalarını da arttırıyor. Buna göre, amirini dinlemeyen veya görevini ihmal eden bir memura 6 aydan i yıla kadar hapis ve bin liradan 
5 bin liraya kadar ağır 
para cezası verilebilecek. 


Devlet memurunun bu eyleminden devletin zarar görmesi halinde ceza süresi 3 yıla kadar çıkartılabilecek. 


Kıbrıs Rum toplumu lideri Spiros Kipriyanu 


Kıbrıs Türk toplumu lideri Rauf Denktaş 


İki toplum da Waldheim’ in önerilerini benimsedi 


alınarak toplumlararası görüşmelerin başlatılmasını resmen kabul etti 


Denktaş da Waldheim'in önerdiği 


günaemle görüşmelere başlamayı 


kabul etti 
LEFKOŞE (ÖZEL) 


Kıbrıs'ta her iki toplumun liderleri Kipriyanu ve Denktaş, toplumlararası görüşmelerin BM Genel Sekreteri Waldheim'ın önerileri doğrultusunda yeniden başlatılmasını kabul ettiler. Kipriyanu ve Denktaş, özel Temsilci Pohl'le ayrı ayrı 


görüşerek, Waldheim'ın, toplumlararası görüşmeleri yeniden başlat- 


mak amacıyla hazırladığı gündemi olumlu bulduklarını ve görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduklarını açıkladılar. 
Waldheim'ın önerileri, Kıbrıs sorununun Bir- 


leşmiş Milletler'in bu konuda -kabul etmiş olduğu 


kararlar çevresinde 


Szinai öngörmekte - ir ? 

Denktaş, önceki gece 
BM Genel Sekreteri' 
nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Reinaldo Galindo Pohl'ü kabul etti. 

Denktaş, Özel Temsilci ile yaptığı görüşmeye ilişkin verdiği demeçte, Genel Sekreterin hazırladığı gündemi Türk tarafının olumlu bulduğunu ve bazı mülahazalarla görüşme masasına oturmaya hâzır olduklarını Özel Temsilciye duyurduğunu açıkladı. 

Denktaş, Rum tarafı- nin bir Kıbrıs ulusu bulunduğu iddiasından vazgeçerek Kıbrıs'ın iki toplumlu ulusa dayalı olduğunu kabul edip, iki top- 


Türkiye Batı ilişkileri CHRISTOPHER BUGÜN ECEVİT'E 


Kipriyanu ve Denktaş masaya oturmayı | 


Kipriyanu Waldheim'ın önerileri esas 


lumlu ve iki bölgeli bagımsız bir devlet wuşturma niyeti ile mesaya gelmesi halinde sorunun çözümünün kolaylaşacağını da söyledi 


Birleşmiş Milletler 
Genel o Sekreteri Kurt Waldhaim'in hazırladığı 


gündem Kıbrıs Türk kesimi Bâkanlar Kurulunda da incelendi. Başbakan Mustafa (Çağatay'ın Başkanlığında yapılan toplantıdan sonra Çağataş, muhalefet Partilerinin liderleriyle görüştü Daha sonra. Çağatay yaptığı açıklamada Bakanlar Ku- 


rulu'nun Waldhaim'in gündemini olumlu buldugunu ve bu görüşünü Denktaş'a da ilettiğini belirtti. 


KİPRİYANU 
WALDHETM'IN 
ÖNERİSİNİ RESMEN 
KABUL ETTİ 

Kıbrış Cumhurbaşkan Kipriyanu'nun toplum lararası görüşmelerin ye niden başlatılması konu sundaki, Birleşmiş Millet ler Genel Sekreteri Wald heim'ın önerisini resmen kabul ettiği bildirildi 

Kıbrıs Rum Yönetimi sözcüsü Miltiades Hristo dulu, gazetecilere verdiği demeçte, Kipriyanu'nun, Waldheim'in özel temsil cisi — Pohl'u Çağırarak, kendisine, “Genel Sekre terin Vaptığı öneriler çerçerçevesinde" görüşmele rin hemen başlamasını 
Rum Yönetiminin kabul ettiğini bildirdiğini söy ledi 


GUADELOUPE SONUÇLARINI ANLATIYOR 


Christopher'in Türkiye'den ekonomi alanında bazı değişiklikler yapmasını isteyeceği bildiriliyor 


ANKARA (ÖZEL) 

ABD Dışişleri Bakan yardımcısı Warren Christopher iki günlük resmi bir ziyaret için dün akşamüstü özel bir uçakla Ankara'ya geldi. Cristop- her Ankara'da Türkiye'ye yapılacak askeri ve mali yardım, Amerikan üsleri- nin statüsü, Türkiye - Yunanistan ilişkileri Kıbrıs sorunu konularında görüşmeler yapacak. 

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı bugün Başbakan Bülent Ecevit'i ziyaret ederek ABD Başkanı 


Jimmy Carter, Fransa 
Devlet Başkanı Valery Giscard d'Estaign,. İn- 


giltere Başbakanı James Callaghan ve Federal Almanya Başbakanı Helmut Schmidt arasında geçen hafta sonu, Karaib denizindeki' Guadeloupe adasında yapılan Zirve toplantısının sonuçları ve burada ele alınan Türkiye'ye yapılacak ekonomik yardım konusunda alınan kararlar hakkında bilgi verecek. 
Birleşik Amerika Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Christopher'in Ankara Ziyaretinin Türkiye ile Amerika arasındaki ilişki- 


lerin yeniden canlandırılması amacına yönelik olduğunu belirttiler, Amerikan silah ambargosunun kaldırılmasından some ikili ilişkilerin gelişmekte olduğunu belirten yetkililer, bu gelişmenin bir belirtisi olarak önümüz- deki mali yıl içinde 'Türkiye'ye yapılacak olan ekonomik yardımda düşünülen artışı gösteriyorlar. 

Yetkililer bu ayın sonuna doğru Carter yönetiminin 1980 yılı bütçe tasarısı ile birlikte açıklanacak bu yardım miktarının geçen yıla kıyasla çok daha yüksek olacağını belirtiyorlar. 


Warren (o Çhristopher'in 


ayrıca Türkiye'den eko- 


nomi alanında bazı değişiklikler yapılmasını isteyeceği öğrenildi. Bu arada Türk lirasının değerinde Yapılması istenen düzenleme üzerinde de durulması bekleniy or. 


Görüşmelerde ele alınacak bir diğer konu da 
16 Ocakta Ankara'da 
başlayacak olan Türkiye-ABD Ortak Savunma anlaşması olacak, 6. aydır devam eden bu görüşme- 


FRANSIZ AFP AJANSI 
ABD VE BATI ALMANYA, TÜRKİYE'YE 1,5 MİLYAR DOLARLIK YARDIM 
FONU KURUYOR 


PARİS (AA) 

Fransız (AFP) Ajansı, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher in Ankara ziyaretiyle ilgili yorumunda, ABD ve Batı Almanya'nın Türkiye'ye 1.5 milyar dolarlık (37.5 milyar TL) 
bir fon kurmakta kararlı olduklarını belirtti. Bu fondan Türkiye'ye yardım yapılmasına 1979 yıl içinde başlanacak ve yardımlar 5 yıllık bir süre içinde tamamen gerçekleştirilmiş olacaktır Christopher'in Ankara ziyaretinin Türk-A merikan ilişkilerinde bir dönüm noktası oluşturacağı görüşüne yer verilen yo rumda, görüşmelerde as- 


keri ve ekonomik konuların ağırlık taşıyacağı belirtildi 

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısının Türk yetkililerine Guadelopue ile ilgili ayrıntılı bilgi vereceğini de belirten Fransız Ajansı, Türk yetkililerinin görüşlerine de yer veriyor. Ajansa göre Türkiye Batı dünyasının sonunda Ankara'ya yardım eli uzatma kararı almış olmasından memnunluk duyacaktır. AFP bunda İran'daki son olaylar ve Türkiye'de 13 il- 


de sıkıyönetim ilan edilmesine neden olan olayların rol oynamış 


olabileceğini de ifade ediyor. 


lerde sağlanan gelişmeler birlikte gözden geçirilecek, çıkan pürüzlerin giderilmesine çalışılacak ve görüşmeye katılacak heyetlere talimat verilecek Toplantıda ayrıca Kıbrıs konusunda ortaya çıkan son gelişmeler, 
Türk ve Rum taraflarının "BM Genel Sekreterinin katılmasıyla toplumlar arası görüşmelerin başla 


tılması çabaları" könusundaki açıklamaları üzerinde de durulacak. 


Bütün bu konular teknik düzeydeki toplantılarda ele alınacak. 

Yarın sabah Türkiye den ayrılacak olan Christopher'in bu arada Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'le de bir görüşme yapması bekleniyor. 


Ecevit'le görüşen 


Willy Brandt'ın 


elçisi Ehmke: 


GUADELOUPE’ DA 
TÜRKiYE HAKKINDA 
OLUMLU GÖRÜŞMELER YAPILDI 


ANKARA (ANKA) 
Federal Almanya Sosyal Demokrat Partisi 
(SDP) Parlamento Grup Başkan Vekili H.Ehmke'- nin, Başbakan Ecevit'le yaptığı görüşmede, Guadeloupe Zirvesinde Türkiye ile ilgili olarak olumlu görüşmeler cereyan ettiğini bildirdiği öğrenildi, H.Ehmke'nin Ecevit'e Willy Brandt'ın bir mesajinı ilettiği de belir 
SDP Parlamento Grup 
Başkan Vekili Ehmke ile 
CHP yöneticileri arasında yapılan görüşmelerde, CHP ile SDP ilişkilerinin 


güçlendirilmesi konusu- nun da ele alındığı ifade ediliyor. 


ECEVİT'İN SÖZLERİ 


Başbakan Bülent Ecevit, SDP Bundestag 
Grup Başkan Vekili 


Horst Ehmke ile yaptığı görüşmeden sonra şunlar, söyledi: 

“Almanya ve özel olarak Batıda Türkiye'nin sorunlarına daha anlayış li bir biçimde eğilme yolunda beliren eğilimleri birlikte değerlendirme olanağı buldur, Bu ko- 


BAŞSAĞLIĞI 
Son günlerde birbiri ardına gden demiryolu kazalarında hâyatlarını yitiren yurttaşlarımızın 


ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diler, yaralı yurttaşlarımız için acil şifa dileklerimizi iletiriz. 


Türkiye İşçi Köylü Partisi 


nuda, özellikle dostumuz Federal Almanya öncülük etmektedir. Bunu sevine rek ve takdirle izliyoruz. 
öyle umuyorum ki, başla Şansölye Sehmith olmak üzere Almanya' 
nın gösterdiği bu çabalar. 
genel olarak Batılı müttefiklerimiz ve dostlarımız üzerinde de olumlu etkiler yapacaktır. Bazı belirtileri şimdiden sezilme- ye başlamıştır." 
MHP'Lİ IRMAK 

BASBAKANDAN 
EHMKE'NİN ZİYARE) 

SEBEBİNİ SORDU 

Bu arada Çorum MHP Milletvekili Mehmet Irmak, dün Meclis Başkanlığına bir önerge vererek, 


SDP Başkanı Willy 
Brandt'ın özel elisi olarak Türkiye'ye gelen 


Horst Ehmke'nin ziyaret sebebini sordu. 

Irmak, Başbakan tarafından cevaplandırmasını istediği önergesinde Ehmke'nin yazılı bir mesal getirip getirmediğini ve bu mesajın Kıbrıs ko nusunda verilecek tavizlerle ilişkisi olup olmadı gını sordu 


Trenlere ne oluyor? 
Doğan Yurdakul 


Bir hafta içinde beşinci tren "kazası". 

Kimine "yanlış makas" dediler, kimine "'makinist sarhoştu”" dediler. 

Sonra beşinin de sinyal sistemindeki arızadan meydana geldiği açıklandı. 


Raslantı demeye artık insanın dili varmıyor, mantığı kabul etmiyor. 

Bu satırların yazıldığı sırada, ölü sayısı Ulaştırma Bakanlığının açıklamasına göre otuz iki, Hastanelerdeki ağır yaralıların bir kısmının hayatından endişe ediliyor. 

Sincan'dan banliyö treniyle Ankara'daki işlerine gelmekte olan işçi ve dar gelirli memurların bir kısmı yanarak, bir kısmı ezilip, parçalanarak can veriyorlar. 


Olay yerinden gelen arkadaşlar, tamamen yanmış ve kemikten ibaret hale gelmiş cesetleri gördüklerini anlatıyorlar. Çekilen fotoğraflar korkunç 

Başbakan Bülent Ecevit, son basın toplantısında Esentepe'deki tren kazasından söz ederken, "Ulaştırma Bakanıyla birlikte inceliyoruz. 
Teknik yetersizlik midir, personel yetersizli midir yoksa başka bir neden midir? Bunun üzerinde derinlemesine duracağız ” demişti. Banliyo treni faciası içinde şöyle diyor: "Bu kazaların üstüste gelmesi akla her olasılığı getiriyor Konu üzerinde çok yönlü araştırmalara karar verdik." 


Evet, araştırılmalıdır. Sadece lafla değil, gerçekten ve derinlemesinearaştırılmalıdır. Bu işin önünde arkasında ne var kamuoyuna açıklanmalıdır. 

Bu “sinyalizasyon arızası" denen şey ne menem bir şeydir? Otomatik kumanda merkezinde hangi trenin hangi istasyonda olduğunu gösteren ışıklı tablolar bulunduğu halde, neden aynı istasyona iki tren girebilmektedir.? 

Sincan'dan gelen 5.45 treni Etimesgut -Behiçbey istasyonları arasında arıza yapıyor, duruyor. Arkadan gelen 6.35 treni ona çarparak bu faciaya yol açıyor. 

Arkasından yine aynı sorular, Arıza yapan trenin orada durduğu nasıl oluyor da daha önceki istasyonlar tarafından bilinmiyor? Yolun kapalı olduğunu gösteren işaret levhaları, ışıklar yok mu? Söylendiğine göre bu işaretler var ve kaza sırasında da tehlike işaretini verivorlarmış. 


Araştırılacak daha çok şeyler var. 

Örneğin, MC zamanında Ulaştırma Bakanlıgına ve özellikle Devlet Demir Yollarına komandolar doldurulmuş mudur? Doldurulduysa bunlar bugün hâlâ yerlerindeler mi? Son Kazalarla ilgisi olabilecek yerlerde olanları var mıdır? 

Her sabah Sincan'dan Ankara'ya çalışmaya gelen emekçilerin anlattığına göre, tren Etimesgut istasyonuna“geldiğinde çoğu zaman komandolar “târafından taş yağmuruna tutulur, saldırıya uğrarmış. 


Gerekçe: "Sincan'da oturanların hepsi “gomonist” bu halk düşmanları, çoğu işçi, devlet dairelerinde müstahdem, küçük memur dolu olan Sincan-Ankara Trenine "Kahrolsun gomonistler"" diyerek saldırdıklarına göre, onlardan herşey beklenir. 

Soruşturma, bu olay rilmelidir. 

İnsanları “tek güvenilir araç” denilen trene bile binmeye korkar hale getirmeye çalışanlar mı var? 

“Uçağa binme kaçırılır." 


yönünde de derinleşti- 


“Aman otobüse binme içinden adam lar." 


binme soyulur. Baksana alıp götürüp bir kenarda vuruyor- 


,Peki ne yapalım? Oraya buraya yürüyerek mi gidelim? 

“Aman yolda yürüme, kurşunlarlar” 

Evde oturma, bomba atarlar. Kapını kırıp, satırla doğrarlar", 


Bu tablo, insanları nefes almaktan korkutmak, terörize etmek isteyenlerin yaratmağa çalıştığı bir tablo. Gerici terörü, kargaşalığı körükleyenlerin istediği şey, “Türkiye yaşanmaz oldu" tablosunu yaratmaktır. 


Yapılacak iş, cesur olmaktır, Bu kargaşalığı yaratanların üstüne gitmek, Türkiye'yi böyle mikropların serpilip gelişemeyeceği bağımsız ve demokratik bir ülke yapmaktır. Bu uğurda cesur politikalar izlemektir. 


O arada "bu trenlere ne oluyor” sorusuna da cevap vermek, kamuoyunu bu olaylar hakkında aydınlatmak gerekir. Evinden işine gitmek için bineceği tek vasıta tren olan emekçileri trene binmekten korkar hale getirmeye kimsenin hakkı yoktur. 


100 bin liradan az ilaç 
satmayan Roche ve Atabay'ı eczacılar boykot ediyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul'da eczacılar Roche ve Atabay fabrikaları- 


nın ilaçlarını satmıyorlar. 


Eczane sahiplerinin giriştiği boykot eyleminin ne- 


deni bu ilaç fabrikalarının baskı yapması, 


Roche ve Atabay ilaç fabrikaları eczacıların 400 


bin liradan az siparişlerini karşılamıyor. Bu duruma 


itiraz eden eczane sahiplerine "Tek tek alamıyorsanız, birleşip öyle gelin" diyor 


evzacılar salmama kararı aldılar tutumu zaten büyük ölçüde varolan ilac 


bu baskılarını 
Atabay 


fabrikalarının 
Roche ve 


İlaç protesto eden firmalarının. ilaçlarını 


Büyük ilaç fabrikalarının bu 


daha da büyütecek. 


akıntısını 


11 Ocak 1979 


BORA * 


Bütün ülkelerin işçileri ve eğilen halklar, 


konuşmasında, sanatçı- 


Bora'nın 8. sayısı da nın yalnız başına gerçek- 


çıktı. Bu sayı parti ve sa- 


nat ilişkisine ayrılmış. le birlesemiyeceğini, ör-Çok tartışılan ve son gütsüz bir insanın yapaderece önemli bir konu bileceklerinin son derece 


sınırlı olduğunu belirterek sövle divor: 

“Bir, çevresini değiştirmeye çalışmayan, hatim Kursunda yaptığı ko- reketsizlikle, yani düzennuşmada ele alınıyor. le birleşmiş insanların 

Doğu Perinçe - gerçeği vardır. Bir de birgide . aynen yay leşmiş ve örgütlenmiş e- 


saias Yolu 
“Savaş Yolu” 
hükümete tehdit savuruyor 


İşçi sınıfının örgütlü gücünün sesi" denilerek reklamı yapılan, Doğu Berlin'deki İ Bilen kliğini.l dergisi Savaş Yolu 3. sayısında, UDC'ye karşı çıktığı ve sıkıyönetim ilan ettiği için, Hükümeti tehdit ederek şunları yazıyor: 

“Hükümet sıkıyönetim kararıyla ağır bir sorumluluk altına girmiştir. Sıkıyönetimin çignediği her özgürlüğün, her baskının hesabı, hükümetin sübjektif niyetlerinden bağımsız olarak, tarih önünde başta bu hükümetten sorulacaktır. 

"Bugüne çok yanlı yanılgılarla gelinmiştir. 
CHP yöneticileri bunalımların yükünü tekellerin çikarları doğrultusunda işçi sınıfının, emekçi halkın sırtına yükleme politikası idemeselerdi CHP yöneticileri faşizme karşı Ulusal Demokratik Cephe çağrısına düşmanca karşı çıkmasalardı ,iç gericilik, militarist klik, bugün bu sıkıyönetimi dayatamazdı,." 


olan Parti ve Sanat ilişkisi, Doğu Perinçek'i 
30 Kasım 
Gani Bozarslan Sanat Eği- 


Bir grup MHP'li parlamenter, Maraş olaylasıyla ilgili olarak gazetemizi suçlamaya çalışmışlardı. ÜGD'nin yayın organı "Genç Arkadaş" dergisinin 3.sayısında da, herkesin çok yakından bildiği olaylar tahrif edilerek, gazetemize ve devrimcilere bir çok iftira ve saldırı, yöneltiliyor. Der- 


teden beri dikkati çekiyordu. Mao'yu ve Şefik Hüsnü'yü anma toplantıları için Kahramanmaraş ve köyleri tercih ediliyordu. Aydınlık gazetesinin Maraş hakkında aylarca yayın yapması, uydurma ETKO haberler yayması ve bölgede tansiyonu yüksek tutmaya çalışması, uzağı görebi- 


gi , bu konuda şunları lenlere, muhtemel tertipiddia ediyor: lerin olabileceğini düşün- 
“"Aydınlıkçıların ken- dürüyomdu." 

dilerine faaliyet sahası "30 Ekim tarihli Ağ 


olarak Türkiye'de Kahra- 


a- dınlık'ta TİKP K. Maraş manmaraş'ı seçmeleri ö- 


İl Teşkilatının açılışında 


yeniden M Emilki 


> MUCADELE 


“Maraş olaylarının . 
tertipçileri bütün millete açıklanmalı” 


Yeniden Milli Mücadele dergisi, 467, sayısında, Kahramanmaraş katliamının tertipçilerinin bulunmasını istiyor. Dergi, katliam olurken bazılarının "iktidar hayalleri kurduğunu" belirterek şunları yazıyor: 

"Maraş'ta düşman komplosu ustalıkla uygulanırken, başkentte cesetler üzerinde polemik yarışmasına girişilmiştir. Kimileri iktidar hayalleri kurmuş, kimileri de suçlamalara sarılmıştır. 

"Hükümetin düşürülmeye müstahak olup olmadığı ayrı bir konudur. Ama doğacak bir hükümet bunalımından ve siyasi kargaşadan kimlerin yararlanacağı meydandadır. Tertipçiler gizlenmek ve yeniden saldırıya geçmek için böyle bir kargaşa ortamının doğmasını beklemektedirler." 

Dergi, Lertibin perde arkasındakilerin olduğu konusunda da şunları yazıyor: 

“1923'lerden itibaren görülen bölücü eylemlerin planlayıcısı da İngiliz Entilijans servisleri olmuştur. Bu hareketler sırasında bol bol İslami sloganlar da kullanılmıştır. Fakat o zaman tahriklerin altında yabancı parmağı aranmamış ve 'gerici ayaklanması' yutlurmacasıyla işin içinden çıkılacağı sanılmıştır. 

“1960 sonrası olaylarında İngiliz gizli servislerinin rolü bulunmakla birlikte, CİA, KGB ve SAVAK gibi teşkilatlar daha aktif olarak devreye girmiştir. Sözünü ettiğimiz servisler, degişık hesaplar için faaliyet gösteriyorlarsa da, Türkiye'nin parçalanması amacında birleşmektedirler 

"Dikkatli bir gözle gelişmelere bakılırsa Maraş olaylarının organizatörleri arasında yukarıdaki servislerin bulunduğunu görmek mümkündür. Hangi servisin ne ölçüde rol oynadığını açıklamak görevi devlete, hükümete düşmektedir. Maraş olaylarının tertipçileri, tezgahlayıcıları, tahrikçileri kimlerdir? Bunlar açıklanmalıdır. Bu komplo bütün içyüzüyle millete anlatılmalıdır." 


ys 
Ee a Ae 


in sıkıyönelim illere dikkat 


ayaklanma çağrılarının merkezi 


Yürüyüş, Maraş katliamı ile ilgili olarak hedef şaşırtmaya ve MHP'yi gizlemeye çabalıyor. "Bir yanda faşistlerin diğer yanda Maocuların eylemleri Kahramanmaraş'ı acı olaylara gebe hale getirdi" diye yazıyorlar. 
Böylece de, devrimcileri karalamaya çalışıyorlar, Öte yandan, "AP:Darbe ve ayaklanma çağrılarının merkezi" ilan edilerek, ne yapıp ya-Pp, MHP'nin tecrit edilmesi önlenmeye çalışılmaktadır 


Pe çürüme 
0 fürekçe sayılı. 
o” Bag bug 'un sözle 

GEZ dünümane karşılık 


Sir. 


mekçilerin gerçeği ` vardır. Tek başına kalmış bir insan ne yapabilir? Ya gidip meyhanede içecektır veya rıhtımda avare avare dolaşacaktır. (...) 
Çünkü tek insan, hem tabiat karşısında, hem de hakim sınıflar karşısında güçsüzdür." 

Yalnız ınsanın bü durumuna karşılık, örgütlenmenin zorunluluğu belirtiliyor: 

"öte yandan birleşen 


„insan, birleşen sınıf ne 


yapar? Birleşen ve örgütlü olan sınıf nesnel şartlar elverdiği zaman devrim yapar. Demek ki, birleşmiş ve örgütlenmiş insanların içinde olmak, sınıfın saflarında örgütlü mücadele vermek, insanı en büyük gerçekle, devrimle birleştirir. Ve sanatımız da o zaman devrimci bir sanat olur. 

Fartınin sanatçıyı, “gerçekle, gerçeği değiştirme mücadelesiyle, yol gösterici teori *ile, kitlelerle ve dünya halklarıyla birleştireceğini" belirten Perinçek, 1940 kuşağı şairleri ve eserleri hakkında da şöyle diyor: 

"1940 kuşağı şairlerini hepimiz tanıyoruz. Yani Ahmed Arif, Enver 
Gökçe, Arif Damar, Rıfat Ilgaz, Niyazi Akıncı, Hasan İzzettin Dinamo, 
1940 kuşağının değerli 
şairleri, Nazım'dan sonra 


“Genç arkadaş” dergisi, K.Maraş olaylarını gazetemize yıkmaya çabalıyor 


DİSK bölge başkanı (K. 
Maraş katliamının tertipçisi ve baş tahrikçisi) 


Mehmet TAŞKESEN, bazı CHP'liler ve 200 vetandaşın katıldığı haber veriliyordu. Açılış toplantısında konuşan İl Başkanı Avukat Haydar Güngör. 

'K. Maraş halkı silaha sarılarak Fransız emperyalistlerini K, Maraş topraklarından dışarı attı, K, Maraş halkının bu bağımsızlık; geleneği j nümüzdeki günlerde devam edecekür." 

"22 Aralık Cuma günü başlayan K. Maraş katliamı daha iki ay öncesinden böylece haber veriliyordu"" 

Dergideki başka bir yazıda da şunları ileri sürüyor: 

''Bu hazırlanan olaylar Kahramanmaraş ilinde en kuvvetli Sol Fraksiyon grup olan AYDINLIK- 
ÇILAR tarafından sahne lenmiştir. Bu grup son onbeş gündür yayın organları AYDIN LIK gazetesinde sol fraksiyonlar arasındaki hizipleşmeleri kullanarak tansiyonu yüksek tutuyor: burada Kahramanmaraş'ta büyük olaylar çıkacağını söyleyerek olaylar çıkmadan önce arkasına saklanabileceği perde arıyor, Ancak kendi militanlarına Kahramanmaraş'ta olay çıkarılması yolunda üstü kapalı olarak direktifler veriyordu." 

“Pazar günü TİKP Kahramanmaraş İl Başkanı Haydar Güngör ile Genel Merkez Yönetim 
Kurulu üyesi Gün Zileli telefon konuşması yaptlar. Olayların hangi mihraklar tarafmdan çıkarıldığını belgeleyen ibret verici konuşmada 
Gün Zileli, Haydar Güngör'e şunları söylüyordu: 

; 'Ölü sayısı beklediğimiz gibi... 


Tahminlerimiz iyi çıkıyor... Hiç bir falso yok... Burada CHP ile beraber Çalışıyoruz, siz de öyle yapın, 


“Aynı gün TİKP Genel Başkanı Doğu Perinçek Kahramanmaraş'taki olayları bir mezhep çatışması, bir soy kırımı olarak nitelendiriyordu. 

"Hali hazırda bir mezhep çatışması haline gelmeyen olayları bu yöne çekebilmek için kışkırtıcılık yapıyor ve militanlarma direktif veriyordu. 
Başbakan ve İçişleri Bakanının olayların mezhep çatışması olduğu yolundaki beyanları Gün Zileli" nin belirttiği gibi TİKP ile CHP'nin beraber çalıştığını belgeliyor, olayların bu yöne kaymasına sebep oluyordu." 


. 
Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek 


-Turancilığa ve Irkçılığa Karşı Mücadele- 
(İkinci baskı) 12,5 tira 


“Parti sanatçıyı gerçekle ve kitlelerle birleştirir” 


Türk şiirinin en güçlü örneklerini verdiler. Gerçekten mücadeleci ve sanat açısından da güçlü şiirler yazdılar. Benim kanıma göre, daha sonra 
1940 kuşağı şiirinin düzeyine yaklaşan bir şey de yaratılmış değildir. 
1940 kuşağı kanımca aşılamamiştır.. 

"Bunun sebebini araştırmak gerekir. Niçin bu şairlerimiz o zamanlar en güzel şiirlerini yazdılar da, daha da olgunlaştıktan, önemli tecrübeler de geçirdikten sonra ortaya pek bir şey getiremediler. 

"Arkadaşlar, bu değerli şairlerimiz en güzel şiirlerini mücadele ettikleri yıllarda, partinin ön derliğinde savaştıkları yıllarda verdiler." 

Daha sonra Kruşçev revizyonizminin Türkiye devrimci hareketinde yaptığı tahribata değinen Perinçek, bunun nedenlerini şöyle belirtiyor: 

"1960 sonrası yükselen mücadele dalgasının en önemli özelliği, bu mücadelenin devrimci bir öncüden, yani partinin ışığından yoksun olmasıdır. Bu yüzdendir ki, revizyonizm ve maceracılık halk hareketinin içinde cirit atabilmiştir. İdeolojik berraklık ve partinin ışığı olmadı mı, şiir de bundan nasibini alır, Ben 
1940 şiirine ulaşılamamasının en önemli sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Elbette tartışılabilir.” 

Dergide yayınlanan konuşmasında Perinçek, yüz çicek açsın ve sanatçı özgürlüğü konularını da ele alıyor. Bu konuda hatalı anlayışları eleştirerek şöyle devam ediyor: 

“Parti ve sanat kelimeleri bir arada söylen- 


MALINI, M 
TAHRİBED 


yazıyor: 


nırken, 


Dinini iyi bilen, Allah 


lümanlığından şüphe ve müsliimanlara zarar 


“BAŞKALARININ 


FAZİLET 


diği zaman birçok sanatçı ürperir ve dehşete ka pılır. Ben onlara hiç hak vermiyor değilim. Çünkü parti sanatı dendiği zaman ;bazılarının aklını sanata zincir vurulması, slozan sanatı, yaratıcılığın körletilmesi vb. gelir." 

Perinçek, daha sonra şöyle diyor: 

"Ben, devrimci bir partinin devrimci bir sanatçı için cendere olabileceğini kabul etmiyorum. Safa katılmak, sanatçının ufkunu açacak, onu en büyük esin kaynağına kavuşturacaktır. 
Devrimci bir parti yaratıcılığı Oköreltmez, tam tersine hakim sınıfların yaratıcılığa vurduğu zincirleri parçalar. 

"İtalyan mizahçısı Giovanni Papini'nin 'Gog' adında bir kitabı vardır. 
Gog keyfinin istediğini yapan son derece zengin bir insandır. Tam bir anarşisttir o. Akla gelmedik işler yapar. Tabii parası sayesinde. Acaba 
Gog özgür müdür? Kanımca Gog özgür değildir. Ama iki yakası bir araya zor gelen, ay sonunu Zor getiren, ama namusuyla emekçi halka hizmet eden partili sanatçı, gerçek mücadele insanı özgürdür." 

Özellikle sanat alanında revizyonizmin nasıl cirit attığı gözönüne alınırsa, devrimcilerin bu konuya eğilmelerinin önemi kendiliğinden ortaya çıkar. Parti ve sanat ilişkisinin derinliğine ele alındığı Bora'nın bu sayısını, özellikle tüm sanatçıların incelemelerini salik veriyoruz. Sadece sanatçılar mı?... Ortaya atlan görüşler ve tahliller- le, hemen herkesin ilgisini uyandıracağı kanısındayız. 


ÜLKÜNÜ 
ENLERİN 


MÜSLÜMANLIĞINDAN 
ŞÜPHE ETMELİ” 


Kahramanmaraş katliamı nedeniyle, geçtiğimiz 3. sayısında özellikle "şiddet" konusunu inceleyen Tevhid dergisi, bu konuda şunları 


“İnsanlık inanılmaz bir cinnetin tehdidi al - lında yaşamaktadır. F ren yüreğimizi burkan, bu cinnet halleri yaşaslam gibi Allah'ın dini olan bir inanç sisteminin de adının karıştırılması, müslümanların da bu eyleme katıldığının öne sürülmesidir. 


akal bizi asıl endişelendi- 


'a ve Resulüne iman eden 


hiç bir müslüman bu cinnele düşemez, buna imkan ve ihtimal yoktur. Gerçekten de, kendilerini müslüman tanıtanlar eğer bu şiddete giriyorsa, insanların mallarını, mülklerini tahrip edip, acımasızca kıyım yapıyorlarsa-ki biz kesinlile buna inanmıyoruz- bu insanların müs- 


edilir, belki de islam'a vermek isleyenlerdir." 


: “Zorbalık 


ve kaba kuwet gösterisi gençliğin ayıbıdır” 


"Fazilet 


sında, DP Gençlik Kolları Teşkilatının 


deniyor: 
"Demokratik 


dırma yöntemi dışında bütün zorbalık, kaba kuvvet gösterisi ve silahlı eylemlerin gençliğin ayıbı olduğu görüşündeyiz. Fi- 


Mücadelesi" 
adındaki derginin I. sayı- 


geçtiğimiz günlerde yayınlanan bildirisini yayınladı. Bildiride, gençlik içinde zorbalığa karşı çıkılarak şöyle ` 


inan- 


kirlerimizi o inandırarak, kardeşlik ortamı kurarak , dürüstlüğü ve sevgiyi esas alarak yayıyoruz. Bu yöntemin gerçekleştireceği ortamda her türlü zorbalık boyun eğmeye mahkum olacak, gençliğimiz elini kardeş kanına bulamak ayıbından kurtulacaktır. 

"Zorbaların terörü karşısında bir başka zorbalığın terörüne sığınma © 


İran'da gelişen halk hareketi ve Şah'ın durumu ile ilgili olarak, Ocak sayısında Meydan şunlar yazıyor: 


“Şah çok üzgün...Metin Toker'in anlattığına göre, Menderes Yassıada- da nasıl kontrolunu kaybetiyse, o da sarayında nc yapacağını bilemiyor. 
Dün, kimseden nasihat ve tavsiye dinlemeyen: bu adam, bugün şaşırmış.. 
Ona kim ne söylerse, onu 


ARTIK ŞAH 
İÇİN ÇOK GEÇ 


yapmaya kalkıyor. 

“Eğer askeri idare başarılı olsaydı, mesele şimdiye kadar halledilmiş olurdu. İlanihaye, halka karşı çıkmakla ve halka ateş açmakla bu mesele halledilemez. To-Pa, tüfek'e karşı çıkıyorlar... Böyle giderse gün gelecek asker silahlarını halka verecektir. C zaman Şab, oğlunu da yerine oturtamıyacaktır. 
Hanedanını kurtaramayacaktır. Belki de geç bile kaldı " 


e Mersinli Ahmet ölmeden önce en büyük ilgisizliği gördü 

Bir kitabın başlığı: idi bu sözcük Türkiye Spor tarihinde bir zamanlar göğe çıkarılmış yıldız olmuş, şampiyonluklar kazanmış ünlü sporcuların kısa yaşam öykülerinin yer aldığı bir kitap “Unutulmayanlar”. 

Ama şimdi "Unutulmayanlar" unutulmaktan şikayetçi. Bir zamanlar Atletizm Milli Takımının kaptanlığını yapan Muhittin Akın sessiz sedasız bir şekilde öldü. Ünlü güreşçilerden Mersinli Ahmet Kireççi' de öldü. Şampiyon atletlerden Fahir Özgüden ise ölü mü yenme çabası içnide en yakınlarını taminıyor 


bile. 


“Unutulmayanlar” kitabının bir sayfası da Ekrem Koçak'a ayrılmış. Sayfada Ekrem Koçak için şu 


ifadeler yer alıyor: 


"Atletizme 15 yaşında başladı. İlk rekorunu da aynı yıl kırdı. 1949 yılında ilk defa Milli formayı giydi. Birçok Türkiye rekorları kırdı ve Olimpiyatlara 


katıldı. 


“1954 yılından itibaren dört defa Balkan Şampiyo- y m oldu. 1955 yılında Barselona'da yapılan 2. Akdeniz Oyunlarında 800 ve 1500 metrelerde şampiyon oldu. 
1962 yılında atletizmi bıraktı." 

Şimdi Ekrem Koçak'ta unutulmanın kırgınlığı var. 
Kendisini ziyarete gittiğimizde yanında çalıştığı eski atletlerden Osman Kaymak'ın yazıhanesindeydi. 


Bizi karşıladığında ilk sözü "Artık konuşmak istemiyorum. Spor ve spor çevresi benim için bitmiştir " oldu. Böylesine dolu ve kırgındı, Koçak. 
Ama yanında bulunan eski Milli Atlet Osman 
Kaymak konuştu, onun yerine. 

“Ekrem'in bir şeye ihtiyacı yok. Spor teşkilatı ona kendi reklamlarını yaparak yardım yapıyor. 
Hacettepe Hastanesinde tedavi edilecek. Gitsin diyorlar. Bu yeteri; midir? Sanki Lütüf veriyorlar. Önce kim hangi sporcuya ne kadar yardım etmiş göstersinler. 
Hiç bir sporcu devletten ilgi ve yardım görmemiştir. Hepsi kendi imkanlarıyla hayatını kazanabilen kazanmış. Diğerləri unutulmuş gitmişler. 

Spor Teşkilatı özellikle hiç bir sporcusuna sahip çıkmadığı için bütün güreşçilerini kaybetti. 

Ekrem'e kim ne yap- 


mıştır? Ekrem'i bugün Türkiye'de pek fazla tanımıyorlar ama, Bal- 


kanlar'da ve Avrupa'da tanınıyor. Yazık ki onun en büyük şanssızlığı Türkiye'de yaşamasıdır. 

Vaadler insanı doyurmaz. Uygulamada ne yapılmış? Bakanlık önce vaad ettiği şeyleri gerçekleştirsin, sonra ortayaçıksın. Herkes sporcu olamaz. Sporcu doğal olarak ortaya çıkar. Zor yetişir. Şampiyon olur. 
Herkes şampiyon olamaz." 

Ekrem'in yerine eski 
Milli Atlet Osman Kaymak hırsını döküyor ortaya bir bir. 

Ekrem Koçak'a dönüyoruz "Küskünsinüz ama bir şeyler söyleyin bize" diyoruz. 

Kendisi hakkında yalanlar yayıldığını morfinman olduğu hakkında söylentiler çıkarıldığını anlatıyor Koçak. Hemen ardından Ekrem Koçak bunların gerçek dışı olduğunu da belirtiyor. 

Koçak konuşmasına daha sonra şöyle devam ediyor, 

"Artık bizden geçti, devrimizi o tamamladık. 
Yaşar Doğu'nun yıldönümünde ne yaptılar. 
Mezarının başında 'Yaşar Doğu en büyük sporcuydu' diyerek reklamlarını yaptılar. Yaşar Doğu büyük bir sporcuydu. Onun yıldönümünde mezarını ziyaret ederek işi geçiştiriyorlar. 

Gene büyük” güreşçi Mersinli Ahmet ölmeden önce en büyük ilgisizliği gördü. Bakanlık ancak onun son zamanlarinda ilgilendi fakat iş işten geçmişti. 

Hiç olmazsa bundan sonra gelecek olan sporculara ilgi gösterilsin. 
İyi yetiştirilsinler 

Daha fazla konuşmak istemedi Ekrem Koçak. 
Ama suskunluğu bile bir çeşit cevaptı. 


Ekrem Koçak 


i b 


teşitli iyonluklar zeşitli şampiyon 
C klamala bir zaman 


ni söylemişti. 


Koçak şimdi eski milli atletlerden Osman Kaymak' in yanında çalışıyor. 


lar 


"Bundan sonra gelecek 


olan sporculara ilgi gösterilmelidir” 


@ Eski Milli Atlet Osman Kaymak:” Spor teşkilatı Ekrem Koçak'a kendi reklamlarını yaparak yardım yapıyor” 


ce yaptığı tirdiği- 


al 


bir süre önce ak yollarını değiş 


2 olan Ekrem Koç 
İNE alkış tutanların şim 


© Kulüplerarası Türkiye Boks Birinciliği bugün başlıyor. Ankara Atatürk Spor Salonunda sabah çekilecek olan kuralardan sonra başlayacak karşılaşmalar dört gün sürecek. 

Birincilik finalleri pazar günü saat 15.00'de diğer Karşılaşmalar ise saat 19'da yapılacak. 

© Eczacıbaşı Erkek ve Bayan Voleybol Takımlarının katıldığı Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuvasının 3. turunun ilk maçları hafta sonunda İstanbul'da yapılacak. 

Eczacıbaşı Bayan Voleybol Takımı Cumarte - si günü Macaristan'ın Nimse Budapeşte takımı ile, Erkek takımı ise Polonya'nın Plomien takımi ile Pazar günü Anadolu Spor Sitesinde karşılaşacaklar. Macaristan ekibi Perşembe akşamı, Polonya ekibi ise Cumartesi sabahı İstanbul'a gelecekler. 

© 7 Türk” atleti Bulgaristan'a davet. edildi. 

21“ ‘Ocak Pazar günü Bulgaristan'ın İvalio kentinde yâpılâcak olan uluslararası kros yarışmalarına davet edilen Türk atletlerinin isimleri şöyle: 

Büyüklerde Mehmet Y urdadön Sıddık Dursun, Zeki Atlı. Gençlerde: İbrahim Doğan, Hanefi Atmaca, Recep Yıldırım. Orta Gençlerde ise bireysel olarak Ahmet Altun. Atletler 18 Ocaktə Bulgaristan'a trenle hareket edecekler. 

© Üçüncü lige yükselme karşılaşmalarının kuraları Cuma günü Futbol Federasyonunda çekilecek. 

Çanakkale Spor, Amasya Spor ve Alibeyköy Futbol takımları eşlemeden sonra karşılaşmaları 20-21 Ocak tarihlerinde Ankara'da yapacaklar, Bu karşılaşmaların rövanşları yine Ankara" da 27-28 Ocakta yapılacak. 

Çift maç esasına göre yapılacak olan karşılaşrhalar sonrası rakibine üstünlük sağlayacak iki takım gelecek yıl üçüncü ligde oynamaya hak kazanacak. 


iğdem Özkan'ın 


açıklamalarını Jimnastik F.Başkanı kabul etmiyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Jimnastik Federasyonu Başkanı Er- 


ME a gün Şengül, Türkiye Jimnastik Şampi- ve ilka ENDA fakir OLDUĞU AZMLİRL ERİ GONDÜRTEN yonasını eleştiren bir bayan sporcunun 


SONRA FAAI SPORCULU 


\ bir kiz sporcu öz š sar 


Jimnastikçi Çiğdem Özkan'ın br- gazetedė yaplığı ması, 


Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Bilir 


"Sporda en önemli olgu sporcuyu geniş kitlelerden seçmektir” 


ANKARA (ÖZEL) 

Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Bilir, sporda en önemli olgunun spora küçük yaşta başlamak ve sporcuyu geniş kitlelerden seçmek olduğunu söyledi. 

Bilir, atletizmin en büyük kaynağının okullar olduğunu, bu nedenle federasyon-okul ilişkilerini çoğaltmak, eski kopuklukları gidermek amacında olduğunu bildirdi. 

Bilir, amaçlarına uygun olarak çok sayıda okul ve öğrenciyi pistlere çekmek için yarışmalar düzenledikleri de ifade etti. 


açıklamalarının gerçek dışı olduğunu iddia etti. 

Şengül en az 5.50 puan alan sporcuların ilk 10'a girmesi halinde itici güç yardımından yararlanacağını, bu nedenle bu sporcunun açıklamasının gerçek dışı olduğunu ifade etti. . 

Ankara'daki Jimnastik Şampiyonastyla ilgili tüm belgelerin ellerinde olduğunu belirten Şengül, belgelerde güvenilir hakemlerin de imzasının bulunduğunu söyledi. EI 

Şengül açıklamasında ayrıca hiç bir sporcuya ayrım yapmadıklarını da öne sürdü. EART 

Bilindiği gibi bir süre önce bayan jimnastikçi Çiğdem özkan, müsabakalarda meydana gelen çeşitli olumsuz olayları anlatmış ve yüzlerce rezalete tanık olduğunu belirtmişti. 


Ki Fenerbahçe Basketbol Takımının yeni mazereti 


İSTANBUL (THA) 

Fenerbahçe Basketbol Takımı yöneticisi ve takım 

kaptanı Ferhan Baras, Galatasaray'ın Amerikah 

basketbolcusunun bu hafta kendilerine karşı oynarsa karşılaşmaya çıkmayacaklarını belirtti. 


açıkla” 


Fehran Baras bu konuda şöyle konuştu: 

“Taçspor-Galatasaray maçında oyundan atılan Steve, Federasyon tarafından üç maç cezalandırıldı. 
Bu oyuncu Ziraat Fakültesi maçında oynamadı ancak Efes Pilsen maçında takımındaki yerini aldı. 


Buna göre üç maçlık cezanın Galatasaray'a tebliğ edilmediği anlaşılmıştır. Amerikalı oyuncu Steve Pazar günü yapılacak karşılaşmada yer alırsa takım halinde sahaya çıkmayacağız." 


“11 Ocak 1979 
e Gİ 


SİHANUK :“Pare veya silah değil diplomatik... 


İzmir'de bir postahaneye 


gönderilen paketin patlaması sonucu 
3 memur yaralandı 


© Komandolar, Manavgat'ta CHP ilçe binasını taşladılar 


HABER MERKEZİ 
İzmir Gazi Bulvarı 


Diğerinde bulunan PTT 


paket pöstahanesinde dün saat 11 sıralarında bir patlama meydana geldi. Üç memur yaralandı. 

Patlamanın Avusturya'dan Salihli'ye gönderilen bir kolinin kontrolü sırasında meydana geldiği bildirildi. Koliyi ıkontrolı için açan Gümrük memuru ile PTT görevlileri Selahattin Atmaca, Mustafa Eğrikavak ve Selahattin Kaçmaz. patlama sırasında yaralanarak hastanede tedavi altına alındılar. 
Patlama ile çıkan yangı- nın ise kısa zamanda itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü belirtildi. 

Öte yandan paketin Avusturya'dan Selma 
Dönmez adındaki bir kadının Salihli 'de oturan Mehmet Ali Ertuğrul'a gönderildiğinin saptandığı açıklandı. 
A.A muhabirine bir açıklama yapan Mehmet Ali Ertuğrul, Selma Dönmez' 
i eskiden tanıdığını belirterek, paketi niçin yolladığını o anlayamadığını söyledi. 

Bu arada olayla ilgili olarak soruşturmanın sür- 


| dürüldüğü açıklandı. 


ia ANTALYA'DA 

+= Hür-Genç üyesi olduğu ileri sürülen Mehmet Akıncı tabancayla vuru- 


18.30 HABERLER 


yayınlanacak, 


TELEVİZYON 


18.33 SİNBAT'IN SERÜVENLERİ Çizgi film dizisinin "Dört Balık" adlı bölümü 


19.00 FULÜT ÖĞRENİYORUM Program dizisinin bugünkü 14. bölümünde, 6,7, 


larak ağır yaralandı. Mehmet Akıncı'nın bildiri dağıtan bir grup tarafından yaralandığı öne sürüldü. 
Yaralı genç Antalya Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. 


MANAVGAT'TA 


Manavgat Ülkü Bir Derneği'ne önceki gece patlayıcı madde atılması üzerine dün komandolar ilçede işyerlerini kapattırarak yürüyüş yapmak istediler. 


Emniyet yetkililerinin yürüyüşü engellemesi üzerine saldırganlar ilçe- deki bazı dükkanlara taş attılar. Bazı ilerici ve CHP'lilerin dükkanları ile CHP İlçe binasını taşlarla tahrip ettiler. Olaylar üzerine Antalya Valisi Güngör Aydın ile Emniyet müdürünün Manavgat'a gittiği bildirildi. 

Olaylar sırasında, göstericilerden Kamil Doğan başından taşla ağır yaralanda. Yaralı, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaylarla ilgili olarak yedi kişi gözaltına alındı. 


KONYADA 


Ilgın İlçesinde duvarlara yazı yazan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındılar, 


| ÖNCE LON NOL 
SONRA HENG SAMRİN 


| (Baştarafı 1. Sayfada) İ 

l geri çekiyor. l 

l Norodom Sihanuk,Demokratik Kamboçya | radyo-undan hir çağrı yaparak, bütün halkın 

Lon Nol kliğine karşı birleşmesini, silaha sarılmasını istiyor. Kurtuluş savaşının ateşi bütün ülkeyi sarıyor. Kamboçya halkı beş yıl sürer, sa- 

| vaşta bir milyon evladını şehit vererek bütün ül- | 
kesini kurtarıyor. 

| Ponm Pen'de bütün bu gelişmeleri Enformas- | 

l yon Bakanlığının hazırladığı bir filmde seyredi- | yoruz. Aslında filmi Kamboçyalılar çekmemiş. 

| Pnom Pen'den kaçmaya çalışan Amerikalı tele- l 
vizyoncuların çektikleri filmlerin montajı ile İ elde edilmiş bir film. Halk bu filme "Lon Nol ağlıyor" adını takmış, Çünkü filmin bir bölümü | Lon Nol'ün ülkeden kaçışını gösteriyor. Lon | Nol ağlaya ağlaya biniyor, kendisini götürecek 

| Amerikan nakliye uçağına, bütün halk düşman- 

| ları gibi. 

Bir başka bölümünde ise Amerikan Büyükelçisinin koltuğunun altında Amerikan bayrağı, koşarak uçağa binişini seyrediyoruz. | 

Ama olayın göremediğimiz bir yanı daha var, 

l Onu da Kamboçyalı dostlarımız anlatıyorlar: l 

Rusların da büyük bir kısmı kaçmış. İki tanesini | 

l ise geride bırakmışlar. Bunlar casuslukla uğraşı- I 

| yorlar, ajanlarını örgütlemeye çalışıyorlar Ara- | 
balarına kırmızı bir bayrak çekip, kurtarılmış 

l başkentte fink atıyorlar. Ama sonunda yakayı ele veriyorlar. Devrimci ordu askerleri bunları önce Amerikalı sanmışlar. Ellerini ayaklarını bağlayıp komutanlanna götürmüşler. Mesele orada anlaşılmış. Rusları götürüp yurtdışma 

| postalamışlar, 

I Kamboçyalılar bunları gülerek anlatıyorlardı. 

Şimdi bu Ruslar Vietnam'a verdikleri silah 

l ve tankların ardına saklanarak, sahte "Birleşik l 

| Milli Selamet Cephesi'nin arkasına gizlenerek | 

giriyorlar.- TASS'ından Brejnev'ine kadar, bü- 

l tün sosyal-emperyalistler, TKP, Bizim Radyo ve | Savaş Yolu gibi Rus taraftarları ve basında Ali 

| Sirmen buna alkış tutuyorlar, saldırı ve işgali l 

| destekliyorlar. l 
Son anına kadar Lon Nol'ü destekleyen, 

| Kamboçya'yı Lon Nol'den bile geç terketmek- | 

l te direten Ruslar, şimdi yeni bir çılgın macera- | ya girişiyor ve bu defa Hang Samrin'e dört elle 

l sarılıyorlar. | 

Ama bu çabaları da bir sonuç vermeyecek. 
Bağımsızlık ve özgürlüğüne düşkün Kamboçya halkının mücadelesi karşısında Heng Samrin de ağlayarak terkedecek Kamboçya'yı. 

| Bugün Kamboçya ulusu Norodom Sihanuk' | 

| tan dağlık bölgelerdeki azınlıkmilliyetlerei | 
topyekün, Kamboçya Komünist Partisi liğinde birleşiyor ve yeniden işgalcileri sürüp atmak, ülkesini kurtuluşa ulaştırmak için silaha sarılıyor. 

| Bunu yaşayacağız ve göreceğiz. Kamboçya 
halkının Sovyet istilasına karşı kazanacağı başa- 

| rı sosyal-emperyalistlere unutulamayacağı bir | 


Nesei olacaktır, m m m nm ma a m m 


8, 9, 10, 11 ve 12. derslerin özeti yapılıyor. 
Gaziantep oyun havası ve saray yolu türküsü çalışılır, kalın do sesi, si bemol ve program fa diyez öğretilir. 

19.30 ANADOLUYA 

Nevzat ‘Şenol'un sunduğu proğrâmda, Yozgat Çanlıklı Ulusal Parkı, ünlü romancı Abbas Sayar ve yöreyi çok iyi tanıyan Cevdet Dündar tarafından tanıtılıyor. Yozgat halk oyunları sunuluyor. Atom Enerjisi Komisyonu üyelerinden Ahmet Vatansever'le doğal gübreden ısı enerjisi üretimi konusunda bir söyleşi yapılıyor. Yöre. 
nin sanatçılarından deyişlerle program sona eriyor. 

20.30 HABERLER 

21.15 BEŞ DAKİKA 

21.20 YEDİNCİ SOKAK 

Dizi filmin 4. bölümü yayınlanacak. 

22.10 HABER-PROGRAM 

23.30 HABERLER 


TRT 1 


05.00 Açılış, prgram 

05.05 Türküler Şarkılar 

06.00 Kısa Haberler 

06.02 Günaydın 

07.30 Haberler 

07.40 Sabahtan Sabaha 

09.00 Kısa Haberler 

09.02 Halk Müziğine Gönül Verenler 

09.20 Çocuklar İçin 

09.40 Arşivden Mikrofona 

10.00 Kısa Haberler 

10.01 Arkası Yarın 

11.05 Okul Radyosu 

12.10 öğle üzeri 

12.55 Reklamlar 

13.00 HABERLER 

13.15 Bağlama Takımın- 

dan Oyun Havaları 

14,32 Türküler 

15.00 Kısa Haberler 

15.01 Yaşayan Hukuk 

15.21 Şarkılar 

15.40 Hafif Müzik 

16.05 Okul Radyosu 


TRT 2 


08.00 AÇılış ve program 

08,02 Gün başlıyor 

09.00 olayların içinden 

09,30 Sabah Konseri 

10.00 Şarkıler 

10.30 Yaşayan Ekonom! 

10.50 Türküler Geçidi 

1110 Şarkılar ve Saz 
Eserleri 

11.40 Sılaya Dönüş 

12.00 Hafif Müzik Sanatçıları söylüyor 

12.20 Şarkılar 

12.40 Türküler ve Oyun Havaları 

13.00 HABERLER 


17.00 Kısa Haberler 
17.02 Akşama Doğru 
18,00 Kısa Haberler 
18,01 Çocuk Bahçesi 
19.00 HABERLER 
19.30 Türküler 
19.50 Çocuklar için On Dakika 
20.00 Kısa Haberler 
20.02 Türküler 
20.15 Sılaya Dönüş 
20.35 Saz Eserleri 
21.00 Kısa Haberler 
21.02 Radyo Tiyatrosu 
22.00 T.B.M.M, Saati 
22.40 Şarkılar 
23.00 HABERLER 
23.10 Türküler Geçidi 
23.40 Şarkılar 
24.00 Kısa Haberler 
00.02 Gece Yarısından 
Sonra 
00.40 Küçük Konser 
00.55 Kısa Haberler 
01.00 Program ve kapanış 


17,00 Şarkılar 

17.30 Küçuk Konser 

18.00 Türk Halk Müziğin- den seçmeler 

18.30 Dördüncü Beş Yıllık Kalkinma Planımız 

18.50 Hafıf Müzik 

19.00 HABERLER 

19,30 Hafif Müzik 

19.45 Bağlama Takımın- dan Türküler 

20,00 Fasıl 4 

20.30 Türk Hafif Müzigi 

20.45 Türküler 

21,00 Çevre Sorunları 


21.20 Şarkılar 

13.15 Hafif Müzik 

1330 OlaYlarin.içinden 21,35 Türküler ve Oyun 
Havaları 


14.00 Türküler Geçidi 
14.30 Yabancı Dil 

f Öğrenelim 

' 16.00 Şarkilar 

16.20 Arkası Yarın 

14,40 Halk Müziğine gönül verenler 


TRT 3 


(07.00 Açılış ve program 07.02 Güne Başlarken 
08.00 Sabah Konseri 
09.00 Barok Müzik 
09.30 Hafif Müzik Sanat-Çıları söylüyor. 
10.00 Çeşitli sololar 
10.30 Çeşltil Melodiler 11.00 öğleye Doğru 
12.00 Sizin için seçtiklerimiz 
13.00 Konser Saati 


22,00 Barok Müzik 

22.30 Türküler Geçidi 
23.00 Solistlerden Şarkılar 
2330 HABERLER 

23.35 Türküler 

23.55 Program ve kapanış 


14,30 Caz Muziği 

15.00 Günü Konseri 
16.00 Müzik Dünyasından 17.00 Sizler İçin 

18.00 Stüdyo FM 

19.00 Bir konser 

20,30 Ca? Konseri 

21.00 Büyük Eserler 
22.00 Gecenin Getirdikler 23.00 Perşembe Konseri 24.00 Gece ve Muzik 
01.00 Program ve kapanış 


Aydınlık 


BAYAŞ /Basın Yayın A $ adına sahibi 


FERİT İLSEVER 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst GUNTUR 
Dağıtım GAMEDA 


Yazı İşleri Müdürü: MEHME | ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Mudur 

S AYDOĞAN BUYUKOZDEN Muessese Muduru. O GURHAN ERTUR 


TIKKO izmir’ de silahli mücadele isteyen bildiri dağıttı 


İZMİR (ÖZEL) 


TİKKO, İzmir'de 
TKP/ML Hareketi İzmir Örgütü imzasıyla dağıttığı bildiride, "Silahlı mücadelenin başlatılmasını istedi. 

Geçtiğimiz hafta boyunca, özellikle İGD' 
nin "sıkıyönetimi protesto" adı altında sürdürdüğü şiddet eylemleri ve çeşitli işgal, çatışma, ve saldırı olaylarının ardından, şehrin çeşitli semtlerinde bombalar 


patladı. Karşıyaka semtinde daha önce çeşitli yerlere bomba atanlar 


aranırken, 28 Aralık günü Gümüşpala MHP 
Gençlik koluna atılan bombaya TKP/ML sahip çıktı. 

"TKP/ML Hareketi tzmir Örgütü" imzası ile dagıtılan bildiride, mücadelenin geliştirilerek, silahlı mücadele aşamasına vardırılması isteniyor. Bildiride daha sonra şöyle deniyor: 

"En geniş kitleleri harekete geçirerek çeşitli kitle gösterilerini geliştirmeliyiz: Bu canilere gereken dersi vererek yuvalarını başlarına yıkmalıyız. İşte komünist hareketimiz de 28 Aralık 
1978 Çarşamba gecesi 
Gümüşpala MHP Gençlik Kolu yuvasını bombalayarak faşist katillere karşı devrimci şiddeti uygulamıştır. Fakat bizler bununla yetinmemeliyiz...." 

Öte yandan, son günlerde THKPC Eylem Birliği taraftarı bazı kişilerin İzmir'de terör eylemlerine hazırlandıkları söyleniyor. Bu kişilerin MHP ileri gelenleri hakkında da soruşturma yürüttükleri bildiriliyor. 

Sıkıyönetim alanlarını genişletebilmek için sahte solcuların eylemlerin- den yararlanmak dışında, MHP son günlerde kendi güçlerini de kargaşalığı artırmak için seferber etti. MHP ve ÜGD taraftarları, özellikle Hatay, Karşıyaka, Çankaya semtlerinde saldırı ve çatışma eylemlerini yoğunlaştırdı. 


MERKE/ #URu 
ISTANBI, 


Cağaloğlu 


Yazı İşleri lel: 26 5244 


İdare Tel 20 54 37 
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Ecevit... 


(Baştarafı 1, Sayfada) 


Muhalefetin yılbaşından önce hükümeti devirme çağrıları yaptığını hatırlatan Ecevit, Celal Bayar'ın "Bu kış komünizm gelecek" şeklindeki sözlerini de nakletti. Başbakan, küçük iş sahiplerinin derneğinin, üyelerine '' kaderlerini ellerine almaları" çağrılarında bulunduğunu da bildirerek, Türkeş'in Kahramanmaraş olaylarının İlk gününde "hükümetin sonunun geldiğini" söylemesine dikkat çekti. 

Başbakan demecinde ayrıca batıyı Türkiye ye yardım yapmaya çağırdı. 
Türkiye'deki demokrasi- nin geleceğinin biraz da bu yardıma bağlı olduğunu belirten Ecevit, 
"Batı demokrasiyi sadece zenginlerin lüksü olarak görmediğini göstermelidir” dedi. 

Ecevit ayrıca Uluslararası Para Fonu'nun dayattığı devalüasyonun istenilen sonucu vermediğini ve enflasyon artışının durduralamadığını açıkladı. 

"İRAN'DA HALK 
DEMOKRASİ; İÇİN 
MÜCADELE VEDİYOR' 

İran konusuna da değinen Başbakan, iki ülkedeki olayların farkh yerlerden kaynaklandığını, Türkiye'de bir azınlık demokrasiyi yıkmak için olaylar o çıkartırken, tran'da halkın demokrasi için mücadele verdiğine işaret etti. 


Ecevit şöyle dedi: 

"Azınlığın demokrasiyi parçalaması geleneği- nin yeniden canlandırılması dönemi Türkiye'de artık geçmiş bulunmaktadır, Ordu Türkiye'de demokrasi ilkesine tümüyle bağlı kalmaktadır" 


KAYIP- İÜ Cezacılık Fakültesinden aldığım 2688 numaralı öğrenci karnemi kaybettim geçersizdir. T HHAMDİ GÜNER 


KAYIP— Çemberlitaş Yurdundan aldığım depozito kağıdımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

GÜLTEN ÖZDEMİR 


ANKARA BURO*1!: Meşrutivet Cad, 32/8, 
A Kizilay, Tel: 25 3869 
İZMİR B''ROSU: 857.Sok Salihağa İş Hanı 
No: 509, Konak, Tel: 25 25 54 

ADANA BÜROSU: Atatürk Cad. 113. Sok Sefer İş Hanı, Kat: 3, No: 16, Tel: 17 493. 


TIKP:”TRT 
Kamboçya yayınıyla emperyalist bir süper devletin yardımcısı durumuna düştü” 


ANKARA (ÖZEL) 
TİKP TRT'nin Kamboçya'ya ilişkin gerçek dışı yayınına son veril-” mesini isteyerek bugüne kadar yapılan yayını protesto etti. TRT Genel Müdürlüğü'ne TİKP 
Genel Merkez Basın Bürosu adına gönderilen yazıda TRT Haber bültenlerinden örnekler verile- 


rek gerçeklerin tahrif edildiği belirtildi. 
TRT'nin Hanoi rad- 


yosuna ve TASS Ajansına dayanarak verdiği haberlerde, saldırganların dünya ve Türkiye halkını aldatmalarına (o yardımcı olduğu kaydedildi. 

Açıklamada şöyle denildi: "Böyle kafaların yarın Türkiye'mizin aynı şekilde bir saldırıya uğraması karşısında işgal kuvvetlerini Kurtuluş Cephesi ilan edeceklerin- den ve işgalciyi selamlalaycaklarından şüphe edilemez." 

TRT'nin işgalciyi destekleme tutumuyla ülkemizin bağımsızlığını savunmaya olanak olmadıgına işaret eden bildiride TRT'nin Kamboçya yayınlarıyla emperyalist bir süper devletin yardımcısı durumuna düştüğü de belirtildi. 


Çakmur... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


nunda yaptığı konuşmada konuyla ilgili olarak şunları söyledi: 

“Önceki (o yönetimler sırasında Kredi ve Yurtlar Kurumubelli bir siya- 
‚sal partinin. yan kuruhaline getirilmiş- 


Bu kuruluşta Yönetim Kurulu Üyeliğine ge- 


tirlen Esat Bütün 8 
Ağustos 1978 günü Mamak'a giden Belediye 


otobüsüne ateş açılması olayında aktif rol oynamıştır. 


“Olayın sanıklarından 
Yaşar Öter ve Faruk Saygılı'nın ifadelerine göre, Ülkü Ocakları Ankara 
Şube Başkanı Esat Bütün bu sanıklara Site öğrenci yurdunda silah vermiş ve 
3 kişinin ölümü, 15 kişinin yaralanmasından sonra ise bu kişilere 500'er lira vererek onları mükafatlandırmıştır" 


ALİ TOPUZ “YSE 
ÜLKÜCÜLERİN 
KARARGAHI HALİNE 

GETİRİLMİŞ” 


Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz, geçmiş dönemlerde YSE Müdürlüklerinin ülkücülerin karargahı haline getirildiğini açıkladı. 
TBMM bütçe komisyonunda bakânlığına ilişkin eleştirileri cevaplayan Topuz, yol yapımına ay; rılan dinamitlerin de çeşitli eylemlerde kullanıldığını bildirdi. 


“ Ali Topuz, YSE Genel Müdürlüğünün geçmişini şöyle anlattı: 


"YSE Genel Müdürlüğü bizden önceki dönemlerde ülkücülerin karargahı haline getirilmişti. 
1978 yılı içinde biz, yol 
inşaatlarında kullanmak için dinamit sıkıntısı çektik. Dinamit stokları bizden önce dışarıya sızdırilmiş ve çeşitli eylemlerde kullanılmıştı. Bu konudaki gereksinimimizi ordunun ihtiyaç fazlası patlayıcı maddelerini Makina Kimya'dayeniden kullanılır hale getirerek sağladık. İşte, bu işlerde suçlu görüldüğü yüzlerce kişiyi işten attım. Bunun” hesabını da her zaman veririm." 


AÇIKLAMA 


Sanayi ve Teknoloji 
Baken: Orhan Alp gazetemizin önceki gün 7, sayfasında yer alan "Sanayi Bakanı Alp: Demirel kendisini Türkeş'in (o güdümünden kurtarmalı" başlıklı haberle ilgili yaptığı açıklamada bütçesinin görüşülmesi sırasında böyle bir konuşma yapmadığını ve bu konuyla ilgili herhangi bir şey demediğini söyledi, 


ALMANYA 


Hohenstaufen 
Str.4 


Tel 
0611/74 70 38 


11 rue Jean 


6 Frankfurt M/1İ de Beauvais 


75005 Paris 
Tel: 03 34 602 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
na verdiği özel demeçte, Vietnam işgalini mahkum etmek için BM' 


nin desteğini isteyeceğini açıkladı. 

Sihanuk şöyle “dedi; 
"Bizim uçak, 


istediğimiz ne asker, ne de izim istediğik devletlerin diplomatik, siyasi desteğidir. Bütün dünya kamuoyu, Kamboçya'nın haritadan silinmesine karşı çıkmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'dan yardım olarak istetiğimiz şudur: Vietnam' 
ın ülkemizi işgal etmesi- ne karşı Hanoi yönetimi mahkum edilsin. Vietnam'a geri çekilmesi için baskı yapılsın," 

Fransa radyosu muhabirinin bir sorusu üzerine Sihanuk şunları söyledi: "Kimse kimsenin işine karışmasın. Bıraksınlar Kamboçya halkı kendi meselesini kendi hallet+ sin. Hiç bir yabancı müdahale olmasın" 

Radyo muhabiri Denis 
Poncet Sihanuk'a "Pol 
Pot' yönetimindeki Kamboçya'ya dönmek niyetinde misiniz?" şeklindeki sorusuna ise Sihanuk gülerek şu cevabı verdi: "Kamboçya benim ül- 


ne 


kemdir. Ben komünist değilim. Ben budistim. 
Ama bugün milyonlarca budist komünistler tarafından yönetilen ülkeler- de yaşıyor. Bugün temel” mesele Vietnam işgalini kırmaktır" 


BİRLEŞMİŞ 
MİLLETLER 
GÜVENLİK 
KONSEYİNDE SON 
DURUM 


Siyasal gözlemciler Demokratik Kamboçya nm yüksek temsilcisi 
Prens Norodom Sihanuk' 
un New York'a gelmesi üzerine, BM Güvenlik Konseyinin toplantısı konusunda çeşitli değerlendirmeler belirtiyorlar. 

BM yasasına göre, Güvenlik Konseyi tartışılması sözkonusu olan meselenin niteliğine göre iki değişik oylama yöntemini benimsiyor. Konu "'önemli" olarak addedilirse, Güvenlik Konseyinin 
5 daimi üyesi (Amerika, 
Rusya, Çin, Fransa ve 


İngiltere) veto hakkını kullanarak konunun tartışılmasını o bile engel- 


leyebiliyor. önerilen konu sadece "Usul sorunu" olarak kabul edilirse, o zaman Güvenlik Konseyinin 15 üyesi arasında oy- 


Yurdakul... 


(Baştarafı 1, Sayfada) zetecileri"" arasına girdi. 
Yurdakul ile birlikte Cüneyt Arcayürek, Teoman 
Erel ve Mehmet Ali Kıslalı da aynı dalda "Yılın Gazetecisi" seçildiler. 

Ankara Gazeteciler 
Cemiyeti Büyük dürisi tarafından yapılan açıklamaya göre,jüri yarışma- ya başvurma zorunlulugunu ve tek eseri değerlendirme anlayışını kaldırarak, basın ve yayın mensuplarının bir yıl süreli toplam ürünlerini değerlendirerek seçimini yaptı. Bu yılki seçimler- de, ayrıca, birincilik, ikincilik gibi herhangi bir derecelendirmeye  gidilmeyerek, her dalda seçilenlerin, "Yılın Gazetecileri - Yılın Yayıncıları" olarak tanımlanmasına karar verildi. Buna göre, bazı dallarda "Yılın Gazetecisi"' ve "Yılın Yayıncı: sı 

Makale: Metin 'Töker (Hürriyet) 

Günlük Başyazı: Oktay Ekşi (Hürriyet), Güneri Civaoğlu (Tercüman) Yaşar Aysev (Barış). 

Haber: Ülkü Arman (Hürriyet), İbrahim Çıngay (Anadolu Ajansı), Ceyhan Altınyelek (Anadolu Ajansı), Feridun Soyocak (Tercüman), 
Yusuf Turan (Basın-Yayın), Nadir Elçi (İKA), Atilla Girgin (Anadolu Ajansı); Can Pulak (Günaydın). 

Seri Röportaj: Fikret 
Otyam (Cumhuriyet), 
Behçet Akdoğan (Tercüman), Mustafa İstemi (Milliyet), Şefik Kahramankaptan (Tercüman). 

Karikatür: Semih Balcıoğlu, Oğuz Aral, Nehar Tüblek, Oğuz Turan. 

İnceleme: Örsan Öymen (Milliyet), Mehmet Muhsinoğlu (Tercüman), Orhan Duru (Milliyet), Güngör Gönültaş (Milliyet). 

Fotoğraf: Mustafa Türkyılmaz (Dünya) Sungar Taylaner (Akajans), Sökmen Baykara (Hürri- 


yet), Rafet Hüner (Tercüman), Bülent Hiçyılmaz (Milliyet). 


Haber Spikerleri: Erkan Oyal, Aytaç Kardüz, Tuna Huş, Mesut Mercan, Şengül Karaca. 

TV Progtamcılığı: Serpil Akıllıoğlu, Uğur Dündar, Jülide Gülizar. 


BEYHAN CENKCİ'NİN AÇIKLAMASI 

Ankara (o Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bey: 
han Cenkci 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada basın mensupları hakkında açılan davaların rekor seviyeye ulaştığını söyledi. 

Basın bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada Basının bugünkü durumuna değinen Cenkci şunları söyledi: "Basınımızın bugün içinde bulunduğu karanlık durum, bir wára kitapta (toplanacaktır; Basınımız ağır ekonomik sorunlarla içiçedir." 

Basın ve Yayın organlarının Atatürkçü anlayışla devletin bütünlüğü ve halkın mutluluğu için çalışmaya kararlı olduklarını belirten Cenkci "Sıkıyönetim sorumluları ile omuz omuza çalışacaklarını" söyledi. 


YURT DIŞI BUROLARI 
FRANSA 


BELÇİKA 

188, rue 

Josaphat 

1030 Bruxelles 

Tel: 00322 
=215 40 60 


seçilenler şöyledir: ; 


İSVEÇ 
Luntma 
kargatan 58 
11358 
Stockholm 
Tel 30 56 39 


K.Maraş”ta... 


(Baştarafı 1, Sayfada) lefonunu arayarak yaptığı bu konuşmada ökkeş Kenger şunları söyledi: 

"Emirleriniz o yerine getirildi. 6 ülküdaşımız çeşitli yerlerinden yaralandı." 

Kenger saat 20.55'de yaptığı üğüncütelefon konuşmasında ise şunları söyledi: 

"Olaylar bastırıldı. Bize yardım yollayın" 

Kenger'in olaylar dediği, MHP İl Merkezi ve 
PTT binasının saldırıya uğramasıydı. 


OLAY TANIĞI 


Kenger'in telefon konuşmalarına kendisiyle aynı köyde oturan Mehmet Çillo adlı bir yurttaş tanık oldu. Daha sonra ökkeş Kenger'le yüzleştirilen Mehmet Çillo, ifadesinde şöyle dedi: j 

“Telefon o konuşma! 
Tarına tanıkolduk! ökkeş Kenger'i olayı siz çıkardınız, suçu başkalarına yüklemeye çalışıyðrsunuz diye ikaz etmem üzerine beni ölümle tehdit etti. İpuçlarn verir ve başka bir şey söylersen ilk kurşunu sen yersin" dedi. 

Öte yandan, Emiroğlu köyünden İsmail adlı bir köylü de telefon görüşmelerine tanık oldu. Bu yurttaş da, ifadesinde Mehmet Çillo'nun anlattıklarını doğruladı. 


KATLİAMI BAŞLATAN 
OLAY 


sinemasına bomba atılması Kahramanmaraş'ta katliamı başlatan olaydı. "Güneş 
Ne Zaman Doğacak" adh Rusya'daki Türklerin hayatını konu alan bir filmin oynatılması sırasında, Çiçek sinemasında bir ses bombası patladı. 
Panik. içinde kaçışan halktan Salman Ilıksu adlı bir köylü, sırf Demirciler köylüsü olduğundan polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı 

Emniyet Müdürü Kamuran Korkmaz, Ilksu'nun, TİKP taraftarı olduğunu ileri sürerek bombalama olayını devrimcilerin üzerine yıkmaya çalıştı ve halkı kışkırttı, 

Bomba olayından bir hafta önce, sinema sahibine "DEV.GENÇ adını kullanarak telefon edip, “sinemanızı bombalayacağız." diyen komandolar, Emniyet Müdürünün de gayretiyle kamuoyunun yaratılmasından sonra MHP İl Merkezini ve 
PTT binasını tahrip ettiler, Gazetemiz 23 Aralık tarihli yayınında bu olayı açıklamış ye ilgilileri u- 


Çiçek 


yarmıştı. 
İşte Kahramanmaraş katliamı böyle başladı. 


20 Aralık günü, daha önce de ETKO cular tarafındar. bombalanan Yeni mahalledeki Akın Kıraathanesi tekrar kurşunlandı. 21 Aralık akşamı, Hacı Çolak ve Mustafa Yüzbaşıoğlu adlı iki devrimci öğretmen öldürüldü. 22 Aralık günü iki Öğuelmeain cenazesi sırasınğa, başlayan saldırı 
5 gün dövam ederek 500 
kadar yurttaşın MHPTliler tarafından katledilmesiyle sonuçlandı. 7 
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lama yapılıyor ve çoğunluk sistemi benimseniyor. Yani 5 ülkenin veto hakkı ortadan kalkıyor. 

Sihanuk'un konuşma yapması beklenen Güvenlik Konseyi toplantısının Perşembe veya Cuma günü yapılması bekleniyor. 

Sovyetler Birliği Kamboçya işgalinin gündem maddesi olarak bile Güvenlik Konseyine gelmesine karşı çıkıyor ve öneriyi veto etmesi bekleniyor, Veto hakkı olan diğer ülkeler ise şimdiye kadar yaptıkları açıklamalarda, Vietnam saldırısmı mahkum etmiş ve Sihanuk'u desteklemişlerdi. Buna rağmen 5 daimi üyeden bir tekinin bile veto hakkını kullanması meselenin tartışılmasını engellemeye yetiyor. 

Güvenlik Konseyinde, Kamboçya sorununun ele alınması durumunda, Moskova'nın bu sefer Sihanuk'un gayri-meşru bir temsilci olduğunu iddia edeceği belirtiliyor. 
Kremlin yönetimi daha şimdiden Sihanuk'u BM kürsüsüne çıkartmamak için tertipler içine girdi. Pnom Pen'e yerleştirilen kukla hükümeti diplomatik olarak tanımakta vakit kaybetmeyen Moskova yönetimi, öte yandan da bazı ülkeleri Kamboçya'ya karşı kışkırtmaya çalışıyor. 

New York'taki bazı gözlemciler, Sihanuk'un toplantıda konuşma yapmasının: kabul edilmesi durumunda, Moskova'nın da acil olarak kukla hükümetten bir heyet getirteceğini belirtiyorlar. 

PEKİN POL POT'UN 
DİRENİŞ SAVAŞINI 
YÖNETTİĞİN 
AÇIKLADI 

Bazı Batılı ajansların Bangkok çıkışlı bir haberle Kamboçya Başbakanı ve Komünist Partisi Başkanı Pol Pot'un öldürülmüş olduğunu belirtmesi üzerine, Pekin'de konu | ile ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada Pol Pot'un sıhhat ve sağlığının tamamen yerinde olduğu bildirildi. 


İENG SARY TAYLAND 
DIŞİŞLERİ 
BAKANINA MESAJ ' 
GÖNDERDİ . 

Demokratik Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İeng Sary, Tayland Dışişleri Bakanı Upadit Paşarriyankun'a bir mesaj gönderdi, Mesajda, Kamboçya halkına komşu Tayland'ın sağladığı desteğe teşekkür ediliyor ve Başbakan Pol Pot önderliğinde Vietnam işgaline Karşı direnme savaşının sürdüğü belirtiliyor. 

İeng Sary'nin gönderdiği bu mesaj, bazı çevrelerin yaygınlaştırmaya çalıştığı Pol Pot'un öldü-- rüldüğü yolundaki haberleri de açıkça tekzip etti. 

KUKLA HÜKÜMETİ 

TANIYAN 

MOSKOVA YANLISI 

YÖNETİMLER 


Vietnam tarafından, işbaşına getirilen kukla Heng Samrin hükümetini tanımak için Moskova yanlısı ülkeler harekete geçtiler, 


Şimdiye kadar Vietnam Sovyetler Birliği, 
Doğu Almanya ve Macaristan kukla hükümeti tanıdıklarını açıkladılar. 
Heng Samnrin hükümetini tanıyan bir diğer ülke de Vietnam hegemonyası altındaki Laos. 


ABD'de 
"Time " dergisine de bir demeç veren Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Brejnev, Kamboçya'daki kukla rejimi bütün güç leriyle ve Pol 
“nefret edilecek bir hük met" olarak gördüklerini söyledi. 


JAPONYA VE MISIR DA 


VİETNAM'I KINADI 

Öte yandan, Japonya Dışişleri Bakanı Sonoda verdiği bir demeçte, Vietnam'ın oKamboçya'yı işgalini kınadı ve "Vietnam'ın Kamboçya'dan geri çekilmesini talep edeceğiz" dedi. 

Mısır hükümeti Kamboçya'da meydana gelen olayları endişe ile karşıladığını belirtirken Arnavutluk da olaylardan Sovyetler Birliği ve Çin Halk Cumhuriyetinin sorumlu olduğunu öne sürdü. 

Vietnam'ın Kambo çya'ya saldırısının dünyadaki yankıları 3. sayfamızdadır. 


ABONE ÜCRETLERİ 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yayınlanan 


Sovyetler Birliğinin kargaşalık siyaseti 


(Baştarafı 1. Sayfada) 

Türkiye ekonomisi 1958 yılında olduğu gibi iflas noktasına gelmiştir. Hükümet, “ben artık borçlarımı ödeyemez hale geldim" demiyorsa, bunun nedeni ekonomik ve siyasi itibarı sıfıra indirmemek içindir. Ülkemiz, fırtınalı bir dö neme girmektedir. Fırtınaya yol açan, yalnız dünyadaki ,Orta Doğu'daki ve Doğu Akdeniz'de ki gelişmeler, yani iki süper devlet arasındaki hegemonya mücadelesinin yurdumuzda yarattı ğı kargaşalık değildir. Türkiye ekonomisinin barometresi de fırtına haberleri vermektedir. 

Türkiye'yi bu fırtınadan kurtaracak, ülkemize barış, huzur ve güvenlik getirecek olan, elbet. 
te bir halk iktidarıdır. Ne var ki. kısa dönemde Türkiye'nin önünde böyle bir seçenek yoktur. 
Bugün halkın güçleri, emperyalizmi ve sosyalemperyalizmi altedecek kadar gelişmemiştir. 

Meseleyi bugün geçerli olan düzen sınırları içinde ele alırsak : Türkiye hakim sınıflarının önünde batın ekonomik 'yardımı" dışında bir seçenek var mıdır? Daha açık bir deyişle, Türkiye hükümeti, Ecevit'in dediği gibi, “duvarın öte tarafına geçebilir", yani bugünkü acil meseleleri Sovyetler Birliği'nin kanatları altına girerek çözebilir mi? 

Böyle bir davranışın ülkemizi felakete sürüklemesi .bir yana, bugünkü durumda gerçekleşmesi de mümkün değildir. Brejnev'in Ecevit hükümetine verecek "taze para" sı yoktur. 
Kenali bile atığı, emperyalistlere el açmaktadır. 

Sovyetler Birliği fakir bir empetyalisttir. Askerileşmiş olan ekonomisi, büyük güçlükler içindedir. Aç: gözlülüğü ve yayılmak için esas olarak silahlı Zörbaliga dayanması da buradan gelmektedir. 

Bugün, gerek Batı, gerek Moskova, gerekse Ecevit bilmektedir ki. Türkiye burjuvazisinin önündeki kısa vadeli seçenek, Batının vereceği “taze para" dir. 

Sovyetler Birliği, Türkiye ekonomisinin bazı kilit noktalarını denetim altına almaya çalışmaktadır. Fakat bu çaba, onun kargaşalık, yıkıcılık, müdahale veya askeri baskı yoluyla Türkiye'yi dize getirme stratejisine bağımlı kılınmıştır. 

Sovyet sosyal-emperyalizminin sırf ekonomik yayılma yoluyla Türkiye'yi hakimiyet 'altına almasına imkan yoktur. Çünkü dediğimiz gibi, Sovyetler Birliği'nin ekonomik gücü buna yetmeyeceği gıbi, dünya dengesini etkileyecek böyle bir gelişmenin büyük sarsıntılar olmaksızın: gerçekleşmesi de düşünülemez. Herşeyden nce lürkiye halk: böyle: bir gelişmeyi seyretmeyecektir. 

Moskova yöneticileri , verdikleri her kuruşun Karşılığını istemekte ve koparmaktadırlar, Bu karşılık, Türkiye'nin kapılarının sosyal emperyalist yıkıcılığa ve sızmaya açılmasıdır. Ekonomik, siyasi ve kültürel alanda ele geçirdiği her mevzi, Sovyetler Birliği'nin’ Türkiye'deki yıkıcılık, darbe ve askeri yayılma stratejisi için yeni bir dayanak demektir. 
| Sonuç olarak, Sovyetler Birliği'nin Türkiye 
politikası, esas olarak ekonomik yayılma deil kargaşalık çıkarmak, bölücülük ve yıkıcılık yapmak. böylece ülkemizi zayıf düşürmek, ondan sonra da askeri baskı ve darbeler yoluyla sonuca ulaşmaktır. Ekonomik yayılma bu stratejiye hizmet ettiği, bu amacı kolaylaştırdığı ölçüde geçerlidir. Moskova, birinci aşamada Türkiye'de bir "Davut Han" iktidarı gerçekleştirmek istiyor, İkinci aşama ise, "Davut Han'ı da devirip, kendi ajanlarını tepemize oturtmaktir. 

Tabii bütün bunları gerçekleştirmek için, onbinlerce, belki de yüzbinlerce yurttaşımızın kanını akıtmak, onun umurunda değildir. Tıpkı Çekoslovakya'da, Sudan'da, Angola'da, Etyopya'da, Eritre'de, Kamboçya'da, Afganistan'da Güney Yemen'de yaptığı gibi. 

Sovyetler Birliği, kargaşalığı esas alan bu siyasetini uygulamada, Kıbris ve Ege meseleleriyle, Türkiye'deki milliyet ve mezhep ayrılık. 
larını, ayrıca sahte TKP'nin peşine takılan maceracı ve terörist örgütleri elindeki kozlar olarak görmektedir. 

Türkeş'in, MHP'si, halka saldırarak ve milliyet ve mezhep kavgaları kışkırtarak. Sovyetler inin kargaşalık siyasetine hizmet etmekteir. 

Sovyetler Birliğinin kargaşalık ve yıkıcılık siyasetini görmeden ve'bu gerçeği durum tahlili- 
$s mizin baş köşesine oturtmadan hiçbir meseleyi 


çözmeye imkan yoktur.. 
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“varan balık 


Türkiye, deniz ürünleri bakımın- dan zengin bir ülke. Onbinlerce aile balıkçılıktan geçinmekte, bu arada etin yanına yanaşamayan halk, bol olduğu zamanlarda balık yeme fırsatı bulabilmektem Ancak, milyonlarca ton: balık yakalandığı halde, tutulan balıkların | iyi ve balık piyasasının bir kaç kişinin elinde bulunması nedeniyle, Türkiye" de balığın yüzünü görmeyenler, göremevenler var, 

Balıkçılıkla uğraşanlar, senenin 8- 
10 ayını evinden barkından uzaklar- 
da, denizde geçirir. Temmuz-Nisan ayları arası Palamut, Hamsi ve Kalkan balıkçılığı yapılmakta. Balığa çıkan takımla, bir büyük motor, iki taşıyıcı yedek motor ve, küçük bir sandal- dan meydana gelmekte. Bugünler, hamsinin bol olduğu günlerdir. Karadeniz sahillerinde şimdi bütün balıkçılar Sinop, Fatsa, Ereğli gibi limanlarda hamsi kovalamakta 

Takım sahibi, motor sahibi ve bunlarda çalışanların, yani tüm balıkçıların ayrı ayrı sorunları var, Motor sahipleri. bir çok sorunlarının yanı sıra tuttukları balıkların aracılar tarafından ucuzâ alınmasından şikayetçi. 
Küçük takım sahipleri depolama ve nakliye işlerini yapamadıkları için balığı ya yok pahasına aracıya kaptırmakta ya da denize dökmekte. Küçük balıkçıların yanısıra bir kaç takım sahibi olup, aynı zamanda depolama, nakliye işleri ve komis-YEN SE balıkçılar da var, Bir de balıkçıların 'manav' diye tabir ettiği aracılar var. Bunlar, tutulan balığı toptan satın alıp, aldığı fiyatın çok üzerinde bir fiyatla piyasaya sürmektedir 

Balığın tutulduktan sonra süratli bir şekilde kasalama işlemi yapılarak büyük şehirlere kamyonlarla en kısa zamanda gitmesi gerekir. Balık nakliye a Den şoförler 15-20 saatlik yolu 10-12 saatte gitmek zorunda. Çünkü gideceği yöre ilkönce 

z iyi para etmekte, geç gidenlerin fiyatla düsük olmakta, 


Güvence yok 


Balıkçıların sorunları denilince, şimdiye kadar hep motor sahipleri, takım sahipleri dinlendi.Esas balıkçılıkta emeği ile çalışanların sorunlarına kulak veren olmadı. Kışın kaf da, yağmurda, gece gündüz demeden 

alışan emekçiler her türlü güvence- en yoksun sendikasız, sigortasız, eline ne kadar para geçeceğini bilmeden çalışmaktadır, Senenin yarısından fazlasını evinden barkından uzakta geçiren balıkçılar, bu süre içinde evlerine ancak bir kaç defa ni Evlerinden uzak kalan alıkçılar sağlıklı yatacak yer, sıcak bir çorba dahi zor-.bulmakta Alacağı paralar balık mevsimi sonunda vetileceği için o zamana kadar aldıkları haftalıklarla zor geçinmekte, Haş; talık veya dinlenme izinleri hiç yok” Diger kirin olduğu gibi balıkçılıkta da sık sık iş kazaları meydana gelmekte, bu iş kazaları sonucu her sene birçok kişi ya sakat kalmakta ya da hayatını kaybetmektedir. Balıkçılar hayatını a veya sakatlandığı zaman hiç bir hak talep edememektedir, 


Her 4 motor sahibinin insafına kalmış bir durumda, Motor sahibi tazminat ödemezse işçiler sendikasız vesigortasız olduğu için mahkemeler- den de bir sonuç alamamakta. Denizde çalısamayacak duruma gelen bir balıkçı, çocukları tarafından bakilmaya muhtaç duruma düşmektedir. 


Karada ve denizde 


Balıkçılıkta deniz, ve kara işçiliği olmak üzere iki tür işçilik var. 

Denizde, balık tutma işinde çalışanlar, kar-kış demeden denize açılarak balık kovalamaktadır. Kaç saat denizde kalacağı belli olmaz. Bu, batgm bulunduğu yere bağlı. Eğer balık uzakta ise günlerce denizde kalabi- 


değerlendirilememesi , 


eki h aS 


MAZHAR KURNAZ: “Bir sezon bovunca ne ücretle ve \_ nasıl çalıştığımızı bilmeyiz” 


ALIN TERİ DENİZİNDEN TUTULUR BALIKLAR 


Şenol Konukçu 


SAMİ TEPE: “5 ayda en fazla üç defa evime 


= gidebilmekteyim” 


lirler. Alacakları para belli değildir. 
Tutulan balığa göre 'pay' alırlar. Takım veya motor sahibi bir sezon boyunca elde ettiği gelirden bütün masraflarını çıkardıktan sonra, geriye kalan kârdan araç gereçlerin yıpranma payını da alıyor, geriye kalan para- nın yarısını genekendi alıyor, diğer yarısını da çalışan 25-30 kişi arasında paylaştırıyor, Bir balık sezonu sonunda takım sahiplerinin ve manavların eline milyonlar geçerken, çalışanların eline ise az bir para geçmek- 


e 


e. 
, Kara işçiliğinde çalışanlar, yakalanan balıkların boşaltma, kasalama ve yükleme işlerini yapıyor. Bu işçilerin de çalışma saatleri ve alacakları ücret belli değil, Gece yarısı balık getiren motoru boşaltmak için uykudan uyandırılıp işe sürülürler. 
Boşaltma işi yapanlar, kasa başına ücret alıyor. Bir kasadan ne kadar para alacaklarını manav tesbit eder. Pa. 
ralarını, balık mevsiminin sonunda toptan âlan kasacılar mevsim sonuna kadar zorunlu ihtiyaçlai için haftalık alırlar. Bir işçiye kasa başına ne kadar ücret aldığını sorduğumuzda, “Bizim ücretler manavın insafına kalmış durumda. Şu anda dört lira alıyorum." cevabını aldık. 


Yöz emekçinin 


Hamsinin en bol olduğu Sinop limanında bine yakın balıkçı var. Şimaiye kadar TRT ve pasın, balıkçı deyince mikrofonlarını hep yanında balıkçı çalıştıran büyük motor salıiplerine veya balığın pazarlamasını yapan mManavliara tuttu. Biz de başka şehirlerden gelerek hamsi mevsimir- de Sinop'ta balıkçılık yapanlarla konuştuk. 


MM 


Hamsı taşıyan Ka 


ai | 


myon şojörleri “18-20 saatlik yolu, 10-12 saatte gitmek zorundayız. Herzaman kelle koltukta." 


16 senedir balıkçılık yapan Fatsalı 
İsmet Sovtiirk, yoksul bir ailenin çocuğu oiduğu icin öğretmen okulu imtihanını kazanmasına rağmen gide-E Annesi ve babası da vefat eden Soytürk evli ve iki çocuk babası. "Balığa çıktığım beş ay içersinde bir, iki kez ancak gidebiliyorum evime" diyerek şunları anlattı: 

."'Bütün hayatım balıkçılıkla geçti. 16 senedir aynı adamın yanında 

Ky Aylığımız belli değil. 
Bu akşam hamsi gelirse biraz para alıriz. Gelmezse hava alırım, Bir de çalıştığımız zaman ne kadar para alacağımız belli veni Manav istediği ücreti veriyor. Şu anda kasa başına dört lira alıyorum. Senenin beş ayını hamside kasacı olarak çalışırım. 
Diğer zamanlarda kıyı balıkçılığı yapıyorum. Bir sezonda her bir takım milyonlar kazanırken, bizim ücretler, hamsinin fiyatı artsa da değişmiyor. 
Aynı zamanda ne sigorta ne sosyal haklarımız var. Hiç bir hayat garantimiz yok. Bir çok arkadaşımız kaza sonucunda öldü veya sâkat kaldı. Bütün yük biz üzerimizde. Manav lokantada içkisini içer, biz burada çalışırız. Bir tabak yemeğin 30 lira olduğu bir zamanda, günde 60 lira yan parası veriyorlar. Bizim çaişma saatlerimiz belirsizdir. 24 saat, 
48 saat çalışabiliriz! Denizin kanunu yok' derler. Aslında denizin de bir kanunu olması gerekir." 


Biz kuracağız 


denizin kanununu 


Balıkçılıkta çalışan Mazhar Kurnaz da şöyle anlatıyor: “Dar olan aile bütçemize bir şeyler katabilmek 


— artmıyor” 
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ISMET SOYTÜRK: “Hamsinin fiyatı artsa da bizim ücretler 


için, liseden ayrılarak balıkçılığa başladım. Bir lokma ekmek için çolugumu, çocuğumu, yuvamı terk ettim, 

"Bir sezon boyunca ne ücretle ve nasıl Ka bilmeden; tamamıyla manavların insafına kalarak, günün 24 saatı hazır olmak şartıyla en kötü koşullarda çalışmaktayım. Balık tutulmadığı müddetçe, elimize bir şey E miyor. Patronun verdiği çok düşü ir ücretle boğazımızı doyurmak ve günlük masraflarımızı karşılamak zorundayız. Hakkımızı aradığımiz zâman işten atılıyoruz. Şimdiye kadar "Denizin kanunu yoktur" Se diler, Bundan sonra denizin kanununu biz ER 

Bütün balıkçılar sendika sigorta ve her türlü güvenceden yoksun bir şekilde çalışmaktadır. Başımıza bir şey gelse, hasta olsak, kendi imkanlarımızla sıkıntımızı gidermek zorundayız." 


5 ayda 3 gün 


Ordulu Sami Tepe, şu anda Sinop limanında Hamsi avında. Hiç bir güvencelerinin olmadığını söyleyerek şunları anlattı: "Köyde ğa yoktur. 13 senedir balıkçılıkla uğraşıyorum. Evli üç çocuk sahibiyim. 
Ancak beş ayda en fazla üç defa evime gidebilmekteyim. İzin günümüz yoktur. Mecburen izin alsam, o gün para alamam. Kışın karda, yağmurda çalışırız. Gene de çalışamayacak duruma gelsem hiç bir güvencem yok. 
Geçen sene çalışırken denize düştüm. 
Düşerken betona çarpmışım. 15 yün sakat sakat çalıştım. Köydekiler ekmek parası bekliyor. İstersen çalışmai 


Malanlnn 
Talepler 


- Bütün deniz emekçileri, sendikalı ve sigortalı olmalıdır. 

- Gemiciler, küçük balıkçılar, yükleme ve boşaltma işinde çalışan herkes buna dahil olmalıdır. 

Yarı-feodal 'Pay sistemi" kaldı - rılmalıdır. Eşit işe, eşit ücret uygulanmalıdır 

Hamsicilik, palamutçuluk, trolculuk yapan motor ve mal sahiplerinin fayadalandığı ağ iplik, mantar, makina ve sandal sahibi olma hakki tüm balıkçılara tanınmalıdır. 

- Göstermelik kooperatifler dağıtılmalı. Balıkçıların sorunlarına eğilecek ve yardımcı olacak bir şekilde yeniden örgütlenmelidir. 


Bütün büyük takımlarda çalışan gemicilere, sağlığa uygun yatdcak yer, yemek, dinlenme izni, 


haftalıkların yeterli olma imkanı sağlanmalıdır. Muşamba paraları gemiciden kesilmelidir. 

- Boşaltma işlerinde çalışanların vatacakları yer, yemek parası vb. tüm ihtiyaçları işveren tarafından karşılanmalıdır. 

- Boşaltmada çalışanlara kasa başına ödenen ücret yükseltilmelidir. 


Her takımın gerek usnizde, gE rekse boşaltma ve yükleme işlerinde çalışanlar demokratik bir şekilde temsilciler seçmeli, diğer hak ve taleplerimiz konusunda bir araya gelip sorunlarımızı tespit etmelidir. 

10- 'Takım sahipleri ve manavlg&- rın gemicuere küfür, hakaret, dayak gibi yöntemlerine son verilmelidir. 

11- Angarya son bulmalıdır. 


12. Merkezi vir örgüt kurulup bü tün balıkçılar bu örgüte üye olmalı ve işçi ücretleri bu örgüt tarafından tespit edilmelidir. 


17 senedir balıkçılık yapan Mükerrem Çoban, arkadaşları tarafından Mükerrem Çavuş diye çağrılmakta. 
Mükerrem Çavuş da dertlerini anlattı: "17 senedir çavuşluk yapıyorum. İşçinin hakkını savunan kimse yok. Kasa yapıyoruz kaç liraya yaptığımız belli değil. Bizim iş beynelminel bir işçilik. Bir işçi hastalanıp 10 
15 gün çalışamazsa beş kuruş para alamaz. Şu Karadeniz sahilinde işçinin hakkını veren kimse yok." 

İsterseniz tümünü dinleyin, balıkçı ırgatları hep aynı şeyleri söyleyecekler. Sorunları bir, dertleri aynı çünkü, Karadeniz sahillerinde gece gündüz demeden çalışıp, yurdumuzun her yanına balık yetiştiren tüm emekçilerin urtak taleplerine kulak verelim. 


Motor sahipleri, "hükümet dolar, döviz istiyorsa, fabrika kursun” diyor 


“Hükümet dolar, döviz istiyorsa fabrika kursun"' diyen motor sahiplerinin de sorunları var. Balık çok olduğu zaman, tuttukları balıklar manavlar tarafından satın alınmıyor, Satin alınmamasındaki amaç, balığın piyasada fiyatını yüksek tutmak. Balik piyasada bollaşınca, fiyatlar da düşüyor. Bir de balığın piyasaya erken sürülmesi meselesi var. Satılacağı yere en erken hangi balık giderse, o balık iyi para ediyor. Hamsi, Er$gli'de çıkmaya başlayınca, Sinop' taki hamsiciler balığa çıkmıyor. Çünkii Ereğli, İstanbul ve Ankara'ya daha yakın. Buralarda tutulan balıklar daha erken gidiyor. Piyasada satılmayan veya küçük hamsiler un yâpılmak üzere fabrikalara veriliyor. Karadeniz sahillerinde bir kaç tane olari bu fabrikalardan DEMAS'ın kapasitesinin dolduğu için artık hamsi almadığı, diğer fabrikaların da henüz: sezonu açmadığını söyleyen balıkçılar, bu durum karşısında tonlarca hamsiyi denize dökmek zorunda kaldıklarını belirtiyorlar. 


Tuttukları hamsinin değerlendirilmediğini söyleyen "Kopya Kardeşler" motoru sahibi Yaşar Kaya şunları belirtti: “Tuttuğumuz balık değerlendirilmiyor. Fabrika olmadığı için hamsinin onda birini denize döküyoruz. Hükümet dolar, döviz istiyorsa, fabrika yapsın. Biz ona, bu kadar balığı denize dökmeyerek, dolar döviz sağlarız" 


Şoförler: "Balıkları, kelle koltukta yetiştiriyoruz pazara” 


Tumlan baliklar okaszlandıktan sonra, en süratli bir şekilde gideceği yere ulaştırılması gerekiyor. Bunun için hamsi kamyonları 15-20 saatlik yolu, 10-12 saatte gitmek zorunda. 
Balığı piyasaya süren manavlar, şöförlere fazladan para vererek gideceği yere normal saatinden önce gitmesini istiyor. Böylece kelle koltukta bir yarış başlıyor. Şoförler, gece-gündüz 


“Kopya Kardeşler"! motoru sahibi Yaşar KAYA, tonlarca balığın deni. 
ze döküldüğünü belirterek 'hükümet dolar, döviz istiyorsa fabrika yapsın''diyor. 


demeden sürekli hamsi taşıyor. Bir de trafik polisleri ve uzun yollardaki soygunculardan şikayetçiler. Kendileriyle görüştüğümüz şöförler şikayetlerini şöyle anlattılar: 

NAFİZ PEKDEMİR: “48 saattir uyku uyumadım. Şimdi gene yola Çikacağım. Üstelik akaryakıt da bula mıyoruz. Bu sorunlarımızı kime aktaralım? Trafik sorunumuz var. Mal sahibi 18-20 saatlik yolu 10-12 saatte 

itmemizi istiyor. Mesela Sinop'tan stanbül'a 12 saatte gitmem lazım. 
Hamsiyi yetiştiremeyince satılmıyor. 
Denize döküyorlar. Hər denize dökülmesi yüz bin. Ayda beş bin liraya çalışıyorum. Hamsiyi götürdüğümüz yerden dönüşümüz zor oluyor. İş bulamıyoruz. Boş dönmek zorunda kalıyoruz." 


İSMAİL HAKKI TOPAL: "Trabzorlu İsmail Hakkı Topal yedi senedir şoförlük yapıyor. Şu anda Sinop'tan İstanbul'a hamsi taşıyör. O da içini döktü: "Kelle koltukta gidiyoruz. Yolda bir kaza olsa'hiç bir tazminat alamayız. Su sanda zaten çalıştığımızın karşılığını- alamıyoruz. Bir şikayetimiz de polisler. Yolda ceza kesiyorlar, makbuz vermiyorlar. Ayrıca yollarda soyuluyoruz. Bir arkadaşımızı Giresun yolunda kafasına vurmak soydular. 
Bütün paralarını aldnar. Hem bu yüzden, hem de süratli gitmemiz idtendiğiniden can güvenliğimiz yok. 
Aynı zamanda yollarda mazot bulâmıyoruz. Mazottan sıkıntımız çok.” 

Görüyoğuz ki, küçücük bir hamsi bin dertlerle tutuluyor, kasaya koyandan, kamyona yükleyip pazara getirene dek, eli değen herkes bir şeyler kator bu değere, Üzeri pırılpırıl balıklar, bu parlaklıklarinı emekçilerin alın terlerinden alıyor olsalar gerek, Bunca emek, bunca'uğraş, karı då üç-beş kuruş, bdğaz tokluğu. Ama yind devam iilere açılmaya, devam kasaları doldurma ya. Vire ağlar, vire. Rastgele dostlar. 


